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			Voorwoord

			Graag wil ik deze preken van de grote Victoriaanse prediker uit het negentiende eeuwse Engeland (1834 - l892) bij U aanbevelen. Ruim 33 jaar preekte hij in de Metropolitan Tabernacle in Londen ten zuiden van de Theems iedere zondag bijna twee maal voor 6000 mensen. Zelf zegt hij nooit een keer te hebben gepreekt zonder dat er mensen tot bekering kwamen.

			Onderzoek van zijn preken wijst uit, dat Charles Haddon Spurgeon grote aandacht besteedde aan de openingszinnen. Deze “ouverture” fungeerde als “schets” van wat hij ging behandelen in de preek. Hij preekte “extempore” (improviserend met behulp van een aantal notities op een klein stuk papier (briefkaartmodel)). De opbouw van zijn preken was ordelijk en vloeiend, zodat de preek overkwam als een geheel.

			Er was hem alles aan gelegen de taa1 van zijn mensen te spreken. Zijn taalgebruik grensde hij bewust af tegen dat van kanselredenaars, die met veel woordenpraal hun hoorders poogden te fascineren. Dat Spurgeon zich zo kritisch uitte over retoriek doet niets af van het feit, dat hij zelf een groot redenaar was. Al was hij dit dan zijns ondanks. 

			Spurgeon preekte als iemand die door de bijbelse boodschap zelf gegrepen was. Zijn warme conversationele manier van preken boeide zijn hoorders onmiddellijk. De registratie en variatie van zijn machtig stemgeluid waren imponerend en hielden de schare “spell-bound”. Zijn houding en manier van doen, het afwisselend spel van een glimlach of schaduw op zijn gezicht - zijn expressie was welsprekendheid op zich. In dit alles was hij nooit theatraal, naar wél op een eminente wijze dramatisch. Zijn beeldend vermogen was ongetwijfeld het meest opvallende kenmerk van zijn manier van preken. In zijn preken komt herhaaldelijk het woord “imagination” voor (verbeelding/voorstelling), wat bepalend genoemd moet worden voor zijn visuele retoriek. Wat hij “zag: ” dat liet hij ook zijn hoorders “zien” - gelijk de “zieners” van het Oude en Nieuwe Testament. Hij waakte er voor dat zijn prediking zich automatisch of mechanisch zou voltrekken.

			

			De prediker Spurgeon was méér dan instrument. Altijd was hij zich bewust van een wisselwerking tussen hem en zijn hoorders. Het leek er soms op of hij de mensen “boetseerde” tot een nieuwe mens in Christus Jezus. Dan was er iets van de Gloed en de Glans van het charisma van de apostel Paulus, die wél wetend, dat het “wederbarend” werk ten diepste alleen aan en van de Heilige Geest is, nochtans in deze Geest stelde: “Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge” (Gal 4:19).

			Spurgeon schuwde wat hij noemde “weerlichtprediking” (sheet-lightning preaching) die ongevaar1ijk was en niemand raakte, maar wenste zo te preken dat ieder zich persoonlijk aangesproken wist.

			Alleen al door zijn manier van preken stond hij naast zijn hoorders en was hij wezenlijk met hen verbonden in de worsteling om genade en in de strijd des geloofs. Onder alle omstandigheden straalde hij een aanstekelijke naïviteit uit. Zijn gehele bestaan ademde een hartstochtelijke liefde tot de Heere Jezus.

			De prediker Charles Haddon Spurgeon, wiens prediking een geestelijke opwekking teweegbracht, was een charismatisch begaafd man in grote ootmoed en oprechtheid. Met zijn gehele ziel preekte hij Christus tot de mensen in zijn tijd. Hij gaf door wat hij zelf had ontvangen. Bedeeld met de liefde deelde hij deze uit, liefdevol, welmenend en uiterst persoonlijk, zijn tijd betrekkend bij “de welaangename tijd, de dag der zaligheid” - de toenmalige tijd entend als een rank op “de tijd der genade”.

			En deze prediker spreekt nóg nadat hij is gestorven.

			Rotterdam, oktober 1996	                Dr. C.A. van der Sluijs

		

	
		
			Begrijpt u Gods woord?

			“En Filippus liep toe, en hoorde hem (de kamerling) de profeet Jesaja lezen, en  zei: ‘Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?’ En hij zei: ‘Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?’ En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten. En de plaats van de schrift die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor die, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.” (Handelingen 8:30-33)

			Hoe deze ‘kamerling’ van de koningin van Ethiopië een ‘Jodengenoot’ geworden is, weten wij niet. Het boek, waar hij zo graag in las, is misschien het middel geweest waardoor hij de God van Abraham ging aanbidden. Tot dat doel heeft de Bijbel immers reeds duizenden keren geleid. Hoe dan ook, hij volgde het licht dat hij had. Alhoewel hij nog niet tot de volle heerlijkheid van het christelijk geloof was doorgedrongen, was het toch erg waarschijnlijk dat het zover zou komen. Hij was immers duidelijk bereid de waarheid te volgen, waar haar vlammende toorts hem ook maar heen zou leiden. Dat er in onze tijd toch eens meer oprechtheid werd gevonden en minder van dat vooroordeel, waardoor de gedachten van mensen beneveld zijn.

			Wees eerlijk ten opzichte van de waarheid, zoals die tot u komt. Als God u alleen eenvoudig kaarslicht geeft, maak daar dan goed gebruik van. Dan zal God het licht van uw lamp aanwakkeren totdat dit schijnt als het zevenvoudig gouden licht in het Heilige der Heilige. Zij die God verlangen te zien bij de maan van de natuur zullen spoedig verlicht worden door het zonlicht van de openbaring. Maak goed gebruik van wat u hebt ontvangen, in plaats van steeds weer te klagen dat u niet meer licht hebt. Velen klagen over hun onbekwaamheden, terwijl ze nog nooit hebben geleerd door hun eigen bekwaamheden een streep te zetten. Dat is puur bedrog.

			

			Toen hij een Jodengenoot was geworden van het geloof van Israël, maakte de kamerling een lange en gevaarlijke reis naar Jeruzalem. Na dit plechtige feest te hebben bijgewoond, keerde hij terug. Terwijl hij terugreisde las hij uit het Woord van God. Hij had voor zijn meditatie het boek van de profeet Jesaja uitgekozen. Vindt u het niet erg opmerkelijk dat hij op dat moment de beste tekst las die Filippus uitgekozen zou kunnen hebben? Hij was aangekomen bij een gedeelte van de Schrift. Vanuit dat gedeelte verkondigde de evangelist hem Jezus, zonder ook maar iets uit te weiden. Hij verkondigde hem Christus als het geslachte lam, het gewillige offer voor schuldige mensen. 

			Het komt overigens vaak voor in bekeringen dat de voorzienigheid samenkomt met het werk van de Heilige Geest. De prediker wordt vaak door de Geest van God aangespoord om van de preekstoel te verklaren wat iemand zelf in de Bijbel gelezen heeft. God heeft Zijn dienaren immers overal. Hij geeft overal Zijn verborgen aanwijzingen. Zo worden al deze dienaren ertoe geleid om samen te werken naar het door God van tevoren bepaalde doel. Zij zijn zich daar vaak nauwelijks van bewust. Hoe vaak is het al gebeurd dat de gesprekken die de jonge mensen onderweg hadden, door de predikant precies herhaald werden. Deze bijzondere overeenkomst heeft hen dan getroffen. Dit werd dan het middel om een indruk in hun hart achter te laten! Het is mijn wens dat God geeft dat zoiets vanavond opnieuw zal gebeuren - ik weet dat dit zal gebeuren. Jaren geleden dwaalde er in deze kerk eens een verwilderde jonge man rond. Hij hoorde mij preken en hij geloofde in Jezus. Hij is een tijd lang een geëerd diaken geweest van een dichtbij gelegen gemeente. Zijn er geen andere mensen hier, die dezelfde redding zullen leren kennen?

			Deze vooraanstaande hoveling is aan het lezen. Dat is een aanbevelenswaardige bezigheid. Dat er gelezen wordt is op zich al een hoopvol teken. Tegenwoordig hoeven we jonge mensen nauwelijks meer aan te sporen om eens iets te lezen. “Houd aan in het lezen”, zei de wijze apostel Paulus. Dat was een heel goed advies aan Timotheüs. Laten alle christenen mensen zijn die lezen. De vraag van Filippus bevatte vervolgens echter deze woorden “hetgeen gij leest”. Het blijkt nodig te zijn te onderzoeken wat er gelezen wordt.

			

			Ik ben bang dat veel wat vandaag de dag gelezen wordt, veel beter ongelezen kon blijven. Massa’s boeken zijn vruchten van een vervloekte boom; de boom van de kennis van het goed en het kwaad. Deze boom wordt bevochtigd door de rivieren van het verderf. De vruchten van deze giftige boom zullen de harten die er door gevoed worden, geen goed doen. Ze zullen daar ernstige schade aanrichten. Ze zullen het vermogen bederven om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Zij zullen de gedachten en de fantasieën bevuilen. Er zijn mensen, die voor eeuwig geruïneerd zijn, doordat zij een slecht boek hebben gelezen. Beschouw het niet als een kleinigheid slechte taal te hebben aangehoord. Beschouw echter het lezen van een slecht boek, dat uw hart verwoest heeft, als een groter kwaad. Dit heeft een litteken achtergelaten op uw geweten. 

			De schrijver van een slecht boek is iemand die bewust vergiftigt en in het geheim gif werpt in de bronnen waaruit mensen drinken. De drukkers en uitgevers van zulke werken zijn medeplichtigen in deze misdaad. Jonge mensen, u wilt lezen. Wie van ons zou u daarvan terug willen houden? Let er echter wel op wat u leest! Ik heb met meer gretigheid dan andere mensen allerlei soorten boeken gelezen. Daarom kan ik getuigen dat de beste boeken het beste gelezen kunnen worden. Hoe meer wij de Bijbel lezen en de boeken die leiden tot een beter begrip van de Bijbel, hoe beter het voor ons is. 

			Ik word er niet blij van als ik zie dat in een bibliotheek alle romannetjes twee of drie keer opnieuw ingebonden moeten worden, vanwege de slijtage door het vele lezen. De boeken die feitelijke informatie en gedegen onderwijs bevatten, worden echter nooit gelezen. Boeken die gaan over eeuwige zaken, krijgen weinig belangstelling. Ik ben bang dat het volgende, op enkele uitzonderingen na, de algemene regel is. “Verstaat u wat u leest?” is een vraag die je nauwelijks meer durft te stellen aan iemand, alvorens hij besloten heeft niet meer allerlei onzin en leugens te lezen. Hij besluit dan alleen nog geconcentreerd te lezen wat nauwkeurig weergegeven is, wat echt waar is, wat geestelijk onderwijs geeft, wat werkelijk opbouwt. Lees! Let er op wat u leest! Probeer te begrijpen wat u leest!

			

			Filippus stelde een heel doordringende vraag aan deze man met zo’n hoge functie. Hij maakte eerlijk en ernstig gebruik van de zeldzame mogelijkheid om de ‘upper ten’ te bereiken. Wij vinden het gemakkelijk genoeg om vragen te stellen aan iemand, die arm is. Maar hoe moeten we de rijken bereiken? We hebben preken die afgestemd zijn op het volk. Het zou nuttig zijn ook preken te hebben voor het ‘hogerhuis’, evangelisatorische toespraken voor het ‘lagerhuis’. Zijn er ergens grotere zondaars te vinden dan juist op deze plaats? De rijken zijn niet beter en niet slechter dan de armen. De verschillende gelaagdheden van de bevolking hebben elk hun goede en slechte eigenschappen. Dat is vaak evenredig verdeeld per ‘klasse’. 

			Ik ben ervan overtuigd dat er geslaagde zakenmannen en miljonairs zijn voor wie het goed zou zijn als ze eens wat onderwezen werden in de dingen van het Koninkrijk van God. Het zou hen bijvoorbeeld heel goed kunnen doen een duidelijke preek te horen over “U moet wedergeboren worden!” Wat is toch eigenlijk de reden dat we klaar staan om tot werknemers duidelijk en onomwonden te spreken en niet met hun werkgevers? Ik bewonder Filippus vanwege zijn vrijmoedige houding ten opzichte van de koninklijke kasbewaker. Deze man met zijn hoge functie rijdt in een rijtuig! Kijk eens goed naar zijn hofstoet en naar zijn nette manieren. Hij is een belangrijk persoon. Toch gaat Filippus in de pas lopen met het rijtuig. Hij is zelf helemaal niet zo’n bijzonder persoon, maar alleen een arme prediker van het Woord. Plechtig vraagt hij: ”Verstaat u ook wat u leest?” Jonge mensen, ergert u zich er niet aan als dienaren van Christus u duidelijke vragen stellen. Als u dat toch doet, dan bent u niet zo ‘edel’ als deze Ethiopische kamerling. Jonge mensen, als u de Heere kent, schaamt u zich dan niet om belangrijke vragen te stellen aan andere mensen. Vrijmoedige vragen geven vaak minder aanstoot dan de meer beleefde en indirecte vragen, waar schuchterheid achter schuil lijkt te gaan. 

			Ik ben bang dat de wereld de kerk maar zelden kan aanklagen te indringend te zijn in haar appèl. Kijk eens naar het gedrag van hen die zonder God leven. Waar kunt u wonen in een straat van Londen, vooral in dit gedeelte van de stad, zonder dat de nacht verstoord wordt door hun losbandige liedjes en geschreeuw? Zij dringen ons hun goddeloosheid op. Mogen wij onze godsdienst dan niet aan hen presenteren? Als we recht op iemand aflopen en hem in de naam van Christus toespreken, zal hij misschien zeggen: ”U dringt uw geloof aan mij op!” Wel, wij zijn niet de enige mensen die ‘opdringen’, want er zijn veel mensen die hun vuile taal aan ons opdringen als we door de straten lopen. Ook dringen ze hun ongeloof aan ons op in de dagelijkse kranten. De wereld geeft de toon aan en als wij haar gewoonten volgen heeft zij geen recht om te klagen. Als zij die zonder God leven zo fijnbesnaard worden, dat ze er bang voor zijn ons te kwetsen door hun ongelovige redeneringen, dan zullen wij in overweging nemen hoe we ons net zo fijnbesnaard kunnen opstellen ten opzichte van hen. Ondertussen wil ik wel graag de vraag stellen of er eigenlijk wel iets is wat een man Gods niet zou mogen zeggen. Het moet dan natuurlijk wel de waarheid zijn en het doel moet zijn dat hij zich ernstig op de redding van zijn naasten richt. 

			Maar de vraag was: ”Verstaat gij ook hetgeen gij leest?” Mijn broeders, ik wil u op het hart drukken dat u en ik het nodig hebben de Bijbel te begrijpen. Ik wil er van uitgaan dat u de Bijbel leest. Ik hoop dat die veronderstelling juist is. Als u echter de Bijbel leest, doe dan vooral uw best om dit vervolgens ook te begrijpen. Dit Boek is geschreven om begrepen te worden. Het is een Boek dat tot ons spreekt over onze levens (want de ziel is het echte leven). Ook spreekt het over de eeuwige zegen en de weg om die te verkrijgen. Het moet zo geschreven zijn, dat het begrepen kan worden. Als God ons een openbaring zou geven die we niet konden bevatten, zou dat een bespotting van God zijn. Het was de bedoeling dat de Bijbel verstaan zou worden. Het zegent ons dan ook in de mate waarin we door kunnen stoten tot de betekenis. Als de woorden van de Schrift slechts het ene oor in, en het andere oor uit gaan, kunnen ze ons geen enkel goed doen. 

			Ik had eens een gesprek met iemand over een belangrijk leerstuk. Ik geloof dat dit leerstuk duidelijk in de Schrift geleerd wordt. Maar deze man zei dat hij de Bijbel op zijn knieën door had gelezen - als ik het me goed herinner wel zes keer. Hij had dit leerstuk echter niet in de Bijbel kunnen vinden. “Broeder”, antwoordde ik, “dat is ook een veel te moeilijke houding om de Bijbel te lezen! Ik zou liever op een stoel gaan zitten om de bladzij in een natuurlijke en gemakkelijke houding te bestuderen. Bovendien zou ik er niet zo snel door heen zijn gesneld, zoals u door de hoofdstukken heen moet hebben geraced. Ik zou liever weinig tegelijk gelezen hebben en het geprobeerd hebben te begrijpen.” 

			“Verstaat gij wat gij leest?”, dat is de vraag. “Ik lees elke morgen een hoofdstuk”, zegt iemand. Dat is heel goed, blijf dat doen, maar “verstaat gij ook hetgeen gij leest?”. “Wel, ik leer ook dagelijks een tekst uit mijn hoofd.” Fijn, maar “verstaat gij ook hetgeen gij leest?” Dat is het belangrijkste punt. De vlinder fladdert van bloem tot bloem, zonder dat dit ook maar enig resultaat heeft. Maar kijk nu eens naar de bijen. Zij dringen zich helemaal in de bloemkelken. Dan komen zij eruit, terwijl zij vol met stuifmeel zitten. Hun magen zijn gevuld met de heerlijkste honing, om die naar hun korven te brengen. Dat is de manier om de Bijbel te lezen: dring de bloemen van de Schrift binnen. Dompel u in de diepste betekenis en zuig die verborgen zoetheid eruit, die de Heere daarin heeft gedaan ten behoeve van uw geestelijke verfrissing. 

			Een boek dat vol is met diepe gedachten moet aandachtig gelezen worden. Als de auteur er lang over heeft gedaan dit te schrijven, en als het hem veel denkwerk gekost heeft, is men het hem verschuldigd zijn boek zorgvuldig te lezen. Als de gedachten van mensen het waard zijn zorgvuldig bestudeerd te worden, wat zal ik dan zeggen over de hoge gedachten van God, die Hij voor ons in dit Boek heeft opgeschreven? Laten we onszelf dan volledig richten op dit Boek. Laten we dan vragen om meer bevattingsvermogen. Laten we het bevattingsvermogen dat we al bezitten, gebruiken om het hart van het Woord van God te bereiken. Laten we ons daarbij tot doel stellen het te begrijpen en er door gevoed te worden. Ik verzeker u dat de Bijbel begrepen kan worden. Ik wil niet zeggen dat er iemand op aarde is die alles ervan begrijpt. Ik zou zelfs niet in de Bijbel kunnen geloven als ik er alles van begreep. Dan zou ik denken dat het van iemand kwam, die aan mij gelijk is. Dan kon het niet afkomstig zijn van de hoogste gedachten van de Meester. Zijn gedachten moeten alle andere gedachten te boven gaan, zoals de hemel hoger is dan de aarde. Alles wat waar is, alles wat fundamenteel is, alles wat nodig is voor de eeuwige redding van ons leven, kan met Gods hulp begrepen worden. Als wij er tenminste naar verlangen om dit te begrijpen. Ik verzoek u te graven in het Woord. Wees bereid deze vraag te beantwoorden: ”Verstaat gij ook hetgeen gij leest?” Ik verlang ernaar deze zaak op uw hart te drukken. Daarom ga ik in het kort op de volgende drie vragen in:

			Wat is het belangrijkste, dat begrepen moet worden van dit Boek?

			Hoe kunnen wij weten of we de Bijbel werkelijk begrijpen?

			Wat kunnen wij doen om de Bijbel te begrijpen, iets waar we zo naar verlangen?

			Allereerst, wat is dus het belangrijkste dat begrepen moet worden van dit Boek? 

			Ik geloof met heel mijn hart dat dit staat in de passage, die de kamerling aan het lezen was. Dat is een heel opmerkelijke passage. Het is een gedeelte, dat begint in Jesaja 53 en nog enkele hoofdstukken door gaat. Ik wil u een vers of twee voorlezen uit dat gedeelte, wat de kamerling al snel gelezen zou hebben als hij door was gegaan met het onderzoeken van de woorden van de profeet. Hij had de woorden al gelezen: ”Wij dwaalden allen als schapen; wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; maar de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.” Dit was iets, wat hij kon toepassen op zichzelf. Hij was afgedwaald en hij kende zijn verloren toestand. 

			Blader nu eens door naar hoofdstuk 54 en lees dit: ”Gij zult uitbreken ter rechter- en ter linkerhand; en uw Zaad zal de heidenen erven; en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen.” Hij zou gedacht kunnen hebben: ”Ik ben één van de heidenen en daarom hoor ik bij de volken die door het Zaad beërfd zullen worden.” Wanneer hij het vijfenvijftigste hoofdstuk bereikt zou hebben, zouden zijn ogen getinteld hebben terwijl hij las: ”O alle gij dorstigen, komt tot de wateren!” en ”Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.” Ook hier zou hij de stem van God gehoord hebben, die mensen nodigt tot Zijn Gezalfde te komen. Hij zou de belofte hebben opgemerkt: ”Ziet, Gij zult een volk roepen, dat Gij niet kende, en het volk dat U niet kende, zal tot U lopen, om des HEEREN uws Gods wil.” Hij zou blij zijn te zien dat hoewel de Ethiopiërs waren ingesloten bij hen die Christus niet kenden, zij toch naar Hem toe zouden rennen. 

			Wilt u nu u hoofdstuk zesenvijftig vers drie opzoeken? Ik denk dat de kamerling dit al eens eerder gelezen had. Het moet een favoriet gedeelte voor hem zijn geweest. Het luidt namelijk als volgt: ”Laat de gesnedene (kamerling) niet zeggen ‘Ziet ik ben een dorre boom’. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond. Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan van de zonen en van de dochters.” Was dat niet op een heel gerichte wijze persoonlijk en vol van troost? Ik verbaas mij er niet over dat hij graag aan het lezen was in de buurt van zo’n mooie belofte. Daarin zag hij de tedere ontferming van de Heere voor personen, die normaal gesproken veracht werden.

			De passage die Filippus uitlegde, bevat echter het meest wezenlijke, wat elk jong mens moet weten. Hij moet het zesde vers van het drieënvijftigste hoofdstuk van Jesaja kennen en begrijpen. Het begint met ‘allen’ en het eindigt met ‘aller’. Laat het dan in jullie geheugens gegrift zijn: ”Wij hebben allen gedwaald als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.” 

			Het is allereerst nodig dat we begrijpen dat we allen gedwaald hebben als schapen. Hij die niet weet dat hij heeft gedwaald, zal geen belangstelling hebben voor de Herder, die komt om hem terug te 

			brengen. Een verootmoedigend, hartverscheurend besef van ons persoonlijk afdwalen van de Heere is het belangrijkste middel, waardoor de hemelse Vader ons tot de Heere Jezus en Zijn verlossing leidt. Ik wil dat elk jong mens hier weet en begrijpt dat verlossing een gift is van Gods genade aan hen, die schuldig zijn. Verlossing is nooit het loon van menselijke verdienste. Christus is niet gekomen om u te redden, omdat u zo goed bent. Christus is ook niet gekomen, omdat u dit verdiend hebt, want u hebt niets verdiend. Hij zou niet naar de aarde gekomen zijn om u te redden, als u dat zelf al verdiend had. Waarom zou Hij dat dan nog doen? Dat zou helemaal niet nodig zijn geweest. 

			Als ik het geluid van het rijtuig van de dokter hoor, die hard door de straat heen rijdt en ik me afvraag waar hij heengaat, dan komt het niet bij me op te denken dat hij zich zo haast naar iemand die gezond en wel is. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich haast naar iemand die erg ziek is, die misschien zelfs aan het sterven is. Anders zou de dokter niet zo hard rijden. Zo is het precies hetzelfde met Jezus Christus. Als Hij Zich haast op de vleugels van de wind om een mens te redden, ben ik er zeker van dat de persoon die Hij bezoekt ziek is van de epidemie van de zonde. Dan maakt deze Dokter haast omdat de ziekte zich aan het ontwikkelen is en zal eindigen in dood en verderf. Hij is niet gekomen om “de rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar de onrechtvaardigen”. Jezus verspilt Zijn genade niet aan degenen die al goed zijn. “Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden.”

			Ik zou erg graag willen dat u ook de tweede helft van Jesaja’s vers begreep: ”De HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.” Deze uitdrukking bevat meer wijsheid dan al de wijsheid van de grote filosoof Aristoteles. Er is meer wijsheid in deze ene zin, dan in al de boeken van de bibliotheek van Alexandrië. De Heere heeft de zonde van de mensen afgenomen en die uit eigen vrije wil op Zijn geliefde Zoon gelegd. Zijn Zoon heeft die last gewillig gedragen, als onze Plaatsvervanger. Hij heeft Zich aan het kruis laten slaan. Daar heeft Hij alles wat voor die hele last van zonde betaald moest worden gedragen, tot aan de straf van de duisternis, de verlating van God en de dood toe. Door deze straf te dragen heeft Hij de zonde weggedaan en haar in Zijn eigen graf geslingerd. Daar ligt het nu voor eeuwig begraven. Nu mag iedereen die in Jezus gelooft weten dat zijn zonde op Christus is gelegd, dat zijn zonde gedragen is door Christus en dat zijn zonde weggenomen is door Christus. 

			Iets kan namelijk niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Als mijn zonde op Christus gelegd is, is die niet langer op mij gelegd. God kan één misdaad niet twee keer straffen. Als God de Heere Jezus heeft aanvaard als mijn Plaatsvervanger, dan kan Hij mij nooit meer straffen. De rechtvaardigheid van God kan niet twee keer de straf eisen.

			Als God twee keer een straf zou vorderen, dan zouden liefde en rechtvaardigheid met elkaar verward worden. Liefde en rechtvaardigheid zouden erdoor te niet gedaan worden. Zo’n onrechtvaardigheid kan niet bestaan. 

			Dit is de manier om uw zonde kwijt te raken: u kunt die niet dragen, Christus droeg die. U moet alleen maar Christus aannemen als uw Plaatsvervanger. Dan kunt u weten dat uw zonden verdwenen zijn en dat de diepten uw zonden opgeslokt hebben. Er is niet één zonde achter gebleven. Ik denk weleens dat als mensen dit zouden begrijpen, ze niet zouden aarzelen de Heere Jezus aan te nemen. 

			Ik hoorde eens een verhaal over een prediker in Edinburgh die bij één van de arme mensen uit zijn gemeente op bezoek ging. Hij hoorde dat zij in diepe armoede verkeerde en daarom ging hij haar opzoeken om hulp aan te bieden. Toen hij bij haar huis kwam werd er niet opengedaan, alhoewel hij herhaaldelijk aanbelde. Toen hij haar een tijdje later ontmoette, zei hij: ”Jeanet, ik belde bij je aan om je te helpen, maar je hoorde me niet.” “Hoe laat kwam u dan, meneer?”, vroeg ze. “Het was ongeveer twaalf uur.” “O”, zei ze, “ik heb u wel gehoord, meneer, maar ik dacht dat het de man was die de huur kwam ophalen.” Zo is het ook vaak bij ons. Mensen horen de roepstem van Christus wel, maar ze houden zich doof, omdat ze denken dat Hij wil dat zij iets doen. Maar Hij wil helemaal niets van u. Hij wil dat u ontvangt, wat Hij al gedaan heeft. Hij komt ‘beladen’ met genade en met Zijn handen vol zegeningen. Zo klopt Hij aan uw deur. U hoeft die alleen maar open te doen en Hij zal binnenkomen. Met Hem zal de redding binnen komen. 

			Zeg dan: ”Kom binnen, onbekende Reiziger! Wat hebt U in Uw handen? Ik wil graag ontvangen wat U mij brengt.” Zal niet de één of andere jongen die hier zit en dacht dat godsdienst met allerlei zware eisen te maken heeft, van gedachten veranderen nu hij begrijpt dat het juist een prachtige gave is? Redding is een gave, een vrije gave van God. “Wie wil, neme het water van het leven om niet.” De Zaligmaker tilt de zonde van de mensen af en legt die op Zichzelf. Vervolgens doet Hij deze zonde teniet, eens en voor eeuwig, door Zijn dood aan het kruis. 

			Hoor dit dan, schuldige mensen. U wordt een volkomen redding aangeboden in het Woord van God, redding van ieder kwaad. U zult geholpen worden om iedere zondige begeerte en elke slechte gewoonte te overwinnen. Hij zal u helpen de baas te zijn over uw gedachten, om te heersen over uw eigen wil. Als u de Heere Jezus aanneemt, zal Hij in uw hart komen en uw en Zijn vijand daar uit werpen. Dan zal Hij van dat moment af in u regeren, totdat Hij u volmaakt heeft en u geschikt acht om in eeuwige heerlijkheid met Hem te leven. Ik hoop dat u deze uiterst belangrijke zaak begrijpt: ”Wij dwaalden allen als schapen; wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Maar de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.”

			Ten tweede, waaraan kunnen wij toetsen of mensen de Bijbel begrijpen, in het bijzonder met betrekking tot deze passage?

			Het criterium of iemand dit belangrijke gedeelte van de Bijbel begrijpt, is, dat Jezus Christus dan alles voor hem betekent. Kijk maar naar Filippus. Hij begreep dit gedeelte van de Bijbel en toen hij dit uitlegde, verkondigde hij de kamerling Jezus en niets anders. Ik probeer uit alle macht mijn Heere Jezus Christus te verkondigen. Ik houd er van mensen te ontmoeten die zich in dit onderwerp verheugen. Sommige critici roepen ons op om eens iets nieuws te verkondigen. Dat wil ik ook doen, en daarom verkondig ik Jezus, want Hij is altijd nieuw. In Hem is niets verouderd. De dauw van de jeugd ligt altijd op Hem.

			Er zou nu gezegd kunnen worden: ”Maar er worden toch voortdurend nieuwe leerstellingen verkondigd?” Ja, maar deze verouderen binnen een maand. Het is rommel die niet langer houdbaar is dan groenten en fruit en die snel weggegooid moet worden, anders bederft het. Tijdens mijn leven heb ik meer dan twintig soorten moderne theologieën op zien komen, maar die komen op en verdwijnen weer. Maar Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.

			

			Als u Jezus Christus hebt, dan hebt u alles. U moet Christus hebben en niets anders dan Christus. U zult niet veilig zijn als u rustig doorleeft zonder de Heere Jezus, de goddelijke Zaligmaker, vast te hebben gegrepen. 

			“Maar”, zegt iemand, “want denkt u dan van de Socinianen en de Unitariërs, die de godheid van de Heere Jezus ontkennen?” Hierover kom ik tot dezelfde conclusie als een oude Baptistenpredikant. Deze predikant vond het heel erg dat er een kerk van de Socinianen geopend werd tegenover zijn eigen kerk. Eén van zijn diakenen zei, “Dit is iets verschrikkelijks, deze tegenstand van de overkant van de weg.” “Ik vind dat de naam ‘tegenstand’ niet waard”, zei de predikant. Toen riep de diaken het uit: ”Waarom zegt u dat, zij zijn Unitariërs, zij ontkennen de godheid van Christus!” De oude man sprak: ”Als je een bakkerswinkel in beheer hebt en tegenover je opent iemand een zaak met ijzerwaren zou dat geen tegenstand, geen concurrentie betekenen. Die man is met heel iets anders bezig. Zij die ontkennen dat Jezus God is, zijn met heel iets anders bezig. Als u ijzerwaren nodig hebt, moet u naar hem toegaan. Maar als u het hemelse brood wilt ontvangen, moet u naar de Heere Jezus kijken, de Zoon van de Allerhoogste.” 

			Als u dus de Bijbel wilt begrijpen, onderzoekt uzelf dan aan de hand van dit criterium: Is de Heere Jezus alles voor mij?

			U begrijpt de Bijbel als u de Heere Jezus de hoogste plaats wilt toekennen en als u Hem met heel uw hart gelooft en u helemaal aan Hem overgeeft.

			Elk jong mens, die in de Heere Jezus gelooft, moet zich met hart en ziel voor eeuwig aan de Heere Jezus overgeven. “Dat is een jongen, die ik gebruiken kan, want hij is T en V.”, zei iemand eens. Toen hem gevraagd werd wat dit betekende antwoordde hij: ”Totaal en volkomen van Jezus Christus.” Zo iemand is tegenwoordig goud waard. Jezus was er ook ‘totaal en volkomen’ voor ons. Hij had ons lief en gaf Zich over voor ons. Er mag geen enkele ruimte voor halfslachtigheid zijn in onze houding ten opzichte van Hem. 

			

			Als we de Bijbel goed gelezen hebben, hebben we niet dat soort christendom geleerd dat ons op zondag heiligt en door de week oneerlijk maakt. De ware heiligen hebben een godsdienst die hen als het ware in het bloed zit, die heel hun natuur verandert. Deze godsdienst doordringt de kern van hun bestaan, zodat het deel uitmaakt van hun wezen. Praktisch christendom is het enige echte christendom. Als u uw godsdienst aan de kant kunt leggen, adviseer ik u dat zo snel mogelijk te doen. Dan blijkt dat u geen echte christen bent, want een echte christen kan zijn godvruchtigheid net zo min van zich afzetten als hij zich van zijn hoofd kan ontdoen.

			Ik mag deze kamerling wel: al snel vraagt hij om gedoopt te worden. Hem werd niet geadviseerd dit te doen, maar hij stelde het zelf voor. Hij gaf zichzelf over aan zijn Heere en Meester om onmiddellijk de wil van zijn Meester te doen. God had er in Zijn voorzienigheid voor gezorgd dat er op dat moment water voorhanden was, zodat hij op dat moment aan het bevel van zijn Meester kon gehoorzamen. Jongen mensen, op welke manier de Bijbel ook maar van u vraagt om uzelf aan God toe te wijden, werk eraan en laat het onmiddellijk plaats vinden. Probeer uit te vinden wat de Bijbelse weg is en volg die zonder uitstel. Geef uzelf op deze manier helemaal over aan de Heere. U hebt de Bijbel nog niet begrepen als u dat niet doet.

			Het volgende is dit: wanneer u de Bijbel leest en goed begrijpt, maakt dit u blij. Deze kamerling vervolgde immers zijn weg met blijdschap. De persoon die opstaat, nadat hij uit zijn Bijbel heeft gelezen en zegt “Ik geloof in Jezus, wat een ernstige zaak is dat”, en vervolgens de ‘vrome’ beslissing maakt dat hij iedereen voortdurend zo ellendig mogelijk zal maken, heeft het opnieuw nodig bekeerd te worden. Het geloof volgens de Bijbel gaat hand in hand met vreugde. Het werpt de wanhoop verre van zich. Als de ware godsdienst tot ons komt, wil die ons daar brengen waar we ons voortdurend in de Heere verheugen. Ook al zijn we niet zo blij als we zouden moeten zijn, dan is dat niet de schuld van ons geloof, maar van ons ongeloof. Waar het geloof haar voeten zet, daar springen de paradijsbloemen de grond uit. Waar echter de twijfel woont zullen de distels welig tieren. Onze ziekten kunnen ons neerdrukken, maar geloof zal er voor zorgen dat we uitbundig lofliederen zingen, zelfs als we door de woestijn reizen. Terwijl we nog leven kan de onuitsprekelijke vreugde ons deel al zijn. 

			U hebt de Bijbel nog niet helemaal begrepen, als u niet geleerd hebt gelukkig te zijn door het heerlijke rusten in Jezus.

			Ik denk ook dat u de Bijbel niet begrepen hebt, als u zich geen

			zorgen maakt om de redding van anderen. Ik twijfel er namelijk niet aan dat deze Ethiopische man met zijn hoge functie het Evangelie in zijn geboorteland verspreid heeft. Hij was waarschijnlijk de stichter van de Abyssinische kerk. 

			Elke jongen of meisje dat dit Boek goed leest, krijgt een ruim hart. Hij kan zijn hart niet binnen de grenzen van zijn eigen kleine bestaan houden. Zijn ‘grote hart’ ziet uit naar mogelijkheden om overal waar hij kan iets goeds te doen. 

			Als u het aan kunt zien dat iemand anders zijn ondergang tegemoet gaat, zonder dat u een poging doet om hem te redden, dan ben ik er bang voor dat dat uw eigen ondergang zal zijn. Als u er rustig onder blijft wanneer uw broer op de rand van de eeuwige afgrond staat, dan ben ik er bang voor dat u zelf op de rand van uw eigen afgrond staat. Eén van de ‘heilige instincten’ die geboren worden in een wedergeboren mens, is die van het verlangen om anderen te redden. Als wij gered zijn, dan verlangen wij samen te werken met de Redder in Zijn werk van genade. 

			Zendingsliefde is het natuurlijke gevolg van het scherpe inzicht in de werkelijke stand van zaken in de wereld, die bedorven is. De heiden sterft zonder hoop. Moet dit altijd zo blijven? Zijn er geen jonge mensen die zich willen haasten om hulp te bieden aan hen die omkomen? Uit het diepst van mijn hart wil ik deze vraag voor u neerleggen. Wanneer roept u het uit: ”Zie, hier ben ik, zend mij heen”?

			U hebt dit Boek gelezen en begrepen, dat uw boodschap tot anderen dezelfde is, als die tot u kwam: Christus, Christus, Christus, Christus. U kunt niets anders gebruiken als middel om goed te doen, dan de redding door Jezus alleen. Niets anders is het waard doorverteld te worden. 

			Ik hoorde onlangs van een gemeente die zo klein was, dat er nauwelijks iemand kwam luisteren naar de prediker. In plaats dat hij dat zichzelf kwalijk nam en ging proberen om beter te preken, zocht hij een andere oplossing. Hij dacht dat hij door te preken en gebedssamenkomsten te houden, niet veel goeds deed. Daarom wilde hij een soos openen, waar mensen binnen konden komen om spelletjes te doen. Dat zou hen goed doen. 

			Wat worden er tegenwoordig toch een hoop dingen uitgeprobeerd. We moeten mensen op een nieuwe manier gaan bekeren, nietwaar? Moeten we soms ook een alternatief gaan bedenken voor brood? Moeten we een gezondere drank dan zuiver water vinden? Wij kunnen mensen niet redden door het geloof in Jezus. Het lijkt er op dat we dan maar eigen zijwegen gaan uitproberen. We oogsten een kleine en geringe oogst van zulk slecht zaad. Als u op de een of andere manier goed kunt doen, doe dit dan ook. Het is echter tevergeefs om te hopen dat zondaren tot heiligheid en de hemel gebracht kunnen worden door dat onderwijs, dat niet begint en eindigt met Jezus Christus. Al het andere is een oppervlakkige misleiding. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig kunnen worden. 

			Als u te maken hebt met hoog opgeleide mensen is er niets beter voor hen dan het verkondigen van Jezus Christus. Als de mensen onontwikkeld zijn en een laag IQ hebben is er niets beter voor hen geschikt dan de verkondiging van Jezus. Een jonge man zei onlangs: ”Ik moet in die en die plaats preken. Wat voor soort mensen zijn daar? Welke leerstellingen passen bij hen?” Toen ik deze vraag hoorde, gaf ik hem het advies: ”Verkondig hen Jezus Christus, en het zal bij hen passen. Ik ben er zeker van dat als het geleerde mensen zijn, dit bij hen zal passen. Als ze laag opgeleid zijn, zal dit bij hen passen, als God er Zijn zegen over geeft.” 

			

			Toen de grote Bijbelverklaarder Bengel stervende was, vroeg hij om een theologisch student, tegen wie hij zei: ”Ik ben neerslachtig; zeg eens iets goeds om me op te beuren.” “Maar meneer”, antwoordde de student, ik ben maar zo’n onbeduidend persoon, wat zou ik kunnen zeggen tegen iemand die zo belangrijk is als u?” “Maar als jij een theologiestudent bent”, zei Bengel, “dan moet je een goed woord kunnen spreken tegen een stervend mens, ik vraag je nogmaals iets te zeggen. Je hoeft niet bang te zijn.” “Goed dan, meneer”, sprak hij, “wat kan ik u zeggen dan dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde?” Bengel zei: ”Geef me de hand, jongen, dat is het woord wat ik nodig had.” 

			Iemand die bang is voor de toorn van God, heeft een eenvoudige tekst uit het Evangelie nodig. Diegene zou op dit moment naast u kunnen zitten. Hij kan naast u werken in de werkplaats en hij heeft het nodig dat u hem over Christus vertelt. Doe het en u zult een zegen voor hem zijn. Het is mijn wens dat u allen de Bijbel zult begrijpen op deze manier. Moge God u tot een zegen stellen voor de mensen uit uw omgeving.

			Nu wil ik in de derde plaats in een paar woorden antwoord geven op de volgende vraag. Wat kunnen we doen om de Bijbel te begrijpen? “Ik lees de Bijbel’, zegt iemand, ‘en ik vind heel veel dingen erg moeilijk.” Laat me u een advies mogen geven: Wanneer u een stuk uit de Bijbel leest dat u niet begrijpt, moet u het lezen totdat u het begrijpt. “Dan zal ik heel vaak moeten lezen.” Nu, dat zal u geen kwaad doen. “Maar als ik het dan toch nooit begrijp?” Blijf dan toch lezen. “Kan het lezen van gedeelten van de Bijbel die we niet begrijpen ons dan goed doen als we het lezen?” Jazeker, ze dringen langzaam maar zeker door tot ons hart. Als we ze overdenken, kunnen we er licht uit ontvangen. 

			Stelt u zich een kleine jongen voor. Zijn vader is een vakman en gebruikt veel technische termen als hij over zijn werk praat. De jongen is leerling in dat vak. Hij wil alles weten over het werk en luistert daarom naar zijn vader. Aan het eind van de dag zegt hij tegen zichzelf: ”Ik heb mijn vader veel horen zeggen, maar ik begrijp er nog niet veel van.” “Maar je hebt er wel iets van begrepen?” “Ja, zeker!” Met het kleine beetje wat hij geleerd heeft gaat hij aan de slag en elke dag voegt hij iets toe aan zijn kennis. Zo leert hij met de hulp van dat wat hij al weet steeds meer. De volgende dag luistert hij opnieuw naar zijn vader en nog steeds snapt hij er niet veel van. Maar tenslotte, als hij de uitdrukkingen vaak heeft gehoord en als hij er veel over nagedacht heeft, gaat er bij hem een lampje branden. Op den duur kan hij net als zijn vader praten. Hij gebruikt dan dezelfde woorden, terwijl hij ze begrijpt.

			Zo heb ik de Bijbel leren begrijpen. Als ik een hoofdstuk niet begrijp, zeg ik: ”Dit moet te begrijpen zijn.” Daarom wil ik luisteren als mijn grote Vader spreekt, ook al begrijp ik op het begin niet wat Hij tegen me zegt. Toch zal ik naar Hem blijven luisteren, totdat ik uiteindelijk de bedoeling begrijp. Ik ben bang dat we sommige gedeelten uit de Bijbel niet begrijpen, omdat we ze niet vaak genoeg lezen. We denken er niet heel geconcentreerd over na. Ik denk één of twee keer na over de teksten, maar ze laten geen indruk achter. Laten we ze dan nog eens bestuderen en hun indruk zal diep en blijvend in ons achterblijven. Doe net als de fotograaf, die er lang over doet om een foto te maken, totdat zijn plaatje er goed uitgebalanceerd uitziet. Laat uw gedachten gaan over een gedeelte, totdat het als het ware gefotografeerd is in uw hart, door het licht van God.

			Het volgende advies, dat ik zou willen geven, is: lees altijd met een verlangen om te begrijpen. Neem altijd de notenkraker mee om de harde noten uit de Bijbel te kraken, zodat u zichzelf kunt voeden met de noten. Sommigen zouden kunnen zeggen als ze in de Bijbel lezen: “Dat zou een heel mooi gedeelte kunnen zijn, maar ik weet in de verste verte niet wat het betekent.” Wees er niet tevreden mee in die toestand te blijven. Huil maar veel, omdat niemand het boek kan openen, en de zeven zegels kan verbreken. Bidt tijdens het nadenken over de woorden en bestudeer hen steeds weer opnieuw, totdat u uiteindelijk bij de essentie van de tekst terecht komt. Als u vanuit deze houding leest zult u ervan opkijken hoe snel u de Bijbel zult begrijpen, waar u zo naar verlangt.

			Bidt vervolgens om de verlichting van de Heilige Geest. Als u een boek wilt begrijpen en u vindt daarin moeilijkheden, doe dan zoals ik al verschillende keren bij mijn tijdgenoten heb gedaan. Ik schreef hen en vroeg wat ze met hun uitdrukkingen bedoelden. Op die manier heb ik veel waardevolle informatie verkregen. Maar kunnen we dat dan met de Bijbel doen? Zeker, als we weten hoe we bidden moeten. De Auteur van de Bijbel doen we geen groter plezier dan wanneer we direkt naar Hem toegaan en vragen wat Hij bedoelt. Hij stelt Zichzelf ter beschikking van iedere ernstige student om de boeken die Hij zelf heeft ‘gedicteerd’, te verhelderen door middelen die Hij Zelf bepaalt. 

			“Ik heb er een betrouwbare Bijbelverklaring op na geslagen”, zegt iemand. Heel goed. Tegelijkertijd wil ik u zeggen dat het raadplegen van een commentaar bij een boek niet half zo zeker is als het raadplegen van de auteur zelf. Zoek het onderwijs van de Heilige Geest door middel van het nederige gebed.

			Denk eraan dat u naar de Schepper van de gedachten kunt gaan en dat Hij die kan openen om de waarheid te ontvangen. Uw gedachten zijn verduisterd en dat is ook geen wonder. Denk maar eens aan de schade die door de zondeval in het paradijs is veroorzaakt. Kijk maar eens naar de atmosfeer van zonde die deze tegenwoordige boze wereld vervuilt. 

			Ik weet dat ik in mijn eigen gedachten vaak niet meer alles op een rijtje krijg. Vijftig jaar lang zijn mijn gedachten voortdurend aan het werk geweest. Ik denk dat ze er nu ongeveer net zo uit zien als een oude klok, die roestig en vuil geworden is. Ik merk dat mijn hersens eigenlijk ‘gereinigd’ zouden moeten worden. Maar ik geloof dat jonge mensen dit ook nodig hebben. Of u bent heel erg bezet met van alles en nog wat, of u bent onverschillig. Op deze manier wordt het vuil van al die zorgen of onverschilligheid door uw hersens verspreidt. Wie kan de hersenen opnieuw inzicht geven? Alleen de Schepper, die de hersens maakte. De Heilige Geest heeft een wonderlijke kracht om het intellect op te scherpen. 

			U kunt een maand lang studeren en niet vooruit komen. Maar als u God iets vraagt over een geestelijke waarheid zal het u binnen een minuut duidelijk worden. Er zijn gevallen te over waarin mensen duistere problemen steeds maar weer opnieuw overdacht hebben. Ze hebben die echter nooit kunnen oplossen door de inspanning van hun verstandelijke vermogens. Maar één lichtflits van goddelijk licht heeft alles plotseling zo licht gemaakt als de zon. Wacht daarom op de Auteur van het Boek. Wacht vervolgens op uw eigen Auteur en zeg: ”Heere, zoals U de Schriften opent, open zo ook mijn verstand, zodat ik de betekenis zal begrijpen.”

			Iedereen die er naar verlangt de Bijbel te begrijpen, zou ik op dit moment ernstig willen verzoeken hun natuurlijke toestand te beoordelen, maar ook de weg van redding daaruit. U bent verloren, mijn lieve vriend. Als u onbekeerd bent, bent u nog steeds verloren en u kunt uzelf niet redden. Het is voor u onmogelijk dat te doen. Misschien heeft u wel het verhaal gehoord van de filosoof, die eens op het dak van zijn huis zat. Plotseling stond een sterke man achter hem met een grote zweep in zijn hand, die hem beval naar beneden te springen. Dat zou een wisse dood betekenen. De man was gestoord. De filosoof had dat verschrikkelijke feit al snel door en daarom zei hij wijs: ”Luister eens. Elke dwaas kan naar beneden springen. Het zou nu juist bijzonder zijn om in plaats daarvan naar boven te springen. Laten we naar beneden gaan en dan naar boven springen.” Zo gingen ze naar beneden, maar ze zijn vervolgens nooit naar boven gesprongen, want de filosoof nam de benen. 

			Zijn er hier niet velen die naar beneden springen? Zijn sommige jonge mensen niet wanhopig van de ene naar de andere zonde aan het springen? Elke dwaas kan naar beneden springen; maar als er onder u zijn die reeds in de diepte zijn, dan daag ik u uit naar boven te springen. Nee, u hebt een grotere kracht dan die van uzelf nodig, voordat u tot de hoogten van heiligheid op kunt klimmen. Als u geprobeerd hebt omhoog te springen dan weet ik, jonge man, dat u in de wanhoop teruggevallen bent. Het is makkelijk om af te dalen in de hel. De zwaartekracht van onze zondige natuur brengt ons daar immers vanzelf. Maar om de weg terug in te slaan, dat is de moeilijkheid. Denk daar eens over na en zeg: ”Als het zo belangrijk is verlost te worden en ik mijzelf niet kan redden zonder Gods genade, dan zal ik op Jezus vertrouwen.” Ik hoop dat u vandaag toch nog die genade gaat zoeken!

			Ik heb geprobeerd u nu het Evangelie te verkondigen. Laat me het nogmaals eenvoudig zeggen. Een neger heeft het eens als volgt uitgedrukt: ”Christus stierf, ik hoef niet te sterven!” Dat is het Evangelie. Christus stierf, opdat u niet hoeft te sterven. Vertrouw alleen op Hem en u zult gered worden. 

			En als u begint Hem te zoeken, lieve jonge vriend, dan smeek ik u Christus volkomen te vertrouwen. Een eenvoudige gelijkenis zal u duidelijke maken wat ik bedoel. Het verhaal gaat dat een zekere vader ‘s nachts langs een afgrond moest gaan over een erg smal en glibberig pad. Hij had zijn twee zoontjes bij zich en toen hij op weg ging zei één van de jongens: ”Vader, ik wil graag uw hand vasthouden.” Dat deed hij en het leek een wijze beslissing. De andere jongen zei: ”Papa, wilt u mijn hand vasthouden?” Dat bleek een veel verstandiger idee te zijn. Want de eerste jongen hield de hand van zijn vader vast totdat hij moe werd. Toen ze op een gevaarlijke plek kwamen, kon hij de hand van zijn vader niet meer vasthouden en zo viel hij naar beneden. De andere ging echter veilig achter zijn vader aan, want zijn veiligheid hing niet af van zijn vastklemmen van de hand van zijn vader; nee, alles hing af van de hand van zijn vader, die hem vasthield.

			Komt dan, jonge mensen, begint zoals u denkt te beginnen. Leg uzelf in de hand van de Heere Jezus om u vast te houden. Toen ik nog een kleine jongen was, hoorde ik een prediker eens zeggen dat Christus aan Zijn schapen het eeuwige leven geeft en dat ze nooit verloren zullen gaan, omdat Hij ze tot het eind toe zou bewaren. Dat bekoorde me. Ik verlangde ernaar deze vaste redding te krijgen. Ik dacht bij mezelf: ”Ik ken verschillende jonge mensen die naar Londen zijn gegaan en die ongeveer een jaar ouder waren dan ik. Binnen de kortste keren gingen ze de slechte weg op. Op school waren het betere jongens dan ik zelf was, en nu zijn zij zo slecht geworden. Als ik deze eeuwige redding niet krijg, zal ik misschien dezelfde kant opgaan als zij. Ik zal misschien mijn baan verliezen of ook gaan stelen of iets anders gaan doen wat niet goed is, want mijn hart is net zo slecht als dat van hen.” Toen zag ik de redding nog als een geestelijke verzekering, die een goed karakter zou garanderen. 

			Ik heb het gewaagd met Gods belofte. Nu ik vijftig jaar oud ben, stel ik mijzelf onder de zorg van de Heere Jezus zoals ik dat deed toen ik vijftien jaar oud was. Hij heeft me tot op de dag van vandaag bewaard en ik geloof dat Hij me nooit los zal laten, hoelang mijn leven ook maar zal duren. Jonge mensen, geeft u toch over aan die geliefde, doorboorde hand met heel uw hart! Laat dit uw motto zijn: ”Jezus alleen!” Als u een beetje op Christus vertrouwt en ook een beetje op uzelf, dan doet u als een man die één voet op de rots zet en de ander op de zandgrond. U zult naar beneden storten. Vertrouw op Hem alleen en Hij zal u vasthouden. Als Jezus mij niet redt, dan zal ik verloren zijn, want ik kan mezelf niet redden. Het is Zijn werk om te redden. In Zijn Naam en in Zijn werk is Hij Jezus, de Zaligmaker, de Redder van zonden. In Hem kan ik met blijdschap rusten.

			Als we elkaar in de hemel ontmoeten, zullen we de Heere prijzen dat Hij er voor gezorgd heeft dat wij “verstaan wat we lezen”. God zegene u allen, om Christus’ wil. 

			Amen.

		

	
		
			Gods woord en ons woord

			En het volk steunde op de woorden van Hizkia, de koning van Juda.(2 Kron. 32: 8)

			Als we de geschiedenis van Hizkia lezen, is het mooi en ontroerend om te zien hoe het volk hem altijd volgde. God had het volk voorbereid op een verandering en toen het tijd was,  is de juiste man ook gekomen. Onder zijn vader Achaz had het volk de afgoden gediend en God verlaten. Maar toen werd Hizkia, die met liefde vervuld was voor de dienst van de Heere, koning. Gelijk aan het begin van zijn regering begon hij met wat later een zegevierende reformatie bleek te zijn. Hij schijnt een man geweest te zijn, die iets aantrekkelijks had voor het volk, want zij hebben vanaf het eerste moment enthousiast met hem meegewerkt. Of hij nu voorstelde om de afgodsbeelden af te breken, of de tempel te zuiveren of de tienden te brengen in het huis van God, ze maakten nooit bezwaar. Ze werkten zelfs ijverig en plichtsgetrouw mee aan zijn bevelen. Het is heerlijk als God een man zendt, die anderen op een goede manier kan leiden en besturen. Vooral in tijden van afval en geestelijke achteruitgang is het bijzonder als God een gids geeft, die de mensen terug laat keren naar de oude paden. We moeten dankbaar zijn als God ergens een geestelijk leider doet opstaan, die Israël verlost, zodat het volk al zijn dagen God blijft dienen. 

			Het volk van Juda beleefde in die tijd benauwde dagen. De Assyriërs, die andere volken wreed en hard behandelden, hadden het hele land, met uitzondering van Jeruzalem, veroverd. De stad van de grote Koning was nog vrij van overheersing door de onderdrukker, maar het leek erop dat die vrijheid niet lang meer kon standhouden. Hizkia probeerde zijn strijders te bemoedigen door hun geloof in God te versterken. ”Zijt sterk, en hebt goede moed, vreest niet, en ontzet u niet, voor het aangezicht des konings van Assyrië, noch voor het aangezicht der ganse menigte, die met hem is.” Met een triomfantelijke toon in zijn stem wees hij hen erop, dat Sanherib, hoewel machtig, slechts een aardse macht was en dat de almachtige God bij hen was. Daardoor hadden ze eigenlijk meer macht dan de Assyriërs.

			De vroegere roem van Hizkia’s regering en de diepte van zijn geloof die hij uitstraalde, gaven gewicht aan zijn woorden, zodat het volk zijn verklaring geloofde. In zo’n tijd van moeilijkheden zijn mensen vlug in opstand en bereid hun leiders van alles de schuld te geven, zodat een onderlinge verdeeldheid plaatsvindt. Toch bleven ze hun koning trouw en zochten ze troost in zijn belofte, dat God hulp zou bieden. Ze waren niet bang voor de vijandelijke inval en wanhoopten niet aan de afloop van deze toestand. Ze bleven zich bewust van de gevaarlijke situatie waarin zij zich bevonden, maar zij vonden troost in de bemoedigende woorden van hun koning. Het volk steunde op de woorden van Hizkia, de koning van Juda. 

			Het is niet altijd goed om op de woorden van een mens te steunen. Dikwijls kan het zelfs een heel nadelige zaak zijn. Een dwaling, veroorzaakt door “zo’n aardige, vrome man” heeft een des te nadeliger invloed op mensen. Duizenden mensen zijn de weg naar de hel gegaan, terwijl ze steunden op de woorden van een priester of zogenaamde leraar, die iets anders dan de waarheid leerde. Afgezien daarvan prijzen we de onderdanen van Hizkia, omdat ze deze door God gezonden leider vertrouwden, zonder uitschakeling van hun gezond verstand. Ze lieten de angst niet in hun hart toe. De oorzaak hiervoor lag vooral in het zien van Hizkia’s vertrouwen in God. Het volk (evenals Hizkia) was niet volmaakt, maar wij prijzen het om de wijze daad: het steunen op de woorden van Hizkia, de koning van Juda. 

			We willen allereerst nadenken over de soort mens op wiens woorden je kan steunen. Sommige mensen vertrouw je niet op hun woorden, omdat ze rad van tong zijn. Ze lijken niet eerlijk in hun uitspraken. De hoorders hechten niet veel waarde aan hun woorden omdat de spreker dat ook niet lijkt te doen. Je kunt niet steunen op de woorden van een man, die zichzelf tegenspreekt. Ook niet op de woorden van iemand die vandaag deze en morgen weer een andere mening is toegedaan en voordat de derde dag voorbij is, wel weer voor een ander idee ingewonnen zal zijn. Iedereen kent wel van die mensen die je niet snel op hun woord vertrouwt. Toch zijn er Goddank nog mensen in de christelijke kerk die je kunt vertrouwen op hun woord. Mensen die zo doorzichtig zijn als het helderste kristal en zo betrouwbaar als het beste staal. Deze mensen wil ik beschrijven. Daarbij zal Hizkia, die het vertrouwen van het Jeruzalemse volk had, als voorbeeld dienen. Hij stelt ons in staat het soort mens te ontdekken op wiens woorden men kan steunen.

			Hij moet allereerst een belangrijk man zijn. Dat was het geval met Hizkia, de koning van Juda. Als het volk in de oorlog geen vertrouwen kan stellen in hun koning, in wie dan nog wel? Maar omdat ze zien dat hij een goede koning is, die God vreest en alles wat mogelijk is voor hen doet, kunnen ze toch niet anders dan hem vertrouwen? Toch moeten we hierin voorzichtig zijn, want wie hoogstaande mensen vertrouwt, kan bedrogen uitkomen.

			“Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van de Heere afwijkt.” De man die ons aftrekt van de Heere, de Oppermacht, is zelf niet echt hoogstaand te noemen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen. 

			Er is ook een soort grootheid die enkel een camouflage is van iemands kleinheid. Onder een hoge titel ligt soms eerzucht of wellust verborgen. Hizkia was niet zo’n dubbelhartig man; hij was een oprechte koning. Een geboren heerser, een koninklijk mens. Hij had een koninklijke geest, samengaand met grootmoedige daden. Het volk maakte dus geen misrekening door op zijn woorden te steunen. De man die te vertrouwen is, zal ook een goed man zijn. Als hij dit niet echt is, zal hij het op zijn minst lijken te zijn. Mensen zullen zeker vertrouwen stellen in de woorden van iemand van wie de leer en het leven overeenstemmen. Als iemand iets tegenstrijdigs ontdekt in het karakter van een dergelijk persoon, is zijn kracht gebroken. Maar als iemand bezield lijkt door een goede inborst en goede daden en van harte wenst om God te eren, zullen zijn uitspraken gezag hebben. Ik ken iemand die geen spreker is; hij gebruikt zeer eenvoudig taalgebruik. Toch hoor ik hem liever dan elke andere spreker, omdat zijn woorden het heerlijke geloofsleven met God laten zien. Ik zeg niet welke persoon ik op het oog heb, maar iedereen kan het raden. Niet wat gezegd wordt, maar wie het zegt veroorzaakt deze indruk. Het is het leven achter de woorden, het heilig vertrouwen in God, dat zichtbaar wordt. Het rustige wandelen met God wordt van het gezicht afgelezen. Door deze zaken bereikt een man met een zwakke stem meer dan de grootste redenaar met zijn hartstochtelijkste toespraak. 

			Als je op de woorden van een mens wilt vertrouwen, moet het een goed mens zijn. Uit alles wat wij over Hizkia lezen, blijkt dat hij dat was. Als grootheid en goedheid samengaan, net zoals bij hem, zal daarvan zeker een grote invloed uitgaan. Men steunt pas op iemands woorden als bij hem voortreffelijkheid van bekwaamheid en voortreffelijkheid van karakter samengaan, zoals bij Hizkia het geval was. 

			Verder zal de man op wiens woorden mensen bouwen moedig moeten zijn. Hizkia bezat deze eigenschap. Hij had tot God gebeden en wist dat God hem zou verlossen, zijn angst was hierdoor verdwenen. Hij was kalm en ook dapper. Toen hij tot de legeroversten sprak was er geen spoor van angst of trilling in zijn stem te vinden. Hij sprak als iemand die kalm is tijdens radeloos oorlogsrumoer, omdat hij zeker was van de overwinning. Moed en lafheid werken allebei aanstekelijk; als één man vlucht volgen velen zijn voorbeeld. Maar als één man standvastig en onberoerd blijft als een rots zal hij al snel een heleboel mensen achter zich hebben die moed putten uit zijn voorbeeld. Een voorbeeld van dit laatste is Paulus tijdens de storm op zee. Ik denk dat hij het voorkomen van een onbelangrijke Jood had, maar toen de matrozen en soldaten ontzet waren door de storm, zei hij rustig dat ze niet bang moesten zijn. Aan zijn geloof ontleenden zij hun moed. Hij verzekerde hen dat hun persoonlijk geen kwaad zou overkomen. Het schip zou wel verloren gaan, maar door zijn gebed, werd hun het leven geschonken. Omdat ze zo lang gevast hadden, raadde hij hen aan allereerst te gaan eten. Dit advies volgden zij op. Al zijn bevelen werden precies uitgevoerd alsof hij de centurion van de soldaten of de kapitein van het schip was. Omdat hij onverschrokken was, werden zij het ook. Hij had macht over hen, omdat hij het over zichzelf had. O, broeders en zusters mocht u toch ook de moed hebben om voor uw overtuiging uit te komen! Mocht u zo moedig zijn het goede te doen en te spreken en ronduit voor het Evangelie op te komen, wie er ook de spot mee zou drijven. Als u dit doet hoeft u alleen uw tijd af te wachten; en u zult de macht hebben over hen die niet betrouwbaar zijn. Hij die de vesting blijft verdedigen als anderen hun versterkte kastelen al hebben overgegeven, zal met Gods hulp een dapper nageslacht zien. Dat nageslacht zal, net zoals hij, geloven in de komst van hun Meester. Ze zullen het veld niet verlaten voordat Hij gekomen is. Moge God velen de genade schenken om dapper te zijn in de weg van heiliging in eigen gezin en omgeving! Zij kunnen ervan verzekerd zijn dat sommigen, die hun dapperheid zien, zullen steunen op hun woorden. 

			Vervolgens zal iemand vurig, hartelijk en opgewekt moeten zijn, voordat mensen op zijn woord vertrouwen. Hij moet tevens geestdriftig zijn. Hizkia bezat deze eigenschappen, want we lezen in het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk: ”En in alle werk, dat hij begon in de dienst van het huis Gods, en in de wet en in het gebod, om zijn God te zoeken, deed hij met zijn ganse hart.” Dat is het soort man dat het volk graag zal volgen. Laat hen zien dat de leider zichzelf en alles wat in hem is volledig inzet. Ze zullen snel op zijn woorden bouwen. Als u iets doet, kunt u het beter met uw hele hart doen of helemaal niet. Er zijn mensen die harteloos lijken. Ze moeten wel in het bezit van een hart zijn, maar slechts als, niet al te krachtige, spier voor de bloedsomloop. Een ander hart is onvindbaar bij hen. Maar er is niemand die alleen een hoofd wil volgen. De man die volgzaamheid en gehoorzaamheid eist, moet laten zien dat hij zelf een hart bezit. Als u anderen op de goede weg wilt leiden, moet u laten zien dat u die weg zelf ook liefhebt. Wees oprecht en vurig, geef alles wat u hebt voor de zaak. Wees oprecht in uw werk, in uw gebed en in uw lofprijzing. Laat in alles wat u voor God en uw medechristenen doet uw hart zien. Het is dan haast zeker dat u zal overkomen wat Hizkia overkwam; velen zullen op uw woord steunen. 

			God zal zo iemand ook zijn goedkeuring laten zien door hem voorspoed te geven; hij zal een voorspoedig man zijn. Ik heb zo-even het laatste gedeelte van de tekst uit het vorige hoofdstuk weggelaten. Er staat: ”En in alle werk, dat hij begon in de dienst van het huis Gods, en in de wet en in het gebod, om zijn God te zoeken, deed hij met zijn ganse hart, en had voorspoed”. Hij had voorspoed, omdat hij alles wat hij deed met zijn hele hart deed. God liet zijn goedkeuring over dit werk zien. Een man kan vroom en heilig zijn, en aan de buitenkant toch niet voorspoedig zijn. Zo’n man kan nuttig werk voor de Heere doen. Maar de man, die door God gekozen wordt om leider te zijn, zal ook door Hem bekwaam gemaakt en gezegend worden. God zal Zijn “stempel” op hem zetten. Als het volk ziet dat hij door God bekwaam wordt gemaakt om van kracht tot kracht steeds voort te gaan en zijn ondernemingen te laten slagen, zodat hij door Gods genade zijn volgelingen meeneemt van overwinning naar overwinning, dan zullen zij zeker steunen op zijn woord. 

			Ik wil er nog aan toevoegen dat hij die anderen wil helpen, iemand moet zijn die eerbied heeft voor Gods Woord. We kunnen zonder risico steunen op iemands woorden als die vervuld zijn van God, net als bij Hizkia het geval was. In feite geeft die persoon niets anders door dan wat God tot hem gezegd heeft. Zo’n man wordt Gods middel om tot uw ziel te spreken. “Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de Heere, onze God, om ons te helpen en om onze krijgen te krijgen.” Zelfs al waren deze woorden door iemand anders gesproken, ze vormen toch een Goddelijke waarheid. Iedereen kan op deze woorden steunen. Als iemand heel origineel zou willen zijn of als wij zelf een theologie zouden uitdenken, zodat wij onze eigen gedachten centraal stelden, zou de gemeente heel onverstandig zijn als ze op onze onberekenbare, zinloze woorden zou steunen. Maar de dienstknecht van Christus is als de mond van God. Hij is voor zijn onderwijs afhankelijk is van de Geest van God en God zal door hem spreken. En de mensen zullen naar hem luisteren. Als hij niet origineel wil zijn, maar Gods gedachten en waarheid, voor zover hij ermee bekend is, wil overbrengen, dan zal hij merken dat het volk steunt op zijn woorden. Want zijn woorden zullen eigenlijk niet van hemzelf, maar van God zijn. Hier is wel een waarschuwing nodig. Mensen worden in staat gesteld woorden te spreken, waarop andere mensen steunen. Dan moeten wij wel opletten wat wij zeggen. Er kunnen mensen zijn, die door hun heilige leven en diepgaande, geestelijke ervaring tot een invloedrijke positie kunnen komen. Dat kan zijn op een zondagsschool of in een gemeente of sommigen ook op de kansel.

			Broeders en zusters, wat een verantwoordelijke positie hebben wij dan, als jonge en andere mensen op ons woord steunen! Ik zal niet zeggen of deze mensen er goed aan doen, maar het is nu eenmaal de gewoonte. Welke mensen moeten wij dan wel niet zijn! Hoe verzorgd en afgewogen zou ons taalgebruik moeten zijn! Hoe vastbesloten behoorden wij te zijn, om niets anders te leren dan wat Bijbels is! Nooit het kostbare met het waardeloze mengen, zoals in de belofte verwoord is: ”Zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn!” Zeg zelfs niets voor de grap als het anderen kwaad kan doen. Ik heb gezien dat kinderen iets ernstig opnamen, wat anderen als grap hadden bedoeld. Het is beter dat sommige dingen niet gezegd worden, zelfs niet als grap, want zulke als grap bedoelde woorden hebben sommige kinderen op een dwaalspoor gebracht of afbreuk gedaan aan de invloed van de spreker (bij andere gelegenheden). Omdat veel mensen rondom ons niet begiftigd zijn met een uitzonderlijk verstand en een sterke leidsman nodig hebben, is het goed dat voorgangers veel aandacht geven aan hun leefwijze en gesprekken. Degenen die hun zwakke kanten kennen, steunen misschien te veel op hun leraars. Daarom is het nodig dat die leraars God om hulp vragen om niets dan de waarheid te onderwijzen. Ik hoop dat wij nooit iemand ook maar in het minste zouden doen afdwalen. Ik wens dat niemand van ons ooit in het gezelschap van valse waarheid zal verkeren. Dat we nooit contact zouden houden met iets waarvan wij voelen dat het tegen Gods wil is! Laten we ernaar streven om zo te leven dat als iemand ons voorbeeld zou volgen, hij zich op geen enkele manier zou benadelen. Ik stel u een hoog doel voor ogen, dat door niemand bereikt kan worden als hij niet door God onderwezen wordt. Omdat dat onderwijs ongehinderd geschonken wordt aan allen die het zoeken, spoor ik u aan om snelle vorderingen te maken op die school van genade. Ik ben bang dat heel weinig mensen dit volmaakte doel hebben bereikt, maar dat is geen reden dat wij onze les niet met dubbele ijver en inspanning zouden bestuderen. Houd voor ogen dat Hizkia moet spreken wat goed en waar is, voordat het volk zal steunen op zijn woorden. Hizkia zwijg niet, als u behoort te spreken! Spreek niet, als u moet zwijgen! Spreek alleen als de Heere uw lippen opent, zodat uw mond Hem lof geeft! U draagt de verantwoordelijkheid voor het steunen van het volk op uw woord. Geef hun dan woorden, die vast staan en betrouwbaar genoeg zijn om op te kunnen steunen. U deed wat goed, en recht, en waarachtig was voor het aangezicht van de Heere. Spreek dan ook goede, rechte en waarachtige woorden tot het volk. Dan zal het goed gaan met u en met het volk. 

			In de tweede plaats kijken we naar welk soort mensen het is dat op de woorden van zo’n man steunt. Het is niet mijn bedoeling om deze mensen te prijzen of hun verwijten te maken. Ik wil onderscheid maken en elk geval op zich bekijken. In sommige gevallen is het de beste keuze voor een bepaald persoon, dat hij op de woorden van een ander steunt. Maar vaak is het een heel onverstandige keuze. 

			Kinderen steunen op de woorden van hun ouders. Als de ouders God kennen en vrezen doen zij daar goed aan. Toen ik jong was twijfelde ik nooit aan wat mijn vader geloofde. En toen mijn opa mij opvoedde door me uit het Woord van God te onderwijzen, was ik zo naïef dat ik hem nooit tegensprak. Ik merk dat veel jonge kinderen in deze tijd niet meer zo onnozel zijn. En toch zou ik wel willen dat ze zo verstandig waren om nog zo naïef te zijn als ik toen was. Toen ik opgroeide twijfelde ik nooit aan een geloofszaak, omdat mijn vader erin geloofde. In tegendeel, ik dacht: ”Als mijn godvrezende vader vrede en troost vind in een woord, moet dat ook goed voor mij zijn.” Ik was dom genoeg om op de woorden van mijn ouders te steunen. Anderen denken misschien dat zoiets verkeerd is, maar ik ben er nog steeds blij mee. Ik dank God dat ook mijn zonen zo naïef waren als hun vader en alles geloofden wat ik hen voorhield. Ik hoop dat zij, net als ik, ook hun eigen mening gingen ontwikkelen toen ze volwassen geworden waren. Maar in mijn jeugd brachten de woorden van mijn ouders mij tot Christus. Wat ik van het Evangelie weet heb ik zonder twijfel van hen ontvangen en dat is, volgens mijn inzicht, geen slechte erfenis. Ouders, zorg ervoor dat uw kinderen in u geloven kunnen. Ik zie graag dat kinderen ouders hebben, waar ze op kunnen vertrouwen. Een jonge vriend schreef mij een brief met de vraag of ik een preek wilde houden over de tekst: ”Vaders! verwekt uw kinderen niet tot toorn.” Kunt u er begrip voor opbrengen, dat ik dat nu gedaan heb? Ik denk dat ik er niet zo’n lange preek over zou kunnen houden. Toch is het nodig om mijn vermoeden uit te spreken dat sommige ouders lang niet zo vergevend en verdraagzaam voor hun kinderen zijn als ze behoorden te zijn. Ik ken degene niet op wie dit woord van toepassing is, maar ik hoop dat hij het volledig naar zichzelf toetrekt. Vaders en moeders, als u het waard bent om kinderen te hebben, steunen uw kinderen dus op uw woorden. Wees dan voorzichtig met wat u zegt. Ik geniet ervan als ik een jongetje hoor zeggen: ”Het is waar, want mijn moeder heeft het gezegd. Alles wat mijn moeder zegt is waar, zelfs al is het niet zo.” Het is heerlijk als kinderen hun ouders zo vertrouwen dat ze geen enkel woord van hen in twijfel trekken.

			Het is veel gemakkelijker om tijdens hun latere leven in God te geloven, als ze in hun jeugd in hun ouders konden geloven. Elk geloof, waar het ook gevonden wordt, is zo teer als een plant, die zorgvuldig gevoed moet worden. Omdat kinderen dikwijls, met recht, steunen op de woorden van hun ouders, hebben ouders de plicht hun kinderen woorden te geven, waarop zij kunnen steunen. 

			Analfabeten, die niet kunnen lezen, horen ook bij de groep mensen die gedwongen is om te steunen op andermans woorden. Als zij geen opvoeding of onderwijs ontvangen hebben zijn ze als volwassen kinderen. Gelukkig neemt het aantal mensen dat de Bijbel niet eens kan lezen voortdurend af. Toch zijn er nog mensen die zo opgaan in de dagelijkse zorgen en werkzaamheden, dat ze niet toekomen aan enig onderzoek. Hoewel God aan velen van hen een gezond christelijk onderscheidingsvermogen heeft gegeven, zodat zij goed van kwaad kunnen scheiden, moet veel onderwijs dat zij krijgen tot hen komen door het gesproken woord. Het wordt dan gesproken door een mens, van wie ze de Goddelijke invloed in het leven niet betwijfelen. Zo’n mens probeert altijd hun welzijn op het oog te hebben als hij spreekt. Of dit nu een goede of verkeerde ontwikkeling is, laat ik hier in het midden. Iedereen, die in deze positie van spreker geplaatst wordt, moet leren om alleen te spreken wat God van hem eist. Dan zondigt hij niet en brengt hij de vele hoorders, die zijn woorden klakkeloos aannemen, niet op een dwaalspoor. 

			Dit geldt ook voor onbekeerde mensen, die geen geestelijk onderscheidingsvermogen hebben. Ze kunnen dat ook niet bezitten als zij voor het eerst het Evangelie horen. Het komt vaak voor dat mensen niet alleen door de Bijbel in Christus geloven, maar ook door de getuigenis van mensen die de Heere kennen. De Zaligmaker maakte dit bekend in die bijzondere voorbede tot Zijn Vader: ”En ik bid niet alleen voor hen (Christus bedoelt hier zijn discipelen), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen”. Dat getuigenissen van heiligen door de Geest gebruikt worden om mensen tot Christus te leiden, hoort bij de voorzienigheid van de genadeuitdeling. Wij geven getuigenis van de ontvangen vergeving en van de hartsvernieuwing, die in ons plaats had. We getuigen van de tegemoetkomende zachtmoedigheid van Christus, als hij mensen onverdiend welkom heet en we getuigen van de kracht van het gebed. En dan gaat het net zo als bij de mensen in Sichar; ze geloven eerst ons woord, dat hen vervolgens naar Christus leidt. Nadat ze Hem ontmoet hebben kunnen ze gemeend zeggen: ”Wij geloven niet meer omdat u het zegt, want we hebben Hem zelf gehoord. En daarom weten we dat Hij echt de Christus is, de Zaligmaker van de wereld.” Toch staat vast dat zij eerst op ons woord geloofden. De getuigenis van de waarheid, zoals die in Gods Boek gevonden wordt, neemt een groot deel van onze bediening in beslag. Vaak wordt eerst de spreker geloofd, omdat de hoorder hem vertrouwt en daarna pas wàt hij zegt. Het gebeurt heel vaak zo, ook als de spreker niet te vertrouwen is. Voorgangers, jullie zijn de Bijbels voor de ongelovigen. Zij lezen het Boek niet, maar gaan af op jullie. Het is mogelijk dat ze door het zien van Christus in uw leven, tot Christus zelf komen. Daarom kan er veel verkeerds uit voortkomen als u een verkeerd beeld van Hem laat zien. Ik vraag u daarom om alert te zijn en u zichzelf te bewaken. Als een predikant de verdraaide waarheid spreekt tot mensen die nooit het Woord van God lezen, is het geen wonder dat ze het heil van Christus moeten missen. Hij kan ook de halve waarheid vertellen, of slechts een gedeelte van de waarheid. Ook kan hij een bepaald leerstuk uit zijn verband en in een onjuiste verhouding met andere leerstukken laten zien. De liefde en zachtheid van Christus kunnen hem ontbreken. Zelfs al laat hij de rechtvaardigheid en waarachtigheid van God achterwege, dan nog geeft hij in al deze situaties een verkeerde voorstelling van God en van Christus. Het gevolg is dat hij de genade in zo’n verkeerd daglicht plaatst dat de hoorders als op een gebroken, scherpe rietstengel steunen. Ze gaan hun ondergang tegemoet. 

			

			Mensen die hun hele leven gehecht zijn aan vaste gewoontes, vormen een andere groep mensen, die op woorden van anderen steunen. Het zijn vaak begaafde en bekwame mensen die, mogelijk uit gebrek aan flexibiliteit of vanwege hoogbegaafdheid, de neiging hebben om de platgetreden paden te volgen. Ze zijn niet in alle opzichten afkeurenswaardig, want sommigen zijn het zout der aarde, maar hun levensvisie is wel wat eenzijdig. Voor sommigen is dat juist heel gewoon. Ze zijn als trams, die alleen maar per ongeluk van het spoor afraken. Ik zou misschien ook niet anders willen als ik al jaren tram zou zijn. En als hij dan ook nog de goede richting opgaat, zijn er erger dingen denkbaar dan het zitten in zo’n tram. Er zijn evenwel mensen die altijd zo blijven leven. Ze zijn het gewoon om de kerkdiensten in de een of andere kerk bij te wonen. En omdat ze opgegroeid zijn bij deze godsdienst en de bijbehorende kring van mensen wijken zij geen haar af van de leer die ze altijd gehoord hebben. Het is als het ware hun levensbehoefte om te steunen op dat wat ze horen. 

			En nu moet ik nog één groep mensen noemen, waarmee ik zeker niet sympathiseer. Ik bedoel de mensen die altijd naar eigen idee handelen. Ze willen van geen geloofsbelijdenis weten en zeggen dat zij helemaal onafhankelijk willen zijn. Als je het op de keper beschouwt zijn het vaak de meest onzelfstandige mensen, die er ooit geweest zijn. Ze zijn gebonden aan een of andere afvallige, die hen heeft aangepraat dat ze door hem te volgen vrij zullen zijn. Duizenden mensen lachen ons uit omdat we geloven in de oude waarheid van de zondeval, terwijl zij onbeperkt steunen op de woorden van een of andere ongelovige filosoof. Of ze volgen een populaire ketter in toga die zij door dik en dun hun vertrouwen geven. Ze praten wel veel, maar denken niet na. Hun gebrek aan verstand camoufleren zij door de taal te gebruiken van hen, die verondersteld worden bijzonder ontwikkeld en geleerd te zijn. (Hoewel je wel over een levendige fantasie moet beschikken om tot die veronderstelling te komen). De mensen die de onoprechte woorden van hun gewaardeerde leiders voor de waarheid houden laden een grote schuld op zich. Hun leiders maken een grote fout omdat zij de woorden spreken waarop hun volgelingen steunen. 

			

			Voordat ik met dit punt stop, wil ik er nog eens serieus bij u op aandringen om zowel de man die u beluistert als de door hem gesproken woorden, kritisch te beoordelen. Ik vraag iedereen die hier de kerkdienst bijwoont om de gewoonte om op mijn woorden te steunen, af te leren. Weg met mij en mijn woorden als ik u iets zeg dat niet overeenkomt met Gods Woord! Het zou bijzonder pijnlijk voor mij zijn als u iets van mij hoorde wat Christus niet zou hebben geleerd en u het toch voor waar aannam. Het zou beter zijn dat u het woord verwierp en het zag als afkomstig van een onvolmaakte en zwakke predikant. Als er hier mensen zijn, die steunen op de woorden van een ander mens, raad ik u aan om die mens en zijn leer volledig te leren kennen. En als u hen al helemaal kent, moet u zijn woorden nog toetsen “aan de wet en het Woord. Want: zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.” Toets elk woord van mensen aan het woord van God. “Geliefden, gelooft niet een iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.” U moet een mens nooit blindelings volgen. “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel, u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben (uit dit Woord), die zij vervloekt.” Als iemand met een boodschap van God tot u komt, moet u aandachtig luisteren. Met een hart dat open staat voor onderwijs. Maar laat die boodschapper niet over uw geest heersen! “Het volk steunde op de woorden van Hizkia, de koning van Juda.” Zij deden er goed aan, want hij was hun vertrouwen waard. Maar als hij een heel andere koning geweest was, zouden zij zich door dit vertrouwen in de vernieling gestort kunnen hebben. Daarom zeg ik nogmaals: let op de man waarnaar u luistert en op de door hem gesproken woorden. 

			Tenslotte komt nog mijn derde punt, waarin ik wil nagaan op welke woorden u steunen kunt. Ik behandel dus niet meer de mensen die woorden spreken waarop iedereen kan steunen. Ook niet mensen die op zulke woorden steunen. Ik behandel nu het soort woorden, waarop u en ik kan steunen. 

			U kunt veilig steunen op woorden die u aansporen tot geloof in God. Werd u vanavond gevraagd om uw zonden aan Jezus’ voeten neer te leggen? Gehoorzaam dit woord zonder twijfel of bezwaar. Het is goed als u steunt op woorden, die erop aandringen om in Christus te geloven. Ook kunt u zonder angst geloven in Hem, die alle genade, wijsheid en macht heeft om u te zegenen en zalig te maken. Door het horen van zulke woorden zult u in staat zijn om te zeggen: 

			Ja, bij U is rust te vinden / Gij zijt waarheid, Gij alleen / Stuive dan met de aardse winden / ‘t Valse zoet der wereld heen! / Aan de bron der zaligheden / Vlijen wij de matte leden, / Laven wij het dorstend hart. 

			Bent u, die in de Heere gelooft, aangemoedigd om uw zorgen te leggen op de grote Vader? Er staat geschreven: ”Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.” U zult er niet verkeerd aan doen als u elke aanmaning om God en Christus te geloven, volledig gehoorzaamt. Als onze preek bedoeld is om geloof te scheppen of te doen groeien, is de richting goed. Maar als het iemands bedoeling is om het geloof te ondermijnen, dan wordt zielen eeuwig leed berokkend. In welke treffende, scherpzinnige of geleerde woorden de boodschap dan ook gebracht wordt. 

			U kunt altijd steunen op de woorden van God zelf. Als God het gezegd heeft, valt er niet aan te twijfelen. Als de mensen in onze tekst konden steunen op de woorden van Hizkia, hoe is het dan mogelijk dat sommigen van Gods kinderen niet kunnen steunen op de woorden van God, hun Koning? U gelooft zijn beloften, maar toch bent u onrustig? U hebt iets van de verschrikkelijke ziekte van het ongeloof in u. Geliefden, probeer de kunst van het rustvinden in en steunen op Gods Woord machtig te worden. God beloofde mij iets. Ik geloof Hem op zijn belofte, dus heb ik het ontvangen. U zegt: ”Nee, de belofte is nog niet vervuld!” Ja, maar toch heb ik het. Als een vriend mij op papier vijf pond belooft, dan heb ik die vijf pond al, al heb ik nog niets gekregen. Ik hoef zijn geld niet te zien, want ik heb zijn bevestiging in mijn zak. Ik heb zijn vijf pond dus wel, al heb ik het nog niet gekregen. Ik heb zijn waarborg in mijn bezit. Als u gelooft dat u de zegen hebt waarom u vroeg, kunt u uw weg vervolgen. Verblijd u in het bezit, want de zegen is bij u in Zijn belofte. Gods belofte is even kostbaar als de vervulling ervan. Steun dan op de woorden van God. Ben u bang om al te gerust te zijn? Denkt u dat u te gelukkig bent? Bent u bezorgd dat uw leven te gezegend is, zodat u hier beneden op aarde al te veel van de hemel proeft? Geef niet toe aan die onnodige vrees! Hoe meer rust en vrede u hebt des te welgevalliger u voor God zult zijn. “Troost, troost mijn volk”, zegt God, “spreek naar het hart van Jeruzalem.” Als Hij ons gebiedt getroost te zijn, kunt u er zeker van zijn dat Hij u getroost wil zien. Weest het dan ook. Steun op Zijn woord. Ik ben iets terughoudend geweest in de waardering van hen die steunden op Hizkia’s woorden. Ik waarschuwde hen af en toe, of spoorde hen aan tot voorzichtigheid. Maar als u wilt steunen op Gods Woord, dan laat ik alle waarschuwing achterwege. U kunt nooit te veel vertrouwen op de Heere. Al gelooft u God helemaal, al hebt u een onbegrensd vertrouwen in God dat gaat tot het uiterste, dan kan Hij nog niet tekortschieten. Uw vertrouwen kan nooit groter zijn dan wat Hij verdient. Hij staat borg voor alles. “Een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” Ook staat er: ”Gijlieden zult niet beschaamd worden noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden.” Nooit kunt u een misstap begaan door te rusten op de woorden van God Zelf. Zelfs in uw grootste zwakheid kunt u opzien tot Hem en zeggen: ”Van U, o Heere, verwacht ik sterkte, want gij hebt beloofd, dat uw kracht in zwakheid volbracht wordt.” 

			U kunt ook altijd geloven in woorden, die door de Heere Jezus verzegeld zijn. U hoeft nooit te twijfelen aan een woord dat door zijn bloed bekrachtigd is. Hoe kunt u verloren gaan, als Hij gestorven is? Als Hij u bevel geeft om tot Hem te komen, waarom zou Hij u dan wegwerpen? Als u steunt op Zijn volmaakt werk, hoe kunt u dan veroordeeld worden? Ik vraag u om te geloven in en te steunen op de woorden van de Bijbel, Zijn heerlijk Boek. 

			Geloof ook vast en zonder twijfels in woorden die een zegen geweest zijn voor andere mensen. Als anderen verlost zijn door een woord, dan zal dat woord ook geschikt zijn voor u. Als Gods belofte waar bleek te zijn voor mijn vader, dan zal dat ook voor mij zo zijn. Er is geen grote en kostbare belofte alleen voor mij bedoeld. Beloften worden niet door een afscheiding omringd. Ze zijn even goed voor mij als voor Abraham, Jakob, Petrus en Paulus. En door het geloof zal ik ontvangen en bezitten wat in die beloften opgesloten ligt. Geliefden, steun op de woorden Gods waarop ook anderen steunden. Dan zult u ze als even zeker ervaren als de mensen dat voor u deden. 

			Tenslotte: u kunt zeker steunen op woorden, die u een gevoel van rust geven in uw ziel. Alle woorden van God zijn mij dierbaar, maar er zijn woorden die daarboven uitgaan. Ze bevatten voor mij namelijk een bijzondere geur van rust. Bent u wel eens in zulke moeilijke omstandigheden geweest dat u de liefdevolle woorden: ”Uw hart worde niet ontroerd: gijlieden gelooft ook in God, gelooft ook in Mij”, tevergeefs gelezen hebt? Ik geloof niet dat ik het al eens zonder ontroering gelezen heb. Met tranen in hart en ogen heb ik dat vers herhaalde malen gelezen. Elke keer werd ik erdoor vertroost. Ook Romeinen 8 is een bijzonder licht als u zich in het donker bevindt. Als ik die heerlijke inhoud lees, vind ik gouden stenen om mijn voeten op te zetten om de Poel van de Wanhoop over te steken. En de man die de meeste psalmen geschreven heeft, lijkt in het kort samen te vatten wat een mens allemaal kan meemaken. Hij heeft eigenlijk ons hele leven en dat van miljoenen anderen geleefd. Zijn psalmen ademen vrede voor ons, en naargelang wij die geopenbaarde waarheid aannemen, zullen wij in staat gesteld worden erop te steunen. Voor ons allemaal komt de tijd dat we rust nodig zullen hebben. Beste jonge mensen, hoe lang je ook leeft, eens moet je sterven. Tenzij de Heere voor jouw sterven in heerlijkheid van de hemel naar de aarde afdaalt. Bij je sterven zal je een hoofdkussen nodig hebben. Ik hoop dat dan van ons gezegd kan worden: Het volk steunde op de woorden van Jezus! Deze beloften zijn de beste hoofdkussens voor stervende mensen. Er is er Een die nu, maar ook dan, goed voor je zal zijn. Hij heeft gezegd: ”Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten.” Ga met die belofte je leven door, op weg naar de hemel: ”Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten.” Of past dit woord u beter: ”Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht?” Ik hoef niet verder te gaan met u aan deze woorden te herinneren, u kent ze allemaal. Als u ze niet allemaal kent, raad ik u aan om een boekje aan te schaffen van Clarke, met de titel: ‘Dierbare Beloften’. Daar vindt u ze allemaal geordend. Generaal Gordon, die in Khartoum omkwam, had de gewoonte om dit boekje overal waar hij was, bij zich te hebben. Hij, en anderen, ondervonden dat het hen tot troost was. Grijp de beloften van God aan als u zichzelf verslagen voelt, of als er een scherpe wind waait. Als u ziek bent, of werkelijk zielsbedroefd. Als uw kind gestorven is, uw lieve vrouw ziek op bed ligt, of als er, om wat voor reden ook, verdriet in uw huis heerst. Keer u in al die situaties tot de woorden van de Heere. Dat het van u gezegd zou worden: Het volk steunde op de woorden van Koning Jezus, de Koning der Koningen, de Heere der Heeren!

			Ik wens dat de Heilige Geest een arme, verslagen ziel leidt om nu, voor de eerste keer op deze kostelijke woorden van God te steunen! De Heere zal er tot in eeuwigheid lof voor worden toegebracht.

			Amen.

		

	
		
			Leven naar Gods woord

			“Dat het heden bekend worde, dat Gij God in Israël zijt, en ik Uw knecht; en dat ik al deze dingen naar Uw Woord gedaan heb.” (1 Kon 18:36)

			De daden van Elia waren heel bijzonder. Vanaf de schepping van de wereld was het niet gehoord, dat iemand drie jaar lang de “deuren van de regen” kon sluiten. Maar plotseling verscheen Elia op het toneel. Hij kondigde het oordeel van God aan en verdween dan weer voor een tijd. Als hij dan op Gods bevel weer opduikt, beveelt hij Achab om de Baälspriesters te verzamelen. Hij beveelt een proef te nemen om te zien wie er God is: Baäl of de Heere. Ossen moeten geslacht worden. Daarna worden ze op het hout gelegd, zonder dat het in brand gestoken wordt. De God die door vuur zal antwoorden, zal als de enige levende en ware God, de God van Israël erkend worden. 

			We zouden ons af kunnen vragen welk recht de profeet had om de wolken tegen te houden, of om Gods eer op de proef te stellen. Veronderstel eens dat het de wil van de Heere niet was om hem door vuur te antwoorden. Had hij enig recht om de eer van God afhankelijk te maken van voorwaarden die hij zelf gesteld heeft? Het antwoord is, dat hij al deze dingen naar Gods Woord gedaan heeft. Het was geen gril van Elia, om het volk een lange tijd door droogte te straffen. Het was geen plannetje van hemzelf, in zijn eigen hoofd uitgebroed, dat hij de godheid van de Heere of van Baäl zou testen door een offer, dat door vuur uit de hemel verteerd zou worden. 

			Zeker niet! Als u het leven van Elia leest, zult u zien dat elke stap die hij doet vooraf gegaan wordt door “het woord van de HEERE kwam tot Elia de Tisbiet”. Hij handelt nooit uit zichzelf. God staat achter hem. Hij doet wat God wil. Hij spreekt wat Hij van God geleerd heeft. Daarom pleit hij daarop bij de Allerhoogste: ”Ik heb al deze dingen gedaan naar Uw Woord; laat dit dan nu ook bekend worden.” Het laat zien dat Elia niet een voorbeeld van roekeloosheid is, maar het voorbeeld van een man die weet wat hij doet. Echte wijsheid is geloof in God te hebben. De hoogste vorm van gezond verstand is kinderlijk vertrouwen in het Woord van God. Hem te geloven, Die niet liegen kan, en Hem te vertrouwen, Die niet falen kan, is een vorm van wijsheid waar slechts dwazen mee spotten. 

			De meest wijze onder de mensen moet er mee instemmen, dat het altijd het beste is, je vertrouwen te stellen op iemand die je zeker niet zal beschamen; dat het altijd het beste is om dat te geloven wat op geen enkele wijze onwaarheid kan zijn. Elia geloofde op deze manier. Hij handelde volgens dit geloof. Natuurlijk verwacht hij nu bevestigd te worden in wat hij heeft gedaan. Het zal nooit in de gedachte van een ambassadeur opkomen dat als hij doet wat zijn koning vraagt, hij dan door zijn koning afgewezen zal worden. Als iemand handelt als uw vertegenwoordiger volgens uw instructies, dan draagt u de verantwoordelijkheid van zijn daden. Dan moet u hem steunen. Het zou een afgrijselijke zaak zijn een dienaar een opdracht te geven en uw handen van hem terug te trekken als hij deze opdracht trouw heeft uitgevoerd. God zal dit ook nooit doen! Als wij Hem maar zo vertrouwen dat we doen wat Hij van ons vraagt, zal Hij ons nooit laten vallen. Al zouden de aarde en de hel in de weg staan, Hij zal met ons zijn. Misschien niet vandaag of morgen, maar de tijd zal komen dat degene, die op Hem vertrouwde, ook de vreugde van zijn vertrouwen zal ervaren.

			Het lijkt me dat het pleiten van Elia een vaste grond is om te bidden voor de gehoorzame heiligen. Aan de andere kant is het voor hen die niet kunnen zeggen dat zij naar Gods Woord gehandeld hebben een aansporing tot ernstig onderzoek.

			Om te beginnen is dit een vaste grond om te bidden. U bent een dienstknecht van God, of een werker voor de zaak van Christus. U gaat uit om met veel tranen en gebed het Evangelie te verkondigen. U gebruikt voortdurend de middelen, die Christus daarvoor aangewezen heeft. Stelt u zichzelf nu ook de vraag: ”Kan ik op dit alles vrucht verwachten?” Natuurlijk mag u dat. U bent niet uitgezonden met een onbetekenende opdracht. Er is u niet gevraagd dood zaad te zaaien, dat nooit op zal komen. Maar als u daar niet gerust over bent, ga dan naar de troon der genade en laat dit dan een van uw argumenten zijn: ”Heere, ik heb dit gedaan naar Uw Woord! Laat dan zien dat Uw Woord de waarheid is. Ik heb Uw Woord verkondigd en U heeft gezegd ‘Mijn Woord zal niet ledig tot mij terugkeren’. Ik heb voor deze mensen gebeden en U hebt gezegd:’Het krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel.’ Laat het dan nu duidelijk worden dat wat ik gedaan heb naar Uw Woord is geweest.”

			Of als u een leraar bent, dan kunt u zeggen: ”Ik bracht mijn kinderen in smeekgebed tot U. Nadat ik Uw Woord bestudeerd heb, heb ik hen zo goed als ik kon de weg van de redding onderwezen. Nu, Heere, pleit ik op Uw waarheid, opdat U mijn onderwijs en mijn verwachting bevestigt. Laat mij zien dat deze kinderen door U gered worden, in Jezus Christus, Uw Zoon.” Ziet u hoe sterk uw pleitgrond is, als de Heere u dit werk heeft gegeven? Hij heeft Zich als het ware daardoor verplicht u te steunen. 

			Als u met heilige ijver en zorgvuldigheid al deze dingen doet naar Zijn Woord, dan mag u met zekerheid komen tot de troon der genade en het tot Hem zeggen: ”Doe zoals u beloofd hebt. Hebt U niet gezegd:’Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven?’ Heere, ik heb dit gedaan, geef mij nu dan mijn schoven. U hebt gezegd:’Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.’ Heere, ik heb dit gedaan en daarom smeek ik U Uw beloften aan mij te vervullen.” Op deze manier mag u pleiten met dezelfde vrijmoedigheid, als Elia. Hij kon in de aanwezigheid van het hele volk zeggen: ”Dat het heden bekend worde, dat Gij God in Israël zijt en ik Uw knecht; en dat ik al deze dingen naar Uw Woord gedaan heb.”

			Vervolgens zou ik dit op de hele gemeente toe willen passen. Ik ben bang dat het met veel gemeenten van Christus niet goed gaat. De gemeenten zijn klein, de kerk wordt steeds kleiner, de gebedsbijeenkomsten worden slecht bezocht en het geestelijk leven staat op een laag peil. Als ik mij een gemeente voorstel die zich in deze staat bevindt en toch kan zeggen: ”Wij hebben al deze dingen volgens Uw Woord gedaan”, dan verwacht ik deze gemeente al snel te zien herleven in antwoord op het gebed. De reden dat sommige gemeenten niet bloeien is dat ze niet volgens Gods Woord gehandeld hebben. Ze hebben zich er zelfs niet druk over gemaakt te weten wat Gods Woord eigenlijk zegt. Hun norm is niet de Bijbel, maar een ander boek. Een mens is hun leider en wetgever, in plaats van het geïnspireerde Woord van God. 

			Sommige gemeenten doen weinig of niets voor de bekering van zondaren. Maar elk gemeentelid, dat voor God kan komen en kan zeggen: ”Heere, wij hebben in ons midden de prediking van Uw Evangelie. Wij hebben ernstig gebeden voor Uw zegen. Wij hebben uw dienstknecht gedragen in het gebed en in het geloof. Als individuele christenen hebben we er naar gezocht ieder op zijn plaats te werken in Uw Koninkrijk. We zijn uitgegaan om mensen te winnen voor U. We hebben door Uw genade godzalig geleefd. Laat daarom de zaak van Uw Koninkrijk doorgang vinden.” Wie zo bidt zal merken dat God verhoort. Ieder gemeente die leeft volgens de geboden van Christus, die gehoorzaam is aan het onderwijs van Christus, die vervuld is met de Geest van Christus, zal bloeien. 

			Alle leden van gemeenten die in geestelijk verval zijn, zou ik willen aansporen er op toe te zien dat alle dingen volgens Gods Woord gedaan worden. Dan mag u in heilig vertrouwen en vol hoop afwachten. Het vuur van de hemel moet neerkomen. De zegen kan niet uitblijven. 

			Ditzelfde principe van leven naar Gods Woord kan ook op individuele gelovigen toegepast worden, die problemen hebben gekregen door goed te doen. Het gebeurt vaak dat iemand ziet dat hij veel geld kan verdienen, maar het niet doet omdat hij daarvoor een verkeerd spoor moet volgen. Hij denkt dan: ”Het zou kunnen, maar dan moet ik dingen doen die tegen mijn geweten ingaan. Ik wil het liever arm hebben dan winst te maken door twijfelachtige dingen te doen.” Het zou kunnen dat u in grote problemen bent gekomen door God te gehoorzamen. Dan bent u de persoon die meer dan iemand anders deze zaak aan de Allerhoogste voor mag leggen: ”Heere, ik heb al deze dingen gedaan naar Uw Woord en U hebt gezegd ‘Ik zal u nooit begeven en Ik zal u nooit verlaten’. Ik smeek U dat U tussenbeide komt.” Op de een of andere manier zal God dan in uw nood voorzien. Als Hij u nog verder wil beproeven, dan zal Hij u kracht geven om dit te verdragen. Maar waarschijnlijk zal Hij, nu Hij u op de proef gesteld heeft, u uit het vuur te voorschijn doen komen als goud.

			Ik wil dit principe van het leven naar Gods Woord ook nog toepassen op de zondaar die naar God zoekt. Het is u er alles aan gelegen gered te worden. U luistert vol aandacht naar dit Woord en diep in uw hart zegt u: ”Laat me toch weten wat deze redding nu eigenlijk is. Hoe kan ik die verkrijgen? Want ik wil, koste wat kost, ook gered te worden.” U hebt gehoord dat Jezus heeft gezegd: ”Strijd om in te gaan door de enge poort.” U hebt Zijn vermaning gehoord: ”Werkt niet voor de spijze die vergaat, maar voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven.” U verlangt er naar de smalle poort door te gaan en te eten van de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Voor zo’n zegen zou u de hele wereld over hebben. Het is goed dat u er zo over denkt, mijn vriend. Luister dan nu naar mij: U kunt niet in de hemel komen door uw prestaties, alsof u de hemel zou kunnen verdienen. Het is niet mogelijk dat u iets verdient, want u hebt gezondigd en bent reeds verdoemd. Maar God heeft bepaalde principes gegeven, hoe Hij u wil ontmoeten en zegenen. Heeft u deze principes opgevolgd? Als u dit hebt gedaan zal Hij u niet teleurstellen. Er staat geschreven: ”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden.” Kan u voor God komen en zeggen: ”Ik heb geloofd en ben gedoopt”? Dan staat u op een vaste pleitgrond. Ook staat er geschreven: ”Wie zijn zonde belijdt en verlaat zal barmhartigheid verkrijgen.” Als u ze beleden hebt en ook verlaten, dan heeft u een goddelijk recht op Gods belofte. U kunt tegen God zeggen: ”Heere, vervul dit Woord aan Uw dienaar. Op Uw Woord hebt U me hoop gegeven. Er is geen verdienste in mijn geloof, doop, berouw of mijn afkeren van de zonde. Maar U hebt Uw belofte hieraan verbonden. Ik heb U daarin gehoorzaamd. Nu kom ik tot U en vraag U: ”Toon dat Uw Woord de waarheid is, want ik heb al deze dingen naar Uw Woord gedaan!” Geen zondaar zal op de laatste dag voor God staan en zeggen: ”Ik heb U vertrouwd, zoals U dat van mij vroeg en toch ben ik verloren.” Dat is onmogelijk. Uw bloed zal op uw eigen hoofd zijn, als u verloren gaat. U zult nooit uw verderf bij God op de stoep kunnen leggen. Hij zit niet fout; ú zit fout.

			

			Zo ziet u hoe het principe van leven naar Gods Woord gebruikt kan worden in het gebed: ”Ik heb deze dingen gedaan naar Uw Woord. Doe daarom, o Heere, wat U gesproken hebt.”

			Ik ga nu over naar het tweede punt. Dat begint met wat we al eerder besproken hebben. Ik wil u namelijk vragen of u uw leven eens langs wilt gaan om uzelf te onderzoeken. Hebt u alle dingen gedaan naar Gods Woord?

			Allereerst, laat elke werker in Gods Koninkrijk die geen resultaat heeft, deze vraag beantwoorden: ”Heeft u al deze dingen gedaan volgens Gods Woord? Heeft u het Evangelie gepredikt? Was het werkelijk het Evangelie? Hebt u Christus verkondigd of was het slechts iets over Christus? Kom eens voor de dag. Hebt u de mensen brood gegeven, of gaf u hen slechts de borden om het brood op te leggen? Gaf u hen slechts de messen om het brood mee te snijden? Gaf u hen werkelijk te drinken, of gaf u hen slechts de beker, die vlak bij het water geweest was? Sommig gepreek heeft niets met het Evangelie te maken. Het is een kaasschaaf die naar kaas ruikt, maar het is geen kaas. Denk daar eens over na.

			Als u het Evangelie hebt verkondigd, hebt u het dan op de goede manier gedaan? Dat wil zeggen, hebt u het liefdevol, ernstig, duidelijk en rechtuit gedaan? Als u het Evangelie preekt in onbegrijpelijke taal, zullen de gewone mensen niet weten wat het betekent. Als u universitaire taal en allerlei dure woorden gebruikt, zullen de gewone mensen niet weten waar u het over heeft, hoewel ze proberen te luisteren naar wat u te zeggen hebt. U kunt niet verwachten dat God u zegent als het Evangelie niet uiterst eenvoudig verkondigd wordt. Hebt u de waarheid verkondigd met liefde en met heel uw hart? Hebt u uzelf er helemaal in gegeven, zodat u boven alles verlangde naar de bekering van hen die u onderwees? Bent u zonder gebed de preekstoel opgegaan? Bent u zonder gebed de preekstoel afgekomen? Bent u zonder gebed naar de zondagsschool gegaan, onderwijzers? Bent u er zonder gebed vandaan gekomen? Als dat zo is moet u niet verbaasd zijn als u geen zegen ontvangt. U hebt er niet om gevraagd. 

			

			Nu een andere vraag: Heeft u wat u verkondigde, onderstreept door uw voorbeeld? Broeders, hebben wij geleefd wat we verkondigd hebben? Zusters, hebben jullie geleefd wat je in de klas verteld hebt? Dit zijn vragen die we moeten beantwoorden, omdat God ons anders kan antwoorden: ”U hebt niet gehandeld naar Mijn Woord. Het was niet Mijn Evangelie dat jullie verkondigd hebben. U was een echte denker en u hebt uw eigen gedachten doorgegeven. Ik heb nooit gezegd dat Ik uw gedachten zou zegenen, maar alleen Mijn geopenbaarde waarheid. U sprak zonder liefde. U probeerde zelf de eer te behalen door uw welbespraaktheid. Het kon u niet schelen of er mensen werden gered of niet.”

			Of misschien is het zo dat God u zou kunnen aanwijzen en zeggen: ”Uw voorbeeld was tegengesteld aan uw onderwijs. U leerde de ene weg, maar u leefde de andere.” Dan is er geen pleitgrond voor het gebed, of wel soms? Laten we dan omkeren. Laten we proberen met de hulp van Gods Geest de hoogste piek van gehoorzaamheid te bereiken. Niet dat we enig succes kunnen verdienen, maar we kunnen het verwachten als we Gods bevelen doen. Paulus heeft geplant, Apollos heeft natgemaakt, maar God geeft de wasdom.

			Laten we nu onze aandacht vestigen op de gemeente en eens wat vragen stellen aan deze gemeente. Een bepaalde gemeente groeit niet. Ik zou willen dat elke gemeente deze vraag aan alle leden stelde: ”Erkennen wij als gemeente dat Christus het Hoofd is? Erkennen we het Boek van Christus, dat ene Boek dat alleen de godsdienst van een Christen kan bepalen? Zoeken we als gemeente de eer van God? Is dat voor ons het belangrijkste? Is dat ons enige doel? Zijn we in barensnood om de zielen van de mensen die om ons heen leven? Zijn wij een heilig volk? Geven wij een voorbeeld, dat de buren na kunnen volgen? Spannen we ons in om alles, zelfs ons eten en drinken tot Gods eer te doen? Zijn wij bidders? 

			Er zijn zo veel gemeenten die hun gebedsbijeenkomsten afgelasten omdat ze geen last tot gebed hebben! Hoe kunnen zij Gods zegen verwachten? Zijn wij een eenheid? Broeders, het is een verschrikking als gemeenteleden kwaad spreken van elkaar, ja, elkaar zelfs lasteren alsof zij vijanden waren in plaats van vrienden. Kan God zo’n gemeente ooit zegenen? Laten we ons kamp doorzoeken of er niet ergens een Achan is, die gestolen goud of een Babylonisch kledingstuk heeft verborgen in zijn tent. Zo worden namelijk de handen van de Almachtige gebonden, zodat Hij niet strijden kan voor Zijn volk. Laat elke gemeente zich in dit opzicht onderzoeken.

			Vervolgens richt ik mij tot christenen, die in problemen gekomen zijn, doordat zij God dienen. Ook aan hen wil ik een paar vragen stellen. Bent u er volkomen zeker van dat u werkelijk God hebt gediend? U weet dat er mensen zijn die toegeven aan hun humeur, hun grillen en hun kuren. God heeft nergens beloofd u in uw kuren te zullen steunen. Sommige mensen zijn koppig en willen niet ondergaan wat iedereen moet verdragen die in deze wereld zijn dagelijks brood moet verdienen. Als u zich als een muilezel gedraagt, en er met de stok van langs krijgt, dan is dat uw verdiende loon. Daar kan ik ook niets aan doen. Maar ik spreek tot verstandige mensen. Wees zo streng als een Puritein tegen alles wat verkeerd is. Wees echter buigzaam en toegeeflijk ten opzichte van alles wat alleen maar zelfverloochening van u vraagt. God zal ons er doorheen dragen als onze strijd Zijn strijd is. Maar als we zelf ruzie hebben gezocht, dan mogen we ons er ook zelf uit helpen. Er is een groot verschil of je een plaat voor je hoofd hebt, of dat je standvastig bent. Het is één ding om standvastig te zijn in iets dat door Gods Woord als waarheid onderwezen wordt. Het is iets heel anders om botweg aan een raar idee vast te houden.

			Trouwens, sommige mensen zijn erg gewetensvol ten opzichte van sommige zaken, maar ze hebben geen compleet geweten. Hun geweten spreekt wel als zij minder nemen, maar niet als zij minder geven. Sommige mensen zijn heel gewetensvol als het de zondagsrust betreft; maar zij herinneren zich niet dat de andere helft van het gebod zegt: ”Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen!” Ik geef de voorkeur aan een geweten dat eerlijk en onpartijdig oordeelt. Als uw geweten echter ruimte geeft voor uw eigen winst of pleziertjes, dan zal de wereld denken dat uw christen-zijn een schijnvertoning is. En dan zitten ze er niet ver naast.

			

			Maar als u door gewetensvol te zijn moet lijden, zal God u er doorheen dragen. Onderzoek uzelf en zie er op toe dat uw geweten door de Geest van God verlicht wordt.

			Als laatste wil ik nog stilstaan bij de zoekende zondaar. Sommigen verlangen ernaar vrede te krijgen, maar ze kunnen die niet vinden. Ik wil hen laten zien of ze misschien niet sommige van Gods richtlijnen veronachtzaamd hebben. Daardoor kunnen ze dan niet met Elia zeggen: ”Al deze dingen heb ik naar Uw Woord gedaan.”

			Moet ik u nog zeggen dat u niet door uw eigen prestaties gered kunt worden? Moet ik het steeds maar weer herhalen dat niets van wat u doet genade kan verdienen? Redding is een onverdiende gave van God. Maar dit is waar ik nu op wil wijzen: God zal een zondaar vergeving geven, en vrede aan een onrustig hart als zijn richtlijnen opgevolgd worden.

			Hebt u deze richtlijnen opgevolgd? Als dat zo is, dan zult u vrede krijgen. Als u die vrede echter niet kent, dan moet het zo zijn dat u iets achterwege hebt gelaten.

			Om te beginnen: het eerste is geloof. Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is? Gelooft u dat Hij is opgestaan van de dood? Vertrouwt u zichzelf volledig, eenvoudig, met heel uw hart, voor eens en voor eeuwig aan Hem toe? Dan staat er geschreven: ”Die in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven.” Pleit op dat woord.

			“Ik heb geen vrede”, zegt iemand. Hebt u eerlijk en oprecht berouw gehad over uw zonde? Is uw houding ten opzichte van de zonde werkelijk totaal veranderd? Wat u eerst liefhad, haat u dat nu? Wat u eerst haatte, hebt u dat nu lief? Is er in uw leven sprake van, dat u walgt van de zonde? Laat u de zonde los en keert u die de rug toe? Misleid uzelf niet. U kunt niet gered worden, terwijl u uw zonden vasthoudt. U moet gered worden van uw zonden. U moet scheiden van bondgenoot ‘Zonde’. Anders kunt u nooit met Christus een ‘huwelijk’ aangaan. Vergeet dit niet. Strijd om elke zonde op te geven. Keer u af van elke verkeerde weg. Anders is uw geloof een dood geloof. Dat zal u nooit kunnen redden. 

			

			Het is mogelijk dat u iemand benadeeld hebt, maar het nooit goedgemaakt hebt. Moody deed er goed aan dat hij het belang van het weer goed maken onderstreepte in zijn prediking. Als we iemand anders benadeeld hebben, behoren wij dit weer met hem goed te maken. Wat we gestolen hebben, zal weer teruggegeven moeten worden. Iemand kan niet verwachten vrede in zijn geweten te krijgen totdat hij, in zoverre dat in zijn vermogen ligt, herstelt wat hij aan zijn naasten verkeerd heeft gedaan. Let erop dat deze steen misschien niet uw deur zal blokkeren. Als deze steen niet weggerold is, zult u nooit de vrede binnengaan.

			Misschien, mijn vriend, hebt u het gebed veronachtzaamd. Gebed is één van die dingen, zonder welke niemand de Heere vinden kan. Dit is de manier waarop we Hem zoeken. Als we niet zoeken, hoe zullen we Hem dan vinden? 

			Als u het gebed veronachtzaamd hebt, kunt u niet zeggen: ”Ik heb al deze dingen naar Uw Woord gedaan.” Het is mijn wens dat de Heere u opwekt om met al uw kracht te bidden en Hem niet te laten gaan, tenzij dat Hij u zegent! Als u opziet naar de Heere, zal Hij er voor zorgen dat u rust vindt voor uw ziel.

			Het is ook mogelijk dat u in Christus gelooft en toch geen vrede hebt, omdat u vaak met mensen optrekt die God door hun leven onteren. U doet mee met hun dwaasheden en u deelt in hun plezier. Ziet u, u kunt niet God dienen en de Mammon. Zo spreekt de Heere: ”Gaat uit het midden van hen en scheidt u af’, zegt de Heere, ‘en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn’, zegt de Heere, de Almachtige.” Ik ken iemand die hier meestal is. Waarschijnlijk is hij hier vanavond ook. Ik ben er van overtuigd dat het enige ding dat hem van Christus weghoudt het gezelschap is, waarin hij zich begeeft. Ik wil niet zeggen dat zijn gezelschap zelf nu zo slecht is, maar voor hem is het slecht. En als er iets is wat in zichzelf goed is, maar mij ruïneert, dan moet ik het opgeven. Het is ons niet opgedragen wratten en builen af te snijden. Jezus gebiedt ons om rechterarmen af te hakken en rechterogen uit te plukken, als dat voor ons struikelblokken zijn om tot Christus te komen. Dat zijn in zichzelf goede dingen. Wat is er in deze wereld dat het waard is vastgehouden te worden, als ik daardoor mijn ziel zal verliezen? Weg ermee! Daarom zijn er misschien vele dingen die geoorloofd zijn voor iemand anders, maar die voor u niet goed zijn, omdat ze op u een nadelige invloed hebben. Er zijn veel dingen, die verreweg de meeste mensen geen schade berokkenen. Voor een ander zouden zij echter heel gevaarlijk kunnen zijn. Daarom zal deze persoon zich daar verre van moeten houden. Wees dan streng voor uzelf en blijf ver bij alles vandaan, dat u bij de Zaligmaker weg houdt.

			Misschien zegt u echter: ”Wel, voor zover ik weet houd ik me verre van slecht gezelschap en probeer ik de Heere te volgen.” Laat me u een vraag aan uw hart mogen leggen: ”Wilt u Jezus in elk opzicht gehoorzaam zijn?”

			Als u Christus als Zaligmaker wilt, dan moet u Hem ook als uw Koning erkennen. Daarom zegt Hij tot U: ”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Zal de doop mij redden? Zeker niet! U hebt namelijk geen enkel recht gedoopt te worden als u niet gered bent door het geloof in Jezus Christus. Maar denk eraan dat Christus u dit gebod gaf. Als u Hem als Koning aanvaardt bent u ertoe verplicht Hem te gehoorzamen. Stel nu eens dat Hij in plaats van “Laat u dopen” nu eens gezegd had: ”Doe een bloem in uw knoopsgat.” Dan had u misschien gevraagd: ”Zal een bloem in mijn knoopsgat mij reden?” Nee, maar u moet het doen, omdat Hij het van u vraagt. Stel dat Hij had gezegd: ”Doe een steen in uw zak, en draag die met u mee.” Als dat Christus’ opdracht was geweest, zou u die steen met zich mee moeten dragen. Des te onbelangrijker een gebod lijkt, des te meer hangt er vaak van af. Ik heb eens een tegenstribbelende jongen gezien, en zijn vader zei tegen hem: ”Pak die stok eens op!” Deze opdracht was niet erg belangrijk, dus weigerde deze jongen bokkig te gehoorzamen. “Hoor je me niet, pak die stok op!” Maar de jongen luisterde niet. Wel, als het nu iets heel groots zou zijn geweest wat de jongen was opgedragen, als het iets was geweest wat zijn kracht te boven ging, dan zou het niet zo’n duidelijke blijk van zijn opstandigheid zijn dat hij weigerde naar zijn vader te luisteren. Maar nu is het maar iets kleins en onbelangrijks wat hij moet doen. Ondanks dat weigert hij te gehoorzamen. Daarom leg ik er een sterke nadruk op dat u, die in de Heere Jezus gelooft, zult handelen overeenkomstig Zijn Woord. Zeg tot God: ”Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het maakt me niet uit wat het is, ik zal het doen, omdat ik Uw dienaar ben.” Als u bij Christus wil horen, moet u bereid zijn Hem te volgen, waar Hij ook gaat.

			Het soort geloof, dat al dadelijk bij het begin zegt: ”Ik zal dat niet doen, want het is niet belangrijk”, en vervolgens zegt: ”Ik ben het daar niet mee eens en daarmee ook niet”, is helemaal geen geloof. In dat geval bent u eigen baas en heeft Christus het niet voor het zeggen in uw leven. In Zijn huis begint u al met het bijstellen van Zijn geboden. 

			Iemand zegt: ”O, maar als het over de doop gaat: Ik ben gedoopt, hoor. Lang geleden, toen ik nog maar een kind was.” O ja? U hebt gehoord wat Betje deed toen haar werkgeefster tegen haar zei: ”Betje, je moet de huiskamer vegen en stoffen.” Toen de vrouw des huizes naar de huiskamer ging, zag ze dat het er nog stoffig was. Ze zei: ”Betje, heb je de kamer niet aangeveegd en gestoft?” “Jawel, mevrouw, dat heb ik gedaan. Ik heb alleen eerst gestoft en daarna geveegd.” Dat is de verkeerde volgorde, waardoor alles verkeerd ging. Het is dan ook altijd verkeerd de geboden van Christus onderste boven te keren, want dan betekenen ze niets meer. We moeten doen wat Hij van ons vraagt, zoals hij het vraagt, wanneer Hij het ons vraagt en in de volgorde waarin Hij het vraagt. Het is onze plicht Hem eenvoudig te gehoorzamen. Als we dat doen, kunnen we eraan denken dat het geloven in Christus en het gehoorzamen van Christus hetzelfde is. Vaak is het zo dat in de Bijbel het woord ‘geloven’ ook als ‘gehoorzamen’ gelezen kan worden. Hij is een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor allen die Hem gehoorzaam zijn; dat is, voor allen die Hem geloven. Vertrouw Hem dan met heel uw hart. Gehoorzaam Hem met blijdschap. Dan kunt u tot Hem gaan in uw laatste uur en zeggen: ”Heere, Ik heb al deze dingen naar Uw Woord gedaan. Ik pleit niet op verdienste van mijzelf. Ik pleit er echter wel op, dat U Uw genadige belofte aan mij vervult. U kunt niet terugkomen op één woord dat U hebt gesproken.”

			God zegene u, vrienden, om Christus wil.

		

	
		
			Pleiten op het woord

			“Aanschouw het verbond” (Psalm 74:20)

			Wie de kunst verstaat te pleiten bij God, zal voorspoedig zijn in het gebed. “Maakt Mij indachtig, laat ons tezamen richten,” is een Goddelijk gebod. “Komt dan en laat ons samen richten,” is een heilige uitnodiging. “Brengt ulieder twistzaak voor, zegt de Heere,” is een aanwijzing, die de Heere ons in Zijn ontfermende goedheid geeft. Daardoor kunnen we overwinnen in het smeekgebed. 

			Pleiten is worstelen. Het ootmoedig vragen om wat we nodig hebben en het voorleggen van onze noden in het gebed, is niet zonder waarde. Maar juist ook het aanvoeren van pleitgronden in het gebed en het aangeven van de redenen waarom wij verwachten dat God ons zal verhoren, maakt ons machtig in het gebed. Zo zullen we in het gebed de overwinning behalen.

			Nu is er misschien wel geen krachtiger pleitgrond voor ons, dan die opgesloten ligt in deze woorden: ”Aanschouw het verbond”. Hiervan kan, net als van het zwaard van Goliath, gezegd worden: ”Zijns gelijke is er niet.” Als wij voor een bepaalde zaak bidden, waarover Gods Woord spreekt, dan mogen wij bidden: ”Doe gelijk U gesproken hebt.” Want zoals een eerlijk man slechts herinnerd hoeft te worden aan zijn gegeven woord, om zich daaraan te houden, zo is het ook met onze trouwe God. Wij hoeven Hem slechts Zijn beloften te noemen in het gebed, om ze vervuld te zien.

			Als Hij ons nu nog meer dan Zijn Woord heeft gegeven, namelijk ook Zijn verbond, als een plechtige verbintenis, dan kunnen we met grote kalmte en rust tot Hem zeggen: ”Aanschouw het verbond,” en dan kunnen we hopend en verwachtend uitzien naar Zijn heil.

			Het zal u duidelijk zijn, dat het verbond waarover hier gesproken wordt, het genadeverbond is. Op het werkverbond zouden we niet kunnen pleiten in het gebed. Dit verbond doet ons omkomen, want we hebben het verbroken. Toen onze eerste vader zondigde, werd het werkverbond verbroken. Wij hebben volhard in zijn verdorvenheid, en het verbond veroordeelt ook ons. Door het werkverbond kan niemand van ons gerechtvaardigd worden, want wij verbreken het altijd maar door. Terecht ligt daarom Gods toorn op ons.

			De Heere heeft een nieuw verbond gemaakt met de tweede Adam, namelijk Jezus Christus, onze Heere. En dit verbond heeft alleen maar voorwaarden, die al door Christus zelf vervuld zijn. Het is een verbond dat in alles goed vastgesteld en zeker is en dat slechts uit beloften bestaat, zoals: ”Ik zal hun een God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.” “Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u.” “Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid.”

			Van dit verbond, zeg ik u, werden alle voorwaarden door de Heere Jezus vervuld toen Hij de ongerechtigheid deed ophouden, een einde aan de zonde heeft gemaakt, en de eeuwige gerechtigheid voor ons mensen heeft verworven. Voor ons heeft dit verbond nu enkel beloften, die voor eeuwig zeker zijn.

			We zullen nu de tekst als volgt bespreken:

			Wat is de betekenis van deze pleitgrond: ”Aanschouw het verbond”?

			Waaraan ontleent deze pleitgrond haar kracht?

			Hoe en wanneer mogen wij deze pleitgrond gebruiken?

			Welke praktische gevolgtrekkingen zijn hieruit af te leiden?

			Allereerst, wat is de betekenis van dit gebed: ”Aanschouw het verbond”? Dat wil toch zeggen: ”Handel overeenkomstig het verbond, o God, laat het verbond geen dode letter blijven. U hebt gesproken, doe dan nu wat U gezegd hebt. U hebt dit verbond met Uw volk bezegeld met een eed en met het bloed van Christus. Wilt u dan nu dit verbond uitvoeren? Hebt U gesproken en zult U het niet doen? Wij zijn overtuigd van Uw trouw. Laat ons dan toch zien dat Uw verbond in werking treedt.”

			Ook betekent de bede “Aanschouw het verbond” het volgende: “Vervul alle beloften van het verbond, want alle beloften zijn nu in het verbond opgenomen. In Christus Jezus zijn zij allen ‘ja en amen’, tot heerlijkheid van God.” Zonder onschriftuurlijk te spreken mag ik toch zeggen dat ieder woord van genade dat van de Allerhoogste tot ons is gekomen, in het verbond begrepen is. Deze genadewoorden kunnen door het spreken van profeten, apostelen of van Jezus Christus zelf tot ons gekomen zijn.

			De betekenis van deze bede is hier dus: “Heere, houd Uw verbond met Uw volk. Wij zijn in nood, nu Heere, vervul dan Uw belofte dat U ons het goede niet zult onthouden. U hebt ook beloofd:’Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn.’ Wij bevinden ons nu in een zee van nood en ellende. Weest u dan met ons. Wilt u Uw woorden voor ons waar maken? Laat het niet zijn alsof deze beloften van U daar als het ware staan om ons te bespotten. Toon, dat het U ernst was met hetgeen U gezegd en beloofd hebt. Doe ons zien dat U machtig en bereidwillig bent om al Uw woorden waar te maken. Hebt U niet gezegd: ‘Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.’ Zie dan toch op de beloften van uw verbond.”

			Als we op het tekstverband letten, moet de bedoeling van de bidder ook zijn: ”O Heere, wilt U voorkomen dat er iets zou zijn waardoor Uw beloften niet vervuld zouden kunnen worden?”

			De Kerk bevond zich in die tijd in een zeer treurige toestand. De tempel was verbrand en er werden geen samenkomsten voor de dienst van God meer gehouden. Op de heilige plaats, waar eens Gods heerlijkheid was verschenen, stonden nu afgodsbeelden.

			Het gebed luidt dan: ”Laat niet toe dat de macht van de vijand zo toeneemt, dat Uw plannen erdoor verijdeld zouden worden en Uw beloften onvervuld zouden blijven.”

			

			Zo kunnen wij ook bidden: ”O Heere, laat niet toe dat de verleidingen zo sterk worden, dat ik erin verstrikt zou raken. Laat niet toe dat de beproevingen zo sterk worden dat ik omkom. Hebt U niet beloofd dat we niet meer beproefd zouden worden dan we kunnen verdragen en dat met de beproeving ook de uitkomst gegeven zal worden? Aanschouw dan Uw verbond en bestuur door Uw voorzienigheid het zo, dat er niets gebeurt wat Uw goddelijke raad hinderen zou.”

			En ook betekent het: ”Heere, regelt U alles wat ons omringt zo, dat het verbond wordt uitgevoerd. Als Uw kerk vervallen is, wilt U haar dan predikers geven die met kracht het Evangelie brengen en zo het middel zijn haar uit het verval op te heffen? Schepper van de mensen, Meester van het menselijk hart, U kunt de lippen van de mensen besnijden, zodat zij Uw Woord met kracht verkondigen. Doet u dit dan en laat uw verbond met Uw gemeente vervuld worden. U hebt toch beloofd dat U haar nooit zult verlaten. De koningen der aarde zijn in Uw hand. Alle gebeurtenissen worden door U beheerst. U regelt alle dingen van het kleinste tot het grootste. Niets is te klein om een rol te kunnen spelen in Uw plannen, niets is zo groot dat het niet onder Uw heerschappij zou vallen. Bestuurt U dan alles zo, dat iedere belofte van het verbond vervuld wordt aan Uw uitverkoren volk.”

			Dit is, geloof ik, de betekenis van de bede: ”Aanschouw het verbond.”: “Houd dit verbond en zorg dat het wordt uitgevoerd. Vervul Uw belofte en weerhoud Uw vijanden ervan leed te berokkenen aan Uw kinderen.”

			Laten we er nu in de tweede plaats op letten waaraan deze bede haar kracht ontleent. “Aanschouw het verbond.”

			Ten eerste ontleent zij haar kracht aan de geloofwaardigheid van God. Als er door mensen een verbond wordt gemaakt, dan verwachten wij dat die mensen dit zullen houden.

			Iemand die een verbond is aangegaan en het dan verbreekt, wordt geminacht door zijn medemensen. Als iemand zijn woord heeft gegeven, dan is hij gebonden aan dat woord. Als een overeenkomst echter plechtig ondertekend en bezegeld wordt, dan wordt zij nog meer bindend. Wie zich aan zo’n overeenkomst niet zou houden, zou zijn eer en goede naam verspelen. God verhoede het dat ooit bij ons de gedachte zou opkomen dat de Allerhoogste ontrouw zou kunnen worden aan Zijn Woord. Dat is niet mogelijk. Hij kan alle dingen, maar het is onmogelijk dat Hij ooit ontrouw wordt aan Zijn woord, want God kan niet liegen. Hij kan zelfs niet veranderen: de genadegaven en de roepingen Gods zijn onberouwelijk. Hij zal niets veranderen van wat Hij gesproken heeft. Als wij dan tot God naderen om een genadegave van het verbond van Hem te vragen, dan worden wij hierin gesterkt door Zijn trouw en waarheid. “O God, U moet dit doen. U hebt een onbeperkte macht, U kunt doen wat U behaagt, maar hieraan hebt U zich verbonden. U hebt het gezegd en het is niet mogelijk dat U Uw Woord terugneemt.” Hoe sterk zou ons geloof moeten zijn, omdat wij Gods trouw hebben om op te steunen. Wat beledigen wij God toch door de zwakheid van ons geloof, want dit betekent in feite een twijfelen aan Gods trouw.

			Gods heilige jaloersheid op zijn eer is een ander steunpunt voor ons bij dit gebed. Hij zelf heeft ons gezegd dat Hij een naijverig, een jaloers God is. Hij is zeer jaloers op Zijn eer onder de mensenkinderen. Zo heeft Mozes ook bij de Heere gepleit, door te zeggen: ”Wat zal de vijand zeggen?” Als er gesold zou kunnen worden met het Verbond van God en het zou bewezen kunnen worden dat Hij de beloften die Hij aan schepselen gaf, niet had gehouden, dan zou dat niet alleen vreselijk zijn voor ons, maar het zou ook oneer brengen over Zijn Naam. Dat kan in eeuwigheid niet gebeuren. God is te rein en heilig, te getrouw om ooit Zijn Woord dat Hij aan Zijn dienstknechten gaf, terug te trekken. Al zouden mijn voeten bijna bezwijken, toch zou ik er zeker van kunnen zijn dat Hij mij niet laat omkomen. Zijn eer is ermee gemoeid, want Hij heeft gezegd: ”Zij zullen niet verderven en niemand zal ze uit mijn hand rukken.” Als Hij let op wat ik verdiend heb, zou Hij me kunnen overgeven in de handen van mijn vijanden. Maar Hij heeft Zijn eer verpand om zelfs de geringsten van Zijn volk te behouden. “Ik geef hun het eeuwige leven,” heeft Hij gezegd. En daarom zal Hij, om de eer van Zijn Naam, nooit toelaten dat ik het slachtoffer van mijn vijanden word. Hij zal mij daarentegen bewaren tot de dag van Zijn verschijning. Dit is een vaste grond voor ons geloof. 

			

			Verder kunnen wij ook versterkt worden wanneer wij denken aan het belang van het verbond. Dit verbond bestaat niet slechts vanaf gisteren. Wanneer we over God spreken, passen woorden als “eerst” of “laatst” niet, maar toch is dit verbond, menselijk gesproken, Gods eerste gedachte geweest. Ook al noemen wij het werkverbond het eerste verbond, naar de volgorde van de openbaring, toch is het genadeverbond in werkelijkheid ouder dan het werkverbond. Gods kinderen zijn niet sinds gisteren uitverkoren, maar al van voor de grondlegging van de wereld. Niets is zo oud als het verbond. Het is een verbond dat door God in hoge eer wordt gehouden. Dit genadeverbond is niet zomaar een inval van God. Het is niet een van Zijn minder belangrijke ideeën, zoals een van de gedachten die Hem de morgendauw op de takken doet scheppen, die is verdwenen nog voor de dag ten einde is. Het is niet als de wolken die gekleurd worden door de avondzon, maar die spoedig hun gloed weer verliezen. Nee, het is een van de grote gedachten van God, ja, het is Zijn eeuwige gedachte, de gedachte uit het diepst van Zijn wezen.

			En omdat dit verbond zo oud is, en door God zo belangrijk wordt geacht, moeten wij ons niet door ongeloof aan het wankelen laten brengen, wanneer wij met deze bede tot God gaan. Nee, wij kunnen onze mond wijd opendoen, want Hij zal hem vervullen. “Hier is Uw verbond, o God, dat U vrijwillig en in onbeperkte macht hebt ingesteld, een verbond waarin U Uw hart laat zien en Uw liefde openbaart. O God, aanschouw het, doe gelijk U gesproken hebt en vervul Uw beloften aan Uw volk.”

			En dit is niet alles. Het is slechts het begin. Dit verbond is plechtig bezegeld. God heeft er zijn eigen Naam, zijn eigen Woord op geplaatst en dat is genoeg. Hetzelfde Woord, waardoor het heelal werd geschapen, is ook het Woord, dat het verbond heeft geopenbaard. Maar, alsof dit niet genoeg zou zijn, heeft God vanwege ons ongeloof Zijn eed eraan toegevoegd. En daar Hij bij niemand zweren kan die groter is, heeft Hij gezworen bij zichzelf. Het zou lasterlijk zijn de gedachte aan meineed van God toe te laten. Zo heeft Hij het verbond dan met een eed bevestigd, opdat wij veel troost zouden putten uit twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou.

			

			En meer nog, dat verbond, zo onder ede bevestigd, werd bezegeld door bloed. Jezus stierf om het te bekrachtigen. Het is nu een verbond dat God moet houden, omdat Hij rechtvaardig is. De verplichtingen van onze zijde zijn door Jezus vervuld. Hij heeft voldaan aan alle eisen die God de mens heeft kunnen stellen. Onze Borg en Plaatsbekleder heeft zowel de Wet gehouden als geleden voor alles waaraan Zijn volk schuldig was door die Wet te overtreden. Zou de Heere dan nu niet waarachtig zijn en zou de eeuwige Vader geen trouw houden aan Zijn eigen Zoon? Hoe kan Hij Zijn Zoon de vreugde weigeren die Hij Hem had voorgesteld en de beloning die Hij Hem had beloofd?

			“Hij zal zaad zien: om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden.” Mijn ziel, de trouw van God aan Zijn verbond is niet zozeer een zaak tussen u en God, alswel een zaak tussen Christus en God. Christus is de vertegenwoordiger van allen, voor wie Hij Zijn bloed heeft gestort. Zo staat Hij voor de troon van de oneindige gerechtigheid en behartigt hun heil, want Hij moet ontvangen wat Hij heeft gekocht en verlost. Wat moet dit ons vertrouwen geven! De rechten van de Zoon, samen met de liefde en de betrouwbaarheid van de Vader, maakt het verbond in alles vast en zeker.

			Herinnert u zichzelf er bovendien aan, dat er tot op de huidige dag nooit iets gefaald heeft in het verbond. Tienduizend maal tienduizenden van Zijn volk hebben het met de Heere gewaagd. Zij hebben zich in zeer kritieke omstandigheden en in zeer ernstige moeilijkheden bevonden, maar nooit is het binnen de poorten van Sion bekend geworden dat de belofte op niets uitgelopen was. Nooit ook is het verbond door iemand van nul en generlei waarde verklaard.

			Vraag het hun die u voorgingen en in groter nood geweest zijn dan uzelf. Vraag het de martelaren, die hun leven hebben gegeven voor hun Meester: ”Is Hij tot het einde toe met u geweest?” De vredige glimlach op hun gelaat terwijl zij de wreedste dood stierven, was het klaarblijkelijk bewijs dat God getrouw is. Hun blijde psalmen terwijl ze op de brandstapel stonden, hun juichtonen terwijl ze op de folterbank lagen uitgestrekt of terwijl ze in een akelig kerkerhol lagen te versmachten -dit alles heeft bewezen dat God getrouw is.

			

			En hebt u met uw eigen oren het getuigenis van de heiligen op hun sterfbed niet gehoord? Zij bevonden zich in een toestand waarin zij niet slechts door verbeeldingskracht gesterkt konden worden en toch waren zij zo blijmoedig alsof het hun huwelijksdag was. Het is onmogelijk voor de mens toneel te spelen in het aangezicht van de dood, daar is de situatie te ernstig naar. Maar wat zei uw echtgenote op haar sterfbed? Of uw moeder, die nu bij God is? Of uw kind, dat de liefde van de Zaligmaker had leren kennen? Kunt u zich niet nog steeds hun getuigenis voor de geest roepen? Mij dunkt dat ik sommigen van hen hoor. Onder de aardse dingen die als de hemelse blijdschap zijn, behoort, geloof ik, in de eerste plaats de vreugde van de gestorven heiligen toen ze de stem van de engelen al hoorden en zich tot ons wendden om ons in gebroken woorden en zinnen de vreugde mee te delen waarvan hun ziel vervuld was. Hun ogen werden als het ware verblind door de glans van de hemelse dingen die zij aanschouwden en hun hart werd verrukt door de zaligheid die hen overstroomde. O, het sterven van kinderen Gods is iets zeer lieflijks!

			Van deze dingen spreek ik nu niet slechts om ze u weer in herinnering te brengen, maar om uw geloof in God te versterken. Hij heeft zich altijd getrouw betoond, Hij is nog nooit ontrouw bevonden en zal het ons dan nu moeilijk vallen om te steunen op Zijn verbond? Nee, laten we met het oog op al de jaren waarin de trouw van God op de proef werd gesteld en nooit heeft gefaald, vertrouwen dat Hij ons blijft aanzien. En laten we met vrijmoedigheid de bede tot Hem opzenden: ”Aanschouw het verbond.” Want zoals het vanaf het begin geweest is, zo is het nu en zo zal het zijn tot in alle eeuwigheid. Met de laatsten van de heiligen zal het zo wezen als het met de eersten van de heiligen geweest is. Het getuigenis van de laatste soldaat van Gods legerscharen zal luiden: ”Niet één woord van al de goede woorden die de Heere gesproken heeft is ter aarde gevallen.”

			Nog een opmerking. Onze God heeft aan velen van ons geleerd om op Zijn Naam te betrouwen. Die les hebben wij slechts langzamerhand kunnen leren. Alleen de almacht van God was in staat om ons gewillig te maken om te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Met groot geduld heeft de Heere ons er uiteindelijk toe gebracht om op niemand of niets anders dan op Hem te betrouwen. Nu zijn wij geheel afhankelijk van Zijn waarheid en trouw. Is het zo met u, mijn broeder? Maar wat komt daarna? Gelooft u, dat God u dat geloof geschonken heeft om u te bespotten? Denkt u dat Hij u geleerd heeft om op Zijn Naam te betrouwen en u tot hiertoe heeft gebracht om u vervolgens beschaamd te doen staan? Heeft Zijn Heilige Geest u vertrouwen geschonken in een leugen? Heeft Hij geloof in een droombeeld in u gewerkt? Dat God het verhoede! Onze God is geen duivel, die zich zou verlustigen in de ellende die zeker gebracht zou worden door een hopen zonder goede grond, een vertrouwen zonder fundament.

			Hebt u geloof? Hij heeft het u gegeven en Hij die het u schonk, kent Zijn eigen gave en zal haar in ere houden. Nog nooit is Hij ontrouw geweest, zelfs niet aan het zwakste geloof. En als uw geloof groot is, dan zult u bemerken dat Hij groter is, zelfs wanneer uw geloof op het grootst is. Heb dan goede moed. Het feit dat u gelooft, zou u de moed moeten geven om te zeggen: ”Heere, ik ben ertoe gekomen om te betrouwen op u, kunt U mij dan nu loslaten? Ik, die slechts een arme worm ben, ken geen ander vertrouwen dan op Uw dierbare Naam. Zult U mij dan nu verlaten? Geen schuilplaats ken ik dan in Uw wonden. Jezus, ik heb geen hoop dan in Uw verzoenend sterven, geen licht dan in Uw licht. Kunt U mij dan nu uitwerpen?”

			Het is onmogelijk dat de Heere iemand uitwerpt die op Hem betrouwt. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet zou ontfermen over haar eigen zoon? Kan iemand van ons zijn kinderen vergeten, als zij op ons vertrouwen in hun zwakheid? Nee, de Heere is geen monster, Hij is teder en vol medelijden, waarachtig en getrouw, en Jezus is een Vriend die meer aan ons verbonden is dan een broeder. Juist het feit dat Hij ons geloof heeft geschonken in Zijn verbond, zou ons moeten helpen om te pleiten: ”Aanschouw het verbond.”

			Ten derde, nu we u zo aangetoond hebben wat deze bede betekent en waaraan zij haar kracht ontleent, zullen we nu nagaan hoe en wanneer er op dat verbond gepleit kan worden.

			

			In de eerste plaats kunnen wij erop pleiten wanneer de ziel haar schuld beseft. 

			Laat mij u de woorden van de apostel lezen, waar hij in Hebreeën 8:10 op de volgende manier over het verbond spreekt: ”Want dit is het verbond, dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: ‘Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal Ik die inschrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, zeggende: Ken de Heere, want zij zullen Mij allen kennen van de kleinen onder hen tot de groten onder hen. Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.” Wel, geachte toehoorder, veronderstel dat u uw zonden voelt, dat er iets is dat de herinnering aan schuld en ongerechtigheid in het verleden in u wakker maakt, of veronderstel dat u pas nog treurig gestruikeld bent en de satan u nu toefluistert: ”U zult zeker verloren gaan, want u hebt gezondigd,” ga dan tot de grote Vader. Open uw Bijbel en leg uw vinger op de woorden van dit vers en zeg: ”O Heere, in Uw oneindige, onbegrensde, onbegrijpelijke genade bent U in een verbond getreden met mij, arme zondaar, omdat ik geloof in de Naam van Jezus, en nu smeek ik U, aanschouw het verbond. U hebt gezegd: ”Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn” “O God, wees dan mijn ongerechtigheden genadig.”

			Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken: ”Heere, gedenk dan mijn zonden niet, vergeet mijn overtredingen.” Dat is de manier waarop wij het verbond moeten gebruiken. Als u uw zonden voelt, neem dan die tekst, want hij past bij uw toestand. 

			Maar stel, broeders en zusters, dat u ernaar streeft uw innerlijke slechtheid te overwinnen, met een sterk en smachtend verlangen naar in u gewerkte heiligheid. Dan moet u lezen over het verbond, zoals beschreven in Jeremia 31. Het is hetzelfde verbond, alleen vervat in andere woorden. “Dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis Israëls maken zal,’ spreekt de Heere, ‘Ik zal mijn Wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.” Wel, hierop kunt u pleiten en zeggen: ”Heere, Uw geboden, geschreven op stenen tafelen, zijn heilig, maar ik vergeet en verbreek ze. Schrijft u ze dan echter op de vlezen tafelen van mijn hart. Kom tot mij en maak mij heilig. Verander, vernieuw mij. Schrijf Uw wil in het binnenste van mijn ziel, opdat ik leef volgens die wil en U dien vanuit de warme wens van mijn hart, zoals U ook gediend wilt zijn. Aanschouw Uw verbond en heilig Uw knecht.” 

			Of veronderstel dat u ondersteuning en versterking in verzoeking verlangt, om ervoor behoed te worden weer in uw vorige zonden te vervallen. Neem dan het verbond, zoals u het beschreven vindt in Jeremia 32:40. Let goed op die woorden, prent ze in uw geheugen, want ze zullen u wellicht spoedig bijzonder tot hulp zijn. “En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe, en Ik zal mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken.” Ga dan tot de Heere en zeg: ”O Heere, ik ben bijna bezweken, en zij zeggen mij, dat ik tenslotte geheel ten val zal komen. Maar, mijn Heere en Meester, daar is uw Woord. Geef dat ik U mag vrezen in mijn hart. Vervul Uw belofte dat ik van U niet zal wijken.” Dit is de zekere en veilige weg tot volharding ten einde toe.

			Op deze manier zou ik u alle noden en behoeften van Gods volk één voor één kunnen noemen en u aantonen dat het gepast is dat ze, om uitkomst te verkrijgen, tot God roepen en zeggen: ”Aanschouw het verbond”. Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor dat u diep bedroefd bent en vertroosting nodig hebt, dan kunt u met deze verbondsbelofte tot Hem gaan. “Als een die zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten, ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden,” en zegt dan: ”Heere, vertroost Uw dienstknecht.” Of, als wij bedroefd zijn vanwege de gemeente Gods, hoe lieflijk is het dan niet, om tot de Heere te gaan en tot Hem te zeggen: ”Heere, Uw verbond luidt: De poorten van de hel zullen Uw gemeente niet overweldigen. Heere, het is alsof de poorten der hel Uw gemeente wel zullen overweldigen. Betoon dan Uw sterkte en behoud Uw Kerk.” 

			Als u uitziet naar de bekering van goddelozen, als u behoudenis wenst voor zondaren, maar slechts duisternis ziet in de wereld rondom, zonder enig lichtpunt, zie dan weer op onze tekst.

			

			Leest u dan in dit geval het hele vers: ”Aanschouw het verbond: want de duistere plaatsen van het lands zijn vol woningen van geweld.” Maar daar kunt u dan bijvoegen: ”Maar u hebt gezegd, dat uw heerlijkheid de aarde zal bedekken en alle vlees de zaligheid Gods zal zien. Heere, aanschouw het verbond. Help uw zendelingen, maak dat uw Evangelie zich voorspoedig uitbreidt, gebied de machtige engel dat hij vliegt in het midden van de hemel om het eeuwig Evangelie te verkondigen aan hen die op de aarde wonen.” O, het is een heerlijk zendingsgebed: ”Aanschouw het verbond.” Geliefden, het is een tweesnijdend zwaard, dat in iedere strijd gebruikt kan worden. Het is een heilige balsem van Gilead, die genezing zal brengen in elk lijden.

			In de vierde plaats wil ik eindigen met deze laatste vraag: Wat zijn de praktische gevolgtrekkingen die wij uit dit alles kunnen afleiden?

			“Aanschouw het verbond.” In elk geval wel dat als wij God vragen om het verbond te aanschouwen, wijzelf ook zeker acht moeten geven op dit verbond en wel op de volgende manier:

			Aanschouw het verbond met dankbaarheid. Loof de Heere, omdat Hij een verbond met u wilde aangaan. Wat heeft Hij voor goeds of moois in u gezien waarom Hij u een belofte zou schenken, of zelfs een verbond met u zou aangaan? Geloofd zij Zijn dierbare Naam! Die lof bezingen wij in onze lofzangen op aarde, en zij zal ook het onderwerp blijven van onze lofliederen in de hemel.

			Verder moet u het verbond met geloof aanschouwen. Als het Gods verbond is, onteer het dan niet. Het staat vast en onwankelbaar. Aanschouw het verbond ook met blijdschap. Stem in met Davids loflied: ”Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld.” Dit is genoeg om de hemel in ons hart te brengen, terwijl wij nog op aarde zijn: de Heere is in een verbond van genade en vrede met ons getreden en Hij zal ons eeuwig zegenen.

			Aanschouw het verbond ook met heilige jaloersheid. Duld het nooit dat een werkverbond zich ermee verbindt. Haat de prediking (een zwakkere uitdrukking wil ik niet gebruiken), haat de prediking die geen onderscheid weet te maken tussen het werkverbond en het genadeverbond, want dat is een prediking die naar het verderf voert. Duidelijk moet u altijd afbakenen wat uit de mens is en wat uit God is, want vervloekt is hij die op de mens zijn vertrouwen stelt. En als u onder dit verbond in de Geest begonnen bent, wil dan niet onder een ander verbond volmaakt worden in het vlees. Wees heilig naar de voorschriften van de hemelse Vader, maar wees niet wettisch onder de zweep van de drijver. Keer niet terug tot de slavenboeien van de Wet, want u bent niet onder de Wet, maar onder de genade.

			Tenslotte, aanschouw het verbond op praktische wijze. Laat het door allen worden gezien dat u, terwijl u steunt en vertrouwt op dit verbond, u zich er ook zeer in verblijdt. Wees bereid om er met anderen over te spreken. Toon dat de werking van de genade in uw hart tot eer van God is, omdat zij een reinigende invloed op uw leven uitoefent. “Die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelven, zoals Hij rein is.” Aanschouw het verbond, let op het verbond, door te leven zoals het degenen past, die kunnen zeggen dat God hun een God is en dat zij Hem een volk zijn. Het verbond zegt: ”Van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.” Bemin dan ook geen afgoden. Het verbond zegt: ”Ik zal rein water op u sprengen, en gij zult rein worden.” 

			Wees dan rein, verbondsvolk, en moge de Heere u bewaren en behoeden. Hij geve dat Zijn verbond uw roem mag zijn op de aarde en uw loflied in de hemel.

			Het is mijn wens dat de Heere ons allen aan Zich zou binden door Zijn verbond. Hij geve ons een eenvoudig vertrouwen op Zijn dierbare Zoon, want dat is het kenmerk van de verbondskinderen.

			Amen, ja Amen.

		

	
		
			Het eerlijk verkondigen van Gods woord

			“Benaarstig u om uzelf voor God beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord van de waarheid recht snijdt.” (2 Tim. 2:15)

			Timotheüs moest het Woord van God recht snijden. Dit is de taak van elke christelijke voorganger als hij ten volle de echtheid van zijn bediening wil bewijzen. Dit is ook zijn taak als hij vrij wil zijn van het bloed van zijn hoorders op de grote dag. Het recht snijden van het Woord van God is tijdens de hele periode dat mijn preken worden gedrukt, werkelijk mijn doel geweest. Ik maak de naam van de Heere groot in de dingen waarin ik geslaagd ben. Ik betreur mijn onvolkomenheid in de dingen waarin ik gefaald heb. En nu zullen wij nog eens proberen om het Woord van de waarheid recht te snijden. Moge God de Heilige Geest ons daarbij helpen, want zonder Zijn kracht kan niets op de goede manier gedaan worden.

			De uitdrukking is heel opvallend, omdat er zoveel betekenissen in opgesloten liggen. Ik denk dat geen enkele van de beelden waarmee ik haar zal illustreren, vergezocht is. Ze zijn namelijk allemaal uit de tekst afgeleid door vooraanstaande bijbeluitleggers. Deze beelden mogen met recht beschouwd worden als oprechte manieren om de tekst uit te leggen. Dit geldt zelfs wanneer afgevraagd kan worden of deze beelden wel goede interpretaties van de tekst zijn. “Het Woord van de waarheid recht snijden” is de gangbare vertaling, maar wij gaan nu kijken naar andere weergaves van de tekst. Timotheüs mocht het Woord niet verminken of verdraaien. Hij mocht het ook niet mishandelen of in stukken breken. Hij mocht niet blijven stilstaan bij de buitenkant van het Woord zoals mensen doen, die nooit de kern van een tekst tot zich laten doordringen. Timotheüs moest het Woord recht snijden als iemand die door God is onderwezen om anderen te onderwijzen.

			

			Om te beginnen vertaalt de Vulgata het tamelijk accuraat als: Het Woord van de waarheid recht hanteren. Wat is dan de goede manier om het Woord van de waarheid te hanteren? Het is als een zwaard, dat niet bedoeld is om mee te spelen. Dat is niet de goede manier om met het Evangelie om te gaan. Het moet vurig en oprecht gebruikt worden. Bent u bekeerd, mijn vrienden? Gelooft u in Jezus Christus? Bent u gered of niet? Zwaarden zijn gemaakt om mee te snijden en te doden. Zo is het Woord van de waarheid bedoeld om mensen in het hart te treffen en hun zonden te doden. Het Woord van God is niet aan Gods dienaren toevertrouwd om mensen te vermaken door zijn glinstering; of om hen in de ban te houden door de edelstenen in zijn gevest. Het is bedoeld om de zielen van mensen voor Jezus te veroveren. Onthoud dit beste hoorders, dat uw prediker niet weet hoe hij het Zwaard van de Geest, Gods Woord, moet hanteren, als hij niet bij u aandringt op bekering. Hij moet zorgen dat u een keuze maakt: of u verwerpt Jezus of u neemt Hem met vreugde aan. Aan welke kant staat u nu? Bent u ongelovigen, mensen op wie de toorn van God rust? Of bent u gelovigen, die zeker mogen zijn van dit genadige woord: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, die in Mij gelooft heeft het eeuwige leven”? Ik hoop dat de Heere Zijn Woord, dat alles onderscheidt, hier laat rondgaan. Dan treft het elk mens in zijn geweten. Dan legt het Woord met zijn machtige kracht harten open.

			Degene die het Woord van God op de juiste manier hanteert, zal het nooit gebruiken om daarmee de zonden van mensen te verdedigen. Nee, hij zal het Woord gebruiken om hun zonden daarmee te doden. Als er hier een belijdend christen is, die in het openbaar in de zonde leeft, dan maakt hij zichzelf te schande. En als er iemand is die geen christen is en die in zonde leeft, laat zijn geweten hem aanklagen. Wat zal hij doen op de dag dat Christus terugkomt en de harten van mensen zal oordelen? Wat zal hij doen als de boeken zullen worden geopend en elke gedachte leesbaar zal worden voor het hele heelal? Ik wil zo met het Woord van God omgaan dat niemand zich zal kunnen excuseren voor zijn leven zonder Christus en in de zonde. Voor iedereen moet het duidelijk zijn, dat zonde een dodelijk kwaad is en dat ongeloof de ziel zeker kapot maakt. Degene die het tweesnijdend Zwaard gebruikt om de zonde in het hart te stoten, weet hoe hij het Woord van God moet gebruiken.

			

			Het Evangelie mag nooit gebruikt worden om daarmee zondaren van Christus af te schrikken. Ik geloof dat het soms op die manier wordt gebruikt. Indrukwekkende leerstukken worden op de weg van een zondaar gerold als grote rotsen. Donkere ervaringen worden beschouwd als een verschrikking waar iedereen doorheen moet, voordat hij in Jezus mag geloven. Maar het is juist de bedoeling om het Woord zo te gebruiken dat het mensen naar Christus toedrijft, niet om mensen van Hem vandaan te houden! Het Woord moet zo gebruikt worden dat de zondaar overgehaald wordt door de zekerheid dat Christus niemand verwerpt die naar Hem toekomt. Van de zondaar worden geen voorbereidingen verwacht; Christus zal hem zeker ontvangen als hij komt zoals hij is. Heb ik het Woord niet honderden keren op deze manier gebruikt in dit gebouw? Is het Woord niet een grote magneet die zondaren aantrekt? Een magneet heeft twee polen en één daarvan stoot af. Zo stoot ook Gods waarheid het bevooroordeelde, opstandige hart af, zodat een reuke des doods ten dode wordt. Maar wij willen zo met het Woord omgaan, dat de pool die aantrekt, zijn werk zal doen door de kracht van Gods Geest. Dan zullen mensen tot Christus getrokken worden. 

			Bovendien moet het Woord van God niet zo gebruikt worden dat daardoor christenen in slaap sukkelen. Dat gebeurt gemakkelijk. We kunnen het Evangelie zo vertroostend brengen, dat iedere kerkganger op een gegeven moment zegt: ”Ik ben veilig; ik hoef niet te waken of te vechten. Het is helemaal niet nodig dat ik me ergens voor inspan. Als een overwinnaar ben ik uit de strijd gekomen, dus kan ik rustig met mijn armen over elkaar gaan zitten en gaan slapen.” Nee, nee, mensen, zo moeten we niet met het Woord van God omgaan. Wij benadrukken juist dit: ”Werkt uw zaligheid met vrezen en beven; want het is God, die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Meent niet, dat gij het reeds verkregen hebt, of alreeds volmaakt zijt, maar vergetende hetgeen achter u is, en u uitstrekkende naar hetgeen voor u is, jaagt naar de prijs van de roeping Gods.” Dat is de goede manier om het Woord van God te hanteren.

			Er is iets waar ik het allerbangst voor ben. Dat is, dat ik het Woord van God ooit zou gebruiken om mensen te doen geloven dat ze gered zijn, terwijl ze dat niet zijn. Het is niet moeilijk om veel kerkmensen bij elkaar te brengen. Maar het is iets heel anders om een groot aantal heiligen die in Christus zijn verenigd, te verzamelen. Het is vaak genoeg gebeurd dat er een grote opwinding teweeg is gebracht en dat mensen die daardoor beïnvloed werden, gingen denken dat ze gered waren. Maar beetje bij beetje verdween die opwinding weer. De ballon werd gevuld tot hij barstte. Ik hoop dat God ons daarvoor bewaart. Wij hebben een blijvende werking van Gods Woord nodig. Het gaat om het werk van Gods genade in het hart van de mens. 

			Als u niet bekeerd bent, gaat u dan alstublieft niet denken dat u het wel bent. U hebt het nodig uw eigen nietigheid te zien en opgebouwd te worden door de Geest op het fundament van Christus. Bedenkt dat alles wat op drijfzand wordt gebouwd, in elkaar zal storten als de omstandigheden moeilijk worden. Stelt u met niets minder tevreden dan met het fundament van Jezus Christus, dat stevig is als een rots. Bid om echt geestelijk leven, want u zult niets anders nodig hebben op de laatste grote dag. Dit is de goede manier om het Woord van God te hanteren: om de waarheid aan mensen duidelijk te maken zodat zij zich bekeren. Het moet gebruikt worden om hun zonden neer te slaan en om mensen tot Christus te trekken. Het Woord is er om zondaren aan te sporen; het moet gebruikt worden om het werk van genade in harten van mensen teweeg te brengen. Het mag niet blijven bij het afleggen van een belijdenis. Moge de Heilige Geest alle dienaren van Christus leren om op deze manier het tweesnijdend zwaard van de Geest te hanteren; het zwaard, dat Gods Woord is.

			Ten tweede heeft de tekst nog een andere betekenis. Het bevat een gedachte die in de Statenvertaling naar voren komt: recht snijden. Stelt u zich een boer voor met zijn ploeg. Hij ploegt van het ene eind van de akker naar het andere eind en maakt een rechte voor. Zo wilde Paulus dat Timotheüs rechte voren maakte door het Woord van de waarheid. Ik geloof dat er maar één prediking is die God accepteert: de prediking die ontwijfelbaar van voor naar achter door de waarheid gaat, en die grondig, oprecht en duidelijk is. Zoals de waarheid een rechte lijn is, moet ons gebruik van de waarheid recht door zee en eerlijk zijn. Wij mogen ons niet in bochten wringen. Er zijn twee of drie voren waar ik veel moeite voor gedaan heb om die te ploegen. De ene is de voor van vrije genade. “De zaligheid is van de Heere”: Hij begint het, Hij gaat ermee door en Hij voltooit het. Zaligheid is niet iets van de mens en het komt er ook niet door mensen, maar door genade alleen. Het is genade van begin tot eind: genade in de verkiezing; genade in de verzoening; genade in de roeping; genade in het volhouden tot het einde; genade in de verheerlijking. Geloof ons niet als we ooit iets zeggen dat in tegenspraak is met dit getuigenis: dat de redding uit genade is. Deze voor moet duidelijk geploegd worden, zonder dat er sprake van vergissingen mag zijn. Zondaar, u kunt niet gered worden door iets van u zelf, door uw verdienste, boetedoening of voorbereiding. De Heere alleen moet u redden door het werk van genade dat u niets kost. Hij doet dat niet omdat u dat verdient maar omdat Hij zijn overvloedige liefde groot wil maken. Dat is de rechte voor van het Woord.

			Wij proberen altijd een rechte voor te ploegen wat betreft de menselijke verdorvenheid. Wij prediken dat de mens gevallen is en dat elk deel en elke emotie van zijn natuur verdorven is. Wij prediken dat hij volkomen is afgedwaald en van top tot teen verziekt is. Ja, wij zeggen zelfs dat hij dood is in al zijn zonden en misdaden, en dat hij verdorven staat voor God. “Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe.” Ik heb gemerkt dat sommige predikers deze voor vol bochten ploegen. Zij zeggen: ”Er zijn nog steeds goede dingen in de mens overgebleven. Er is nog heel wat goeds in hem dat alleen wat ontwikkeling en onderwijzing nodig heeft.” 

			Misschien hebt u gelezen hoe het eraan toe ging in Whitefields tijd. Wat werd het Whitefield kwalijk genomen dat hij zei dat de mens half beest en half duivel was! Ik denk niet dat hij ooit dichter bij de waarheid is geweest dan toen hij dat zei. Ik zou alleen mijn verontschuldigingen aan willen bieden aan het beest, want een beest zou niet snel zo door-en-door slecht worden als een mens die aan zichzelf wordt overgelaten. 

			Wij ploegen recht door u heen, trotse menselijke natuur! Het onkruid staat op uw akker en moet bij de wortel worden weggesneden. Uw onkruid ruikt wel als mooie bloemen, maar de ploegschaar moet erdoor. Dan zal blijken dat al het mooie van mensen is zoals de opgemaakte en geverfde Izebel. Al het heerlijke zal uit elkaar spatten als een zeepbel. God is alles en de mens is niets. God redt de mens in Zijn genade. Maar de mens ruïneert zichzelf door zijn zonde, totdat Gods genade ertussen komt. Wat betreft dit punt wil ik graag een rechte voor ploegen.

			Een andere rechte voor is die van het geloof. Wij zijn gezonden om mensen te vertellen dat degene die gelooft en gedoopt wordt, behouden zal worden. “De zaligheid is niet uit de werken”; dat is de voor niet. Met de voor wordt ook niet bedoeld: gebeden, gevoelens, voorbereidingen of veranderingen. Alleen het geloof in Jezus Christus redt de zondaar. Degene die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Als wij het nieuwe leven door het geloof beginnen, moeten we ook in het nieuwe leven door het geloof blijven. We worden niet gered door het geloof tot een bepaald punt, waarna we het zelf moeten uitzoeken. Als we bij het Evangelie begonnen zijn, zullen we niet door de Wet volmaakt worden. “De rechtvaardige zal uit het geloof leven.” We leven door het geloof, totdat we de eeuwige rust zullen binnengaan. Geloof! -dat is het grote gebod van het evangelie. Wij vertrouwen erop dat we nooit van deze voor zijn afgeweken. We hebben altijd geprobeerd om recht door de akker van het Evangelie te ploegen, terwijl we riepen: ”Komt tot Mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer, zegt de HEERE.”

			Er is nog een andere voor die zeker geploegd moet worden als iemand een oprechte ploeger wil zijn voor God. Deze voor ploegen sommigen niet zo graag. Het is de voor van berouw. Zondaar, u en uw zonden moeten van elkaar scheiden. U bent lang getrouwd geweest en hebt misschien een fijne tijd gehad; maar nu moet u scheiden. Als u en uw zonden niet van elkaar scheiden, zullen u en uw God nooit bij elkaar komen. U mag geen enkele zonde in stand houden. Ze moeten allemaal opgegeven worden. Ze moeten voor de dag worden gehaald zoals de Kanaänitische koningen uit de grot, en opgehangen worden in het licht van de zon. Geen enkele zonde die uw lieveling is, mag gespaard worden. U moet de zonden in de steek laten en verafschuwen. U moet de Heere vragen om ze te overwinnen. Weet u niet dat de voor van berouw recht door het leven van een christen gaat? Hij zondigt, en zolang hij dat doet, heeft hij er berouw van. Een kind van God kan niet van de zonde houden; hij moet het verafschuwen zolang hij de zonde ziet bestaan.

			Dan is er de voor van heiligheid. Dat is de volgende voor die de ploeger maakt: ”Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien.” Wij hebben de redding door genade verkondigd, maar we verkondigen geen zaligheid aan degenen die in de zonde blijven. De kinderen van God zijn een heilig volk. Ze zijn gewassen, gereinigd en geheiligd. Ze verlangen ernaar om goede werken te doen. Hij die praat over het geloof, maar die door zijn werken niet kan laten zien dat zijn geloof een levend geloof is, bedriegt zichzelf en God. Het is het geloof dat ons redt en niet de werken, maar het geloof brengt altijd werken voort. Het vernieuwt het hart, het verandert het karakter en beïnvloedt onze bedoelingen. Het is een middel in Gods hand om de mens een nieuwe schepping in Christus Jezus te maken. 

			Geen nonsens daarover, mensen. U mag gedoopt zijn en nog eens gedoopt, u mag de sacramenten gebruiken of er een rechtzinnige overtuiging op na houden. Maar u zult verdoemd worden als u in de zonde leeft. U mag een diaken worden, of een ouderling of een dominee, als u durft; maar er is geen zaligheid voor iemand die in de zonde blijft hangen. “De bezoldiging der zonde is de dood” - dood net zo goed voor kerkmensen als voor anderen. Als zij hun zonden in het geheim doen, zal God die zonden openbaar maken en Hij zal hen veroordelen volgens de strenge gerechtigheid van Zijn wet. Dit zijn de voren die we hebben geprobeerd te ploegen: diep, scherp en recht. Ik hoop dat God zelf in al uw harten ploegt, zodat u zelf zal ervaren hoe het Woord van de waarheid recht snijdt.

			Nu wil ik naar de derde betekenis kijken. Sommigen denken dat “het recht snijden van het Woord van de waarheid” een uitdrukking is die afkomstig is van de priesters, die de offeranden verdeelden. Als de priesters een lam of schaap, een ram of een stier om te offeren hadden, doodden zij het en sneden het dan zorgvuldig in stukken. Het vereiste een grote vaardigheid om te weten op welke plaatsen gesneden moest worden. Zo moet het Woord van de waarheid op een goede manier in stukken verdeeld worden. Het moet niet worden verscheurd als door een wild dier, maar het moet goed verdeeld worden. Er moet sprake zijn van onderscheiding en ontleding. Een groot deel van de plicht van een dienaar bestaat eruit om het Evangelie te ontleden. Dat betekent dat hij gedeelten ervan op de juiste plaats en tijd weet te brengen, en ook dat hij duidelijk en onderscheidend preekt.

			Elke dienaar van het Evangelie moet onderscheid maken tussen het werkverbond en het genadeverbond. Het gaat hier om een subtiel onderscheid en veel mensen zien het niet goed in. Maar als het onderscheid niet duidelijk gemaakt wordt, leidt dat tot niets goeds. Verwarring op dit punt leidt ertoe dat genade en Wet met elkaar verward worden. Het werkverbond zegt: ”Doe dat, en gij zult leven.” Maar dat is niet de stem van het genadeverbond. Het genadeverbond zegt: ”Hoor en uw ziel zal leven”, en: ”Gij zult, omdat Ik het wil.” Dat is nu het genadeverbond. Het is een verbond van zuivere beloften waar geen voorwaarden aan vastzitten. Ik heb sommige mensen het zo horen zeggen: ”Gelovigen zullen gered worden, als ze van nu af aan trouw blijven aan de geschonken genade.” Dat riekt naar het werkverbond. “God zal u liefhebben, als u...” zegt een ander. Op het moment dat u “als” hoort zeggen, gaat het weer om het werkverbond en is het evangelie verdampt. Olie en water zijn nog gemakkelijker te mengen dan genade en verdiensten.

			Als u ergens het werkverbond tegenkomt, wat doet u er dan mee? Dan moet u doen wat Sara van Abraham vroeg: ”Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izaäk, niet erven.” Als een kind van de vrije genade moet u niet toestaan dat er sprake is in uw huis van onderworpenheid aan de Wet en van vleselijke hoop, zoals bij Hagar en Ismaël. Weg ermee; u hebt niets met hen te maken. Laat Wet en Evangelie op de juiste plaats blijven. De Wet functioneert als een onderwijzer om ons bij Christus te brengen. Maar als we bij Christus gekomen zijn, hebben we geen onderwijzer meer nodig. Laat de Wet haar gang gaan om zondaren te overtuigen van hun zonden en hun valse hoop te vernietigen. Maar blijft u in Christus Jezus, zoals toen u Hem ontvangen hebt. Als u door werken wordt gered, dan is het niet door genade, want anders zouden de werken geen werken meer zijn. En als u door genade wordt gered is het niet door menselijke verdienste. Anders zou genade geen genade meer zijn. Het is heel belangrijk om hier duidelijk in te zijn. Op de rots van wetticisme zijn al heel wat zielen stukgelopen. 

			Het is ook nodig dat we duidelijk onderscheid maken tussen de prestaties van de natuur en het werk van genade. Het is goed voor de mens alles te doen om zichzelf te verbeteren. Alles waar mensen soberder, eerlijker, matiger, betere burgers, betere echtgenoten en echtgenotes van worden, is prima. Maar het gaat hier wel om de menselijke natuur en niet om genade. Verbetering is niet hetzelfde als wedergeboren zijn. Zowel voor goede als voor slechte mensen geldt nog steeds: ”Gij moet wedergeboren worden.” Zowel voor de mens die er hoge normen op na houdt, als voor de verdorven mens, is het nodig om een nieuwe schepping in Christus Jezus te worden. Immers, zelfs als het vlees (de menselijke natuur) zijn best heeft gedaan, is dat wat er uit voorkomt, toch nog altijd vlees. Mensen moeten door de Geest wedergeboren worden, want anders begrijpen zij geestelijke dingen niet. Anders kunnen zij de hemel niet binnengaan. Ik heb altijd geprobeerd om dit onderscheid duidelijk te maken. Ik vertrouw erop dat niemand van u ooit de prestaties van de natuur zal aanzien voor de werken van de goddelijke genade. Doe wat u kunt om de mens te verbeteren. Alles wat oprecht is moet u koesteren. Maar toch moet u nooit het meest filantropische plan of het beste systeem in de plaats stellen van het werk van soevereine genade. Als u dat doet, doet u namelijk tien keer meer kwaad dan goed. Wij moeten het Woord van de waarheid recht snijden.

			Het is daarnaast goed voor een christen om de ene waarheid van de andere te onderscheiden. Laat het mes deze verbindingen vaneen snijden: het werk van Christus voor ons en het werk van de Heilige Geest in ons. Door de rechtvaardigmaking geldt de rechtvaardigheid van Christus ook voor ons, en dat is één zegen. In de heiligmaking worden wijzelf rechtvaardig gemaakt en dat is een andere zegen. Ik heb sommigen heiligmaking horen beschrijven als een soort fundament, of op z’n minst een steunpilaar voor de rechtvaardigmaking. Geen mens wordt echter gerechtvaardigd omdat hij geheiligd is. Een mens wordt gerechtvaardigd omdat hij gelooft in Hem die de goddelozen rechtvaardigt. Heiligmaking volgt op rechtvaardigmaking. Het is het werk van Gods Geest in het hart van een gelovige, die juist is gerechtvaardigd door te geloven in Jezus terwijl hij nog niet geheiligd was. Geef aan Jezus Christus alle eer voor zijn geweldige en volmaakte werk. Onthoudt dat u volmaakt bent in Jezus Christus en door de Geliefde geaccepteerd bent. Maar vergeet ook niet om de Heilige Geest te verheerlijken. Vergeet niet dat u nog niet volmaakt ben in heiligheid maar dat dit het werk is van de Geest dat moet doorgaan zolang u leeft.

			Een ander punt wat betreft het recht snijden van de waarheid, mag nooit vergeten worden. We moeten altijd onderscheid maken tussen de wortel en de vrucht. Een tuinier die nog geen knop van een blad kan onderscheiden, kun je nauwelijks een tuinier noemen. Maar het kan nog erger: ik geloof dat er inwoners van Londen zijn die niet eens weten wat de wortels en wat de vruchten zijn, zo zelden hebben ze iets zien groeien. Ik ben er zeker van dat er theologen zijn die nauwelijks weten wat de oorzaak en wat het gevolg is wat betreft geestelijke zaken. Het paard achter de wagen spannen is een absurde daad, maar velen doen het. Luister maar hoe mensen zeggen: ”Als ik vreugde in de Heere kon voelen, zou ik wel geloven.” Dat is nu het paard achter de wagen spannen, want vreugde is het resultaat van het geloof en niet de reden ervoor. “Maar ik wil een grote verandering in mijn hart voelen en dan zal ik geloven.” Nu doet u echter precies hetzelfde: u wilt van de vrucht de wortel maken. Geloven in de Heere Jezus Christus is de wortel van de zaak. Verandering van leven en vreugde in de Heere zullen voortkomen als vruchten van geloof door genade, niet anders. Wanneer zult u dit onderscheid eens gaan maken?

			Nu heb ik u dus drie versies van de tekst gegeven: het op de goede manier hanteren, het recht ploegen en het goed onderscheiden van Gods Woord. 

			De vierde interpretatie van de uitdrukking is: het uitsnijden van het Woord voor heilige of gewijde gebruiken. Chrysostomus geeft deze betekenis. Ik zal u laten zien wat hiermee wordt bedoeld. Stelt u zich voor dat ik een lap leer voor me heb liggen en dat ik daar een zadel van wil maken. Ik neem een mes en begin de vorm eruit te snijden. De stukken die ik wegsnijd, heb ik verder niet nodig. Het is wel heel goed leer, maar ik kan het nu niet gebruiken. Ik moet een zadel uitsnijden en daar concentreer ik me op. Of stelt u zich voor dat ik een paar teugels moet uitsnijden. Ik moet dat doel goed voor ogen houden om op de juiste manier te snijden. 

			Zo moet de prediker om succes te hebben, zijn doel voor ogen houden. Uit de Bijbel moet hij die gedeelten gebruiken die het beste zijn grote doel kunnen dienen. Hij moet gebruik maken van het materiaal dat in de Bijbel voor hem klaarligt. Elk gedeelte van Gods Woord is gezegend en uitzonderlijk heilzaam. Maar het kan voorkomen dat een bepaald gedeelte niet ligt in de lijn van het doel dat de prediker op dat moment heeft. In dat geval laat hij het liggen om het een andere keer te gebruiken. Misschien zullen sommigen hem dat kwalijk nemen. Maar hij is veel te verstandig om zich gedwongen te voelen om alle leerstukken van de Bijbel in één preek te stoppen. Hij wil dat zielen worden gered en dat christenen verkwikt worden. Hij wil daarom niet altijd de fiolen van de toorn uitgieten of de bazuinen van de profetie blazen.

			Sommige hoorders zijn gek op de mysteries van de toekomst. Wel, er zijn twee of drie broeders in Londen die niets anders doen dan de bazuin blazen en fiolen uitgieten. Ga naar hen toe als u hen wilt horen; ik heb iets anders te doen. Ik moet bekennen dat ik niet gezonden ben om de symbolen van het boek Openbaring te ontcijferen. Mijn boodschap is wat nederiger, maar net zo nuttig. Ik ben gezonden om zielen tot Jezus Christus te brengen. Er zijn predikers die altijd heel diepe zaken behandelen. De grotten van het mysterie en de diepe schachten van het bovennatuurlijke hebben op hen een geweldige aantrekkingskracht. Over smaak valt niet te twisten, maar ik denk niet dat het Woord van God ons was gegeven als een raadselboek. Het eenvoudige Evangelie is het deel dat ik uitsnijd. Ik snijd het recht uit het Woord van God. Er is iemand die wil weten hoe hij vrede met God moet vinden. Een broeder kan hem misschien wel vertellen waar uitverkiezing samenvalt met ons vrije handelen. Ik zeg niet dat ik dat weet; maar ik weet wel dat geloof in Jezus vrede in het hart brengt. Mijn taak is datgene naar voren te brengen dat zielen redt, heiligen opbouwt en christenen aan het werk zet voor Christus. Ik laat de mysteries liggen, en dat doe ik niet omdat ik ze verafschuw. Ik doe dat, omdat de tijden van ons eisen dat we boven alles gericht zijn op het behoud van mensen. 

			

			Sommige waarheden moeten gehoord worden. Ze moeten nu gehoord worden want anders zullen mensen verloren gaan. De andere waarheden kunnen ze morgen wel horen, of beetje bij beetje. Maar het ontsnappen aan de hel op dit moment en het geschikt worden voor de hemel, zijn zaken die de voorrang hebben. 

			Zouden de engelen met Lot en zijn dochters in Sodom over de uitverkiezing gediscussieerd hebben, of hun de grenzen hebben uitgelegd van de vrije wil? Nee, zij roepen: ”Kom mee,” en ze pakken hen bij de arm en leiden hen weg. Ze zeggen: ”Vlucht, vlucht, vlucht, want vuur komt naar beneden van de hemel en deze stad zal verwoest worden.” Dat is wat de prediker moet doen. Hij moet bepaalde gedeelten van de waarheid bewaren voor andere tijden. Nu moet hij het Woord van de waarheid recht snijden, door dringende dingen naar voren te brengen. Er zijn in de Bijbel sommige zaken die zo belangrijk zijn dat een mens niet zalig kan worden zonder daarvan te weten. Er zijn ook dingen in de Bijbel die wel belangrijk zijn, maar die een mens niet nodig heeft om gered te worden. Is het dan niet duidelijk dat het belangrijkste de voorrang moet krijgen? Elke waarheid moet gepreekt worden op de juiste tijd en plaats. We moeten nooit de tweede waarheid de eerste plaats geven. We moeten ook niet datgene naar voren duwen dat bedoeld was om op de achtergrond te blijven. “Wij prediken u Christus,” zegt de apostel, “Christus en Die gekruisigd.” Ik geloof dat als de prediker het Woord recht moet snijden, hij tot de zondaar zal zeggen: ”Zondaar, Christus is gestorven en opgestaan en Christus is onze voorspraak; kijk naar Hem. Moeilijke kwesties en interessante vragen moet u even opzij leggen. U zult ze langzamerhand gaan bespreken, voor zover ze heilzaam voor u zijn. Maar nu komt het aan op geloven in de Heere Jezus Christus.” Zo moet de prediker het primaire van het minder belangrijke onderscheiden en het praktische van het speculatieve. Hij moet het dringende scheiden van datgene dat uitstel kan lijden. Op die manier zal hij het Woord van de waarheid recht snijden.  

			Ik heb u vier betekenissen gegeven. Nu zal ik u een vijfde geven en ik laat wat betekenissen liggen die ik had kunnen noemen. Iets wat de prediker moet doen, is ‘een ieder zijn deel toewijzen’. Hier verandert het beeld. Volgens Calvijn is de bedoeling van de Geest hier om een huismeester voor te stellen. Deze moet het voedsel verdelen onder de verschillende leden van het gezin. Hij moet het brood eerlijk verdelen zodat hij de kleine kinderen en de baby’s niet al de korsten geeft. Hij moet aan iedereen geven wat hij nodig heeft. Hij geeft de sterke mannen dus geen melk en de baby’s geen vast voedsel. Hij gooit het brood van de kinderen niet voor de honden. Evenmin geeft hij de schillen van de varkens aan de kinderen. Hij zet voor iedereen het juiste bord neer. Laat mij dat eens proberen.

			Kind van God, uw deel is het hele Woord van God. Elke belofte die erin staat, is van u. Neem het, en voedt uzelf daarmee. Christus is de uwe; God is de uwe; de Heilige Geest is de uwe; deze wereld is van u; en de werelden die nog komen, zijn van u. De tijd is van u; de eeuwigheid is van u; het leven is van u; de dood is van u; de eeuwige heerlijkheid is van u. Daar is uw deel. Het is heerlijk om u uw koninklijke deel te geven. Dat de Heere u maar veel trek geeft. Voedt u ermee; voedt u ermee. Als u niet gelooft in Jezus, zondaar, dan is niets van dit alles van u. Als u blijft wie u bent, zijn de dreigementen voor u. Als u weigert te geloven in Jezus, dan is dit leven niet van u, en het volgende leven ook niet. Dan zijn de tijd en de eeuwigheid ook niet van u. U heeft niets goeds. Hoe afschuwelijk is uw deel nu, want de toorn van God rust op u. Ik wilde dat u wijzer was en dat uw karakter veranderd zou worden. Zolang dat niet het geval is, durven we u niet te vleien. Er is namelijk geen belofte voor u. Er kan zelfs nog geen zin tot uw aanbeveling worden uitgesproken. U krijgt uw voedsel om te eten en kleding om aan te trekken. Maar zelfs dat krijgt u omdat God zo’n geduld heeft. Het kan een vloek worden als u geen berouw krijgt. Het spijt me dat ik u zo’n deel moet toewijzen, maar ik moet u de waarheid zeggen. Dat is alles wat ik u kan geven. God heeft het gezegd, en het is een afschuwelijke zin: ”Ik zal hun zegeningen vervloeken.” De vloek van de Heere is in het huis van de goddeloze.

			We moeten ook een deel geven aan de mensen die treuren. Wat is dat een heerlijke taak om te zeggen aan degenen die treuren in Sion dat de Heere hun schoonheid geeft in plaats van doodsheid. “Gezegend zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.” De Heere zal de vrede aan de treurenden teruggeven. Wees niet bang of verslagen, want de Heere zal u helpen. Maar nu we de mensen die treuren hun goede deel gegeven hebben, moeten we ons op de hypocrieten richten. We moeten tegen hen zeggen: “U mag dan uw hoofden laten hangen als lisdoddes en uw kleding scheuren en net doen of u vast; maar de Heere die uw hart kent, zal plotseling komen en u ontmaskeren. Als u niet oprecht bent voor Hem en te licht bevonden wordt wanneer u wordt in de weegschaal wordt gelegd, zal Hij u voor eeuwig bittere gal te drinken geven.” Voor de mensen die treuren is er genade. Voor bedriegers en hypocrieten is er echter een genadeloos oordeel. 

			Verder is het fijn om een deel te geven aan de zoekende: ”Hij die zoekt, zal vinden, en hij die klopt, hem zal open gedaan worden.” “Komt tot Mij die belast en vermoeid zijt, en Ik zal u rust geven,” zegt Christus. Neemt uw deel en wees er blij mee.

			We moeten ons op anderen richten die denken dat zij zoeken naar het heil maar die geen keuze maken. “Hoe lang zult u op twee gedachten hinken? Waarom twijfelt u voortdurend en weigert u te geloven in Jezus? Waarom blijft u in het ongeloof, terwijl de opdracht van het Evangelie is: Geloof - geloof nu en leef! Op deze manier moeten we de een troosten en de ander raadgeven. Sommigen moeten we terechtwijzen terwijl we anderen moeten aanmoedigen, of uitnodigen, of waarschuwen. Dit is het Woord van de waarheid recht snijden. 

			Soms stelt God zijn dienaren in staat om het Woord heel opmerkelijk aan mensen door te geven. Ik denk dat als ik een paar dingen zou vertellen die me tijdens de laatste eenentwintig jaar zijn overkomen, niemand me zou geloven. Als ik u zou vertellen van de gelegenheden dat ik precies de juiste woorden tot mensen sprak zonder dat ik ze kende, zouden de feiten u ongeloofwaardig komen. Ik zal u een voorbeeld geven. Sommigen van u herinneren zich mijn preek wel over de tekst: ”Wat te doen als uw vader u ruw antwoordt?” Na de preek kwam er in de consistorie een christelijke heer. Hij had een jonge buitenlander bij zich, die heel graag antwoord op een vraag wilde krijgen. De heer vroeg: ”Meneer, zou u deze vraag willen beantwoorden: Heeft u met mij gesproken over deze jongen?” “Nee meneer, zeker niet,” zei ik. Hoewel ik de man kende die mij had aangesproken, had hij nooit met me gesproken over de jongen. Tot op dat moment wist ik van zijn bestaan niet af. De man zei: ”Deze jongeman is bijna overgehaald om christen te worden. Zijn vader gelooft iets heel anders, hij dient andere goden. Mijn jonge vriend weet dat als hij een christen wordt, hij de liefde van zijn vader dan zal verliezen. Ik zei tegen hem: ”Ga met me mee om Spurgeon deze ochtend te horen.” Hier zijn we, en uw tekst was: ”Wat te doen als uw vader u ruw antwoordt?” Heb ik echt nooit iets tegen u gezegd over deze jongen?” “Nee, nooit,” zei ik. “Zoiets bijzonders heb ik nog nooit gehoord,” zei de jonge man. Ik kon alleen maar zeggen: ”Ik ben er zeker van dat het Gods stem is die tot uw hart spreekt. God weet hoe Hij zijn dienaren moet leiden om woorden te spreken die een zegen zijn voor anderen.”

			Een tijdje geleden had een stadszendeling in zijn wijk een man die geen enkele christen in zijn huis wilde toelaten. De zendeling was door veel mensen gewaarschuwd dat hij een bezoek bij die man niet zou overleven. Hij bleef daarom uit de buurt van het huis, hoewel het zijn geweten niet met rust liet. Hij bracht het in het gebed. Op een ochtend trok hij de stoute schoenen aan en waagde zich in het hol van de leeuw. De man zei: ”Waarvoor komt u ?” De zendeling antwoordde: ”Meneer, ik heb gepraat met de mensen die hier in de buurt wonen. Ik heb gehoord dat u het niet op prijs stelt om met christenen te praten en ben daarom uw huis steeds gepasseerd. Maar ik dacht dat het wel laf zou zijn als ik u ontwijk, en daarom heb ik aangebeld.” “Kom binnen,” zei de man. “Ga toch zitten. Nu gaat u natuurlijk met me over de Bijbel praten. Misschien kent u de Bijbel zelf niet eens zo goed. Ik ga u een vraag stellen en als u me daarop een antwoord kunt geven, mag u terugkomen. Maar als het antwoord niet weet, gooi ik u de trap af. Begrepen?” “Begrepen,” zei de ander.

			“Dit is de vraag,” zei hij, “waar staat het woord ‘meisje’ in de Bijbel, en hoe vaak staat het erin?” De stadszendeling antwoordde: ”Het woord ‘meisje’ wordt maar één keer in de Bijbel genoemd. Het staat in Joël, hoofdstuk drie, vers drie. ‘Zij hebben een meisje verkocht om wijn.’” De man antwoordde: ”U hebt gelijk. Ik had niet gedacht dat u het zou weten, anders had ik u wel iets anders gevraagd. U mag terugkomen.” De zendeling zei: ”Maar ik zou u graag willen vertellen hoe het kwam dat ik het wist. Deze morgen nog, bad ik tot God om leiding. Toen ik een hoofdstuk uit de Bijbel las, stuitte ik op deze passage: ”Zij hebben een meisje verkocht om wijn.” Ik nam mijn concordantie om te kijken of het woord ‘meisje’ nog ergens anders in de Bijbel voorkwam. Ik zag dat het woord ‘meisjes’ voorkomt in de passage: ”Jongens en meisjes zullen spelen in de straten van Jeruzalem.” Maar het enkelvoud komt alleen in Joël voor.” (In onze Nederlandse vertaling vindt men het woord ‘meisje’ ook in Leviticus 12:5; vert.) Het einde van het verhaal was, hoe raar het ook mag klinken, dat de zendeling de man mocht blijven opzoeken. De man stelde belang in zijn bezoeken. Het hele gezin veranderde: de man, zijn vrouw en één van zijn kinderen werden wat later lid van een kerk. Wat een bijzondere gang van zaken lijkt dat. 

			Toch kan ik u verzekeren dat zulke bijzondere dingen in mijn ervaringen gewoon zijn. God helpt zijn dienaren om het Woord recht te snijden. Dat wil zeggen, een speciaal deel wordt bestemd voor ieder geval apart, zodat het soms lijkt of de dienaar van God alles van iemand afweet. Voordat ik in Londen kwam, ontmoette ik op een zondag een man die ontzettend kwaad was. Hij zwoer dat hij mij ervan langs zou geven omdat ik hem vanaf de preekstoel had geïntimideerd. Ik vroeg wat ik dan had gezegd. “Wat u gezegd hebt? U keek me recht in het gezicht, en u zei:’Wat kan God nog meer voor u doen? Zal Hij u een goede vrouw geven? U hebt er één gehad, maar die hebt u door uw mishandelingen vermoord. U heeft net een andere vrouw, en waarschijnlijk gaat u met haar hetzelfde doen.’” Ik zei: ”Hebt u dan uw eerste vrouw vermoord door haar te mishandelen?” “Dat zeggen de mensen,” antwoordde de man, “maar ik ben zaterdag hertrouwd. Wist u dat?” Ik antwoordde: ”Ik verzeker u dat ik dat niet wist. Ik weet niets af van uw familieomstandigheden en ik wens u graag het beste met uw nieuwe vrouw.” Toen koelde hij af. Maar ik geloof dat ik de spijker op de kop had geslagen. Ik geloof dat hij werkelijk zijn eerste vrouw om het leven had gebracht door zijn ruwheid en dat hij zijn nieuwe vrouw nauwelijks mee naar de kerk durfde te nemen uit angst dat er wat van werd gezegd. De schoen paste hem; en ik vraag u, wie de schoen past, die trekke hem aan. Ik schrik er niet voor terug persoonlijk te worden. Integendeel, ik word zo persoonlijk mogelijk. Ik verlang er namelijk naar dat het Woord het geweten van ieder mens bereikt. Ik verlang ernaar dat het ieder mens veroordeelt en doet beven voor God, zodat hij zijn zonden belijdt en ze niet meer doet. 

			Nu het laatste, zesde punt. U moet me nog even aanhoren, ik heb nog één ding tot u te zeggen. Het Woord van de waarheid recht snijden houdt in dat ieder mens verteld moet worden wat zijn lot en zijn erfdeel in de eeuwigheid zal zijn. Zoals Kanaän werd veroverd en door het lot onder de stammen werd verdeeld, zo moet de prediker vertellen over het gelukkige land Kanaän. Maar ook moet hij vertellen van het land van duisternis en dood, en aan een ieder duidelijk maken waar hij terecht zal komen. U die hier komt, weet het. Moet ik iets herhalen dat we al duizend keer behandeld hebben? Degenen die in Jezus geloven en een nieuw hart hebben en die door Gods genade door geloof behouden zijn, zullen het eeuwige leven erven. Maar voor hun die niet geloven in God en zijn Zoon verwerpen en zonden blijven doen, blijft niets anders over dan: een vreselijke angst voor het oordeel en Gods toorn. “De goddelozen zullen in de hel geworpen worden met alle volken die God vergeten.” “Dezen zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” God zegt: ”Pas op, dat u Mij niet vergeet, want anders zal Ik u in stukken scheuren en er zal niemand zijn die u bevrijdt.” De wraak van God komt werkelijk!

			Gelovige, het beloofde land is uw deel. Zondaar, tenzij u zich bekeert, is uw deel het land van duisternis, van tranen en van tandengeknars. Ik heb een abonnement op een religieus blad uit Amerika. Op de laatste bladzij van het laatste nummer stonden in grote letters, op typisch Amerikaanse, zakelijke manier, de woorden: ”Als u dit blad niet wilt hebben, moet u er NU mee stoppen. Als u het volgend jaar wilt ontvangen, vul NU de bon in. Als u er klachten over hebt, geef die NU aan ons door. Als u verhuisd bent, stuur ons dan NU het nieuwe adres.” In elke zin stond groot het woord ‘nu’ gedrukt. Toen ik het las dacht ik: dat is ook niet meer dan normaal. Het trof me echter dat ik dit tot u zou willen zeggen op de laatste avond van het jaar: als u uw zonden vaarwel wilt zeggen, doet u dat dan NU. Als u genade wilt ontvangen van God door Jezus Christus, geloof dan NU in Hem. Welke tijd is daar beter geschikt voor dan nu, voordat het jaar voorbij is, NU, NU, NU? 

			

			In hetzelfde blad las ik een verhaal over Moody en Sankey. Het verhaal gaat dat toen ze in Edinburgh preekten, er een man tegenover hen zat die aan hun lippen hing. Tijdens de pauze ging de man naar buiten met zijn vriend. Maar toen ze bij de deur kwamen, stopte hij. Zijn vriend zei: ”Kom, Jamie, we gaan weg.” “Nee,” zei hij, “ik ga terug. Ik heb nog niet alles gehoord wat ik moet horen. Ik moet teruggaan.” Hij ging terug, en luisterde opnieuw. De Heere zegende hem. Hij vond Christus, en werd behouden. Hij was een mijnwerker. Toen hij de volgende dag in een schacht afdaalde, viel een rotsblok op hem. Hij werd er onder vandaan gehaald, maar kon niet meer geholpen worden. Hij zei tegen de man die hem eruit gehaald had: ”O, André, ik ben zo blij dat het gisteravond met me in orde is gekomen. Gisteravond is het nog met me in orde gekomen!” Wat zou dat geweldig zijn voor u, dat als u morgen een ongeluk zou krijgen, u dan kon zeggen: ”Prijs God, gisteravond is alles goed gekomen. Ik gaf mijn hart aan Jezus. Ik gaf me over aan Zijn goddelijke liefde en genade en ik ben gered.” Heilige Geest, geef dat dat zo mag zijn en U zult de eer ontvangen.

			Amen.

		

	
		
			Strijden met het woord van God

			Neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. (Efeze 6 : 17)

			Een christen behoort een strijder te zijn. De goede strijder van Jezus Christus moet niet verwachten dat hij het gemakkelijk zal hebben in deze wereld, want deze wereld is een slagveld. Ook moet hij niet rekenen op vriendschap met deze wereld, omdat dat vijandschap met God betekent. Zijn plicht is het voeren van een strijd. Terwijl hij zijn ontvangen wapenrusting aantrekt, moet hij zichzelf voorhouden: “Deze wapenrusting waarschuwt mij voor gevaar, bereidt mij voor op de strijd en wijst mij op de te verwachten tegenstand.”

			Uit de oproep van de apostel om te “staan” blijkt dat zelfs het standhouden moeilijk voor ons is. In het strijdgewoel worden we heel gemakkelijk omver gelopen. We zullen overwinnen als we staande blijven, maar verloren gaan als de vijand ons onder de voet loopt. U moet de wapenrusting dragen om stand te kunnen houden, en om uzelf te handhaven op de plaats, waar de Overste Leidsman u heeft gesteld. Als nu alleen het standhouden al zoveel aandacht vraagt, is wel duidelijk wat de werkelijke strijd vragen zal. De apostel spreekt dan ook zowel van “weerstaan” als van “staan”. Naast de verdediging is ook de aanval noodzakelijk. Het is onvoldoende om slechts niet overwonnen te worden, u hebt de plicht zelf de overwinning te behalen. Vandaar dat een helm om ons hoofd te beschermen niet voldoende is. Ook een zwaard is nodig om de vijand aan te vallen. We hebben dus een zware strijd te voeren, waarbij we moeten standhouden en aanvallen. Hiervoor hebben we de volledige wapenrusting uit Gods wapenmagazijn en alle kracht van de machtige God van Jacob zelf, nodig. 

			Uit onze tekst blijkt duidelijk dat we onze verdediging en overwinning alleen door de goede strijd kunnen realiseren. Velen zoeken hun heil in een compromis, maar de ware christen slaagt niet in het vinden hiervan. Bedriegelijke taal hoort niet op heilige lippen thuis. De tegenstander, de duivel, is dé uitvinder van de leugen, en degenen die aan zijn kant staan kennen die kunst van de dubbelzinnigheid. Heiligen verafschuwen haar echter. Als wij onderhandelen over een vredesverdrag en resultaat proberen te boeken met behulp van bedrog, zullen we onszelf op deze verkeerd ingeslagen weg tegenkomen. Onze Overste heeft ons niet bevolen om onder zo gunstig mogelijke voorwaarden een wapenstilstand te bedingen. We moeten geen concessies doen. Er wordt wel gezegd dat wanneer wij een beetje water bij de wijn doen, de wereld dat ook wel doet. Op die manier kan er iets goeds bereikt worden. Als we bijvoorbeeld niet te streng en te bekrompen zijn, zal de zonde een vriendelijker karakter krijgen. We moeten ons niet zo totaal afzijdig houden van de zonde; als we minder afstand houden zullen we zien dat de zonde niet zo’n afschrikwekkend uiterlijk heeft als we wel denken. Als wij onze bekrompenheid laten varen, zal de wereld onze ruimere opvattingen over de leer eerder accepteren, zodat zij ook niet meer zo gebrand zijn op een misstap van onze kant. Niets van dit alles! Dit is een totale misvatting van de opdracht die wij van onze Bevelhebber gekregen hebben. Als er vrede gesloten moet worden, zal Hij ervoor zorgen. Maar nu luidt Zijn opdracht totaal anders.

			We moeten er niet op hopen dat we de overwinning behalen door neutraal te blijven of door een wapenstilstand te tekenen. We zijn verplicht om te blijven strijden. We moeten niet proberen ons geliefd bij de tegenpartij te maken, door aan zijn bijeenkomsten of feestmaaltijden deel te nemen. Zulke orders worden niet gegeven. We moeten onze wapens ter hand nemen en uittrekken in de strijd. 

			Ook moet u er niet van uitgaan dat u de overwinning toevallig zult behalen. Nog nooit is iemand door een gelukkig toeval zalig geworden. Door zorgeloosheid kan ontzettend veel beschadigd worden, maar het tegenovergestelde, de overwinning, kan er niet mee bereikt worden. Als wij “Gods water over Gods akker laten lopen” effenen wij de weg naar het verderf. Het is niet Gods opdracht om stil en rustig te zijn en de zaken licht op te nemen. We moeten daarentegen altijd bidden en waakzaam zijn. De essentie van onze tekst is: “Neem het zwaard! Neem het zwaard!”. Dat betekent dus niet dat we moeten praten, redeneren, onderhandelen of compromissen sluiten. Als een donderstem klinkt het: “Neem het zwaard!”. De stem van de Bevelhebber klinkt luid als een bazuin en roept ons toe: “Neem het zwaard!”. Een christen is alleen gehoorzaam aan de tekst als hij openlijk, beslist, duidelijk en moedig het zwaard ter hand neemt. We moeten met het zwaard in de hand de weg naar de hemel inslaan. Over deze opdracht: ”neem het zwaard”, wil ik tot u spreken. Moge de Heilige Geest mij helpen.

			Het is opvallend dat, hoewel wij over meerdere verdedigingswapens mogen beschikken, er maar één wapen voor de aanval wordt genoemd. Gewoonlijk was de Romeinse soldaat voorzien van zowel een speer als een zwaard. We hebben verschillende afbeeldingen gezien van soldaten uit een éliteleger, die op wacht stonden. Zij hadden haast altijd een speer in de rechterhand, terwijl het zwaard aan hun zijde hing. Paulus had er heel goede redenen voor om ons maar één wapen voor de aanval te geven. Dit wapen is geschikt voor alle strijd. We moeten enkel en alleen het zwaard gebruiken. Als u dus ten strijde trekt, dient u er op te letten dat u dit wapen bezit. Omdat u geen ander wapen hebt, dient u hiervoor zorg te dragen. Laat de stem van de Bevelhebber tot u doordringen: “Neem het zwaard! Neem het zwaard!”, alvorens u in de strijd te begeven.

			Bedenk in de eerste plaats, dat het zwaard, dat u ter hand moet nemen, het zwaard van de Geest is, namelijk Gods Woord. Dat is ons eerste punt van overdenking. Ons tweede punt komt ook duidelijk naar voren uit de tekst: het zwaard moet ons eigendom zijn. We krijgen dus de opdracht om het zwaard van de Geest te nemen, om het vervolgens tot ons eigen zwaard te maken. 

			In de eerste plaats: Het Woord van God, dat alleen ons wapen moet zijn, heeft een edele oorsprong, want het is “het zwaard van de Geest”. Het heeft de eigenschappen van een zwaard, die het heeft gekregen van de Geest van God. 

			We zien dat de Heilige Geest een zwaard heeft. Hij is kalm als de dauw, zacht als de olie om iemand te zalven, lieflijk als de koelte van de avondwind en vredig als een duif. En toch voert Hij in een andere gedaante een dodelijk wapen. Hij is de Geest van het oordeel en van het brandende vuur, en Hij draagt het zwaard niet voor niets. Van Hem kan gezegd worden: ”De Heere is een strijder, HEERE is Zijn naam.”

			Het Woord van God in de handen van de Geest veroorzaakt diepe wonden en doet het hart van de mens bloeden. Misschien herinneren sommigen van u zich hoe dit zwaard u zondag na zondag in het hart stak. Verwondde het u niet zo diep, dat u er boos om werd? U nam u bijna voor om het luisteren naar de Evangelieprediking te staken. Maar het zwaard achtervolgde u, het drong door tot in de verste schuilhoeken van uw ziel en liet u uit duizenden wonden bloeden. Tenslotte werd u in uw hart geraakt. Die wond was dodelijk en niemand kon u weer levend maken dan Hij, die u verwond had. Herinnert u zich nog hoe uw zonden daarna stuk voor stuk werden verslagen? Hun hoofden werden op het blok gelegd, en de Geest trad met het zwaard op als de beul. En, Goddank, werden daarna ook uw twijfels, uw wanhoop en ongeloof door hetzelfde zwaard in stukken gehouwen. Het Woord gaf u leven, maar allereerst doodde het u. Onder de eerste werkingen van de Geest Gods, van Wie het zwaard nooit zijn uitwerking mist, was uw ziel als een slagveld na een grote en bloedige veldslag.

			Geliefden, de Geest Gods is in elk geslacht in staat van oorlog met “het Amalek” van het kwaad en de dwaling. Hij zal niets sparen van het kwaad, dat op dit moment alle volken in haar greep heeft, en niet rusten voordat al deze “Kanaänieten” vernietigd zijn. De Heilige Geest verheerlijkt Christus niet alleen met dat wat Hij schept, maar ook met dat wat Hij verwoest. Die strijd mag afmattend zijn, maar zal alle eeuwen blijven doorgaan, totdat de Heere Jezus zal verschijnen. Tot aan de eeuwigheid zal de Geest Gods de liefde trouw blijven tegenover de haat, de waarheid tegenover de dwaling, de heiligheid tegenover de zonde, en Christus tegenover de Satan. Hij zal de overwinning wegdragen en zij, die met Hem zijn, zullen in Zijn kracht meer dan overwinnaars zijn. De Heilige Geest heeft de oorlog verklaard en het Zwaard, dat Hij draagt, is tweesnijdend. 

			De Heilige Geest voert geen ander zwaard dan het Woord van God. Dit heerlijke Boek, met de uitspraken van God, is het enige wapen dat de Heilige Geest uitkiest om in de oorlog te gebruiken. Het is een geestelijk wapen en past daarom bij de Heilige Geest. De wapens zijn niet aards; vervolging, bevoordelen, geweld, omkoping, pracht, grootheid, afschrikking of overmacht zal Hij nooit gebruiken. Zijn instrument is het Woord, dat bij Zijn natuur en werk past, dat Hij tot stand brengt. Omdat het een geestelijk wapen is, is het krachtig door God. Eén slag met het Woord van God zal de geest van de mens splijten, van top tot teen, omdat het zo scherp is. Zelfs als de mens vanwege langdurig zondigen als het ware een harnas aanheeft, zal toch het Woord Gods het ijzer van “het Noorden” en het koper verbreken. De Heilige Geest is in staat de mens de Goddelijke kracht van het Heilige Woord te laten voelen tot in de diepste diepte van zijn bestaan. Er is geen wapen zo geschikt om te strijden tegen de menselijke geest, dat zo scherp, doordringend en machtig is. Dat wapen kan, de “samenvoegselen en het merg verdelen” en de gedachten en bedoelingen van het hart bloot leggen. In handen van de Geest maakt het Woord geen oppervlakkige vleeswonden, maar Het doorboort het hart en verwondt het op zo’n manier, dat alleen bovennatuurlijke kracht het kan genezen. Het gewonde geweten zal bloeden en zich dag en nacht van zijn pijnen bewust zijn. En al zou het duizenden geneesmiddelen zoeken, slechts één zalf zal de door het zwaard toegebrachte wond kunnen genezen. Dit wapen is tweesnijdend, zeer scherp geslepen, zodat het overal zal wonden en doden. Daarom moet u, kritische mensen, nauwgezet toezien hoe u dit zwaard hanteert, omdat het ook u kan verwonden. Als u zichzelf niet bekeert zal het u doden. Degene die dit Woord gebruikt in de strijd van de Heere kan de aardse hoop en het ongelovig vrezen ermee bestrijden. Met de ene kant kan hij de liefde tot de zonde doden en met de andere kant de hoogmoed van de eigengerechtigheid. Dit wonderlijke zwaard van Gods Geest is in alle opzichten een overwinnend wapen. 

			Het Woord is het enige wapen, dat door de Geest wordt gebruikt. Ik weet dat de Heilige Geest ook de prediking gebruikt. Maar dat doet Hij slechts in de mate waarin die preken het Woord van God uitdragen. Ook godsdienstige boeken worden alleen gebruikt door de Heilige Geest als zij, al is het met andere woorden, het Woord van God brengen. Overtuiging, bekering en troost worden alleen door het Woord van God teweeggebracht. Begrijp dus dat het verstandig is om het Woord van God voor heilige doeleinden te gebruiken. De Geest heeft ruimschoots de macht om uit Zichzelf te spreken, buiten het geschreven Woord om. De Heilige Geest is God en daarom de grootste Geest in het heelal. In Hem woont alle wijsheid. Hij heeft de wetten van de natuur en de voorzienigheid uitgedacht. De Heilige Geest is de grote Leraar van de menselijke geest. Hij heeft Bezaleël en al de voormannen in de woestijn geleerd om het fijn linnen, het goud en het kunstig snijwerk voor de tabernakel te maken. Zijn kennis van alle kunsten en wetenschappen staat op een niveau, dat mensen nooit zullen bereiken. Toch wil hij deze zaken niet gebruiken in zijn heilige strijd. In de strijd van het verbond gebruikt hij noch filosofie, noch wetenschap, noch rhetorica. In de strijd tegen de machten van de duisternis gebruikt Hij zijn zwaard: het Woord van God. “Er is geschreven” is de zwaardslag, die verplettert. Woorden, die God door heilige mannen in vroeger tijden heeft gesproken en in de Bijbel liet opschrijven vormen het wapen, de strijdbijl van de Geest. Dit Boek bevat het Woord van God en ís het Woord van God. De Heilige Geest beschouwt het als zo’n onweerstaanbaar wapen tegen het kwaad, dat Hij alleen dit wapen gebruikt tegen de machten van de duisternis. 

			Het Woord is het zwaard van de Geest, omdat Hij het Zelf gemaakt heeft. Hij wil geen wapen gebruiken dat door menselijk denkwerk is ontstaan. Zo kan het zwaard zich niet verheffen tegen de hand, die het gebruikt. De Heilige Geest heeft Gods bedoeling en voornemen geopenbaard aan de geest van heilige, godvruchtige mensen. Hij sprak het Woord in hun hart en Hij heeft hen doen denken, zoals Hij wilde dat ze zouden denken. Zo schreven zij wat Hij wilde, waartoe ze door de Heilige Geest werden geïnspireerd. Lof komt de Heilige Geest toe, omdat Hij het niet beneden Zich achtte om zoveel schrijvers te gebruiken, terwijl Hij Zelf de Auteur is van de Bijbel. Wij zijn dankbaar voor Mozes, David, Jesaja, Paulus, Petrus en Johannes. Maar bovenal zijn we dank verschuldigd aan de Heilige Geest, de hoofdredacteur, de ‘innerlijke’ Auteur van de hele Bijbel.

			Een strijder moet goed toezien op het fabrikaat van zijn zwaard. Een goed werkman heeft pas vertrouwen in zijn zwaard als hij het zelf gemaakt en gehard heeft en het verschillende keren door het vuur heeft laten gaan. Hij doet er alles aan om een volmaakt zwaard te krijgen. Over het algemeen levert men tegenwoordig slecht werk af. Aangenomen werk zal altijd gebrekkiger zijn dan werk, dat iemand voor zichzelf maakt. Dit laatste zal waarschijnlijk heel goed gebeuren, want de maker moet er op kunnen vertrouwen. De Heilige Geest heeft de Bijbel Zelf gemaakt. Ieder deel van de Bijbel draagt Zijn opschrift en zegel. De uitkomst is een zwaard, dat de Heilige Geest waardig is, een echt Jeruzalems zwaard van hemels maaksel. Hij heeft een Goddelijk vermaak in het gebruik van dit wapen, dat op een Goddelijke manier is gemaakt. Hij gebruikt het dan ook op een heerlijke manier. 

			Het Woord van God is ook het zwaard van de Geest, omdat Hij het Zelf geslepen heeft. Ik geloof dat de Goddelijke inspiratie er niet alleen toen, maar ook vandaag nog is. De Bijbel is ook nu nog door God ingegeven; nog altijd ademt de Heilige Geest door de gekozen woorden. De scherpte van het zwaard wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Als Hij niet aanwezig was en er niet door werkte, zou het Woord zijn scherpte missen. Veel mensen lezen de Bijbel zonder er meer geestelijk voordeel uit te putten, dan uit een oude almanak. Predikanten kunnen Gods Woord preken met ernst en goede bedoelingen, maar als Gods Geest niet tegenwoordig is kunnen ze net zo goed een maatschappelijke verhandeling houden. Zonder de Heilige Geest zal het resultaat uitblijven. De Heilige Geest vervoert Zich niet met de bolide van het moderne gedachtengoed, maar in de koets van de Bijbel. De Bijbel is als de ark van het verbond, waarin de gouden kruik met het manna ligt, omgeven met het licht van de glans Gods. De Geest van God werkt in, door en met het Woord. Als wij ons aan dat Woord houden kunnen wij ervan verzekerd zijn dat de Heilige Geest met ons zal zijn en dat er kracht zal uitgaan van ons getuigenis. Laten wij de gezegende Geest bidden om scherpte in onze preken opdat het niet zo zou zijn, dat het alleen bij woorden blijft. Verhoor dit gebed, Heilige Geest!

			Het is het Zwaard van de Geest, omdat Hij alleen ons kan leren hoe we op een goede manier met de Bijbel moeten omgaan. Een jong iemand denkt misschien dat hij zijn Bijbel kan nemen om er meteen op de juiste wijze en met resultaat uit te preken. Deze houding berust op een grote vergissing. Het zwaard kan degene die er in overmoedige hoogmoed mee zwaait, verwonden. Alleen degene die door God (al van voor het begin der wereld) geroepen en in de strijd geoefend is, kan het Woord Gods op de juiste manier hanteren. De kinderen van God worden herkend aan hun liefde en eerbied voor het Woord van God, dat een heel andere plaats krijgt dan mensenwoorden. Let maar eens op de lammetjes in de wei. Tussen duizend ooien en lammetjes zoekt en vindt ieder lam zijn eigen moeder. Zo weet ook een kind van God waar hij “de melk” moet zoeken, waarmee zijn ziel gevoed wordt. De schapen van Christus herkennen de stem van de Herder in het Woord. Een vreemde stem zullen zij niet volgen, omdat zij die niet herkennen. Gods eigen kinderen hebben het onderscheidingsvermogen om Gods eigen Woord te ontdekken en te proeven. Ze zullen door listen van mensen niet worden misleid. Gods kinderen kennen de Bijbel als door een innerlijk instinct. Het nieuwe leven, dat God door de Heilige Geest heeft gegeven, houdt van de Bijbel en leert haar voor heilige doeleinden te gebruiken. Jonge strijder, u moet het oefenterrein van de Heilige Geest opzoeken, zodat u een geoefend strijder wordt. Het zal niet veel uithalen als u geleerde wetenschappers bezoekt, want die weten niet hoe geestelijke wapens gehanteerd moeten worden. In hun wetenschap kunnen zij zeer bedreven zijn, maar van de Godswetenschap en het hoe dat te gebruiken, weten zij niets. In de zaken van het Woord zijn wij volledig onkundig, totdat wij op de school van de Heilige Geest komen. Hij moet uit Christus nemen om het ons te laten zien. Hij moet ons leren hoe we het zwaard moeten grijpen door het geloof en het vast te houden door waakzaam te zijn, zodat wij de aanval van de vijand kunnen afslaan. Dan kunnen wij ook de oorlog in het land van de vijand doen uitbreken.

			Wie dit zwaard kan gebruiken en er zich een weg mee kan banen door zijn tegenstanders is goed onderwezen. Hij zal op het laatst als overwinnaar uit de strijd komen. Hoewel onze Leraar uitstekend is, kan er veel tijd overheen gaan, voordat wij die kunst beheersen. De mensen, die dertig of veertig jaar gestreden hebben, weten dat we zelfs dan de kunst van het zwaardvechten nog niet volledig beheersen. Ik weet dat ik zelf nog steeds dagelijks onderwijs nodig heb om het gebruik van dit geheimzinnige wapen te leren. Het wapen is tot veel meer in staat, dan ik ooit gedacht heb. Het is het zwaard van de Geest, dat geschikt is om gebruikt te worden door een almachtige arm. Daarom is het ook in staat veel meer uit te richten, dan wij vermoeden. Heilige Geest, leer ons om met Uw zwaard nieuwe wapenfeiten uit te voeren!

			Maar het is bovenal het zwaard van de Geest omdat Hij de grote Meester is, Die het ons leert gebruiken. Ik wenste dat Hij nu tot ons zou komen, om ons te laten zien hoe Hij met dit zwaard kan verwonden. In deze kerk hebben we Hem vele keren aan het werk gezien. Er bevonden zich hier veel mensen, die door de Heere verwond waren. We hebben gezien hoe dit zwaard haast onoverwinnelijke twijfelzucht, bezorgdheid en ongeloof wegnam. We hebben gezien hoe de Geest vele slachtoffers maakte door het gepredikte Woord, dat overtuigde van zonde. Zonde werd hierdoor als zonde gezien en de mensen vielen als dood neer voor de Heere en Zijn wet. Wij weten wat het gebruik van het zwaard door de Geest van God kan betekenen, omdat in ons innerlijk de bewijzen nog aanwezig zijn van Zijn vermogen. Hij heeft onze twijfel en angst vernietigd en alle wantrouwen, dat ons benauwde, weggenomen.

			Er was eens een kind van God, dat dikwijls twijfelde, zelfs aan de fundamentele waarheden van de godsdienst. Hij verafschuwde deze gemoedstoestand, maar kon niet loskomen van de slechte gewoonte om allerlei verkeerde vragen te stellen. Op zijn gebed kwam de Geest Gods, die hem overtuigde van de hoogmoed van zijn verstand en van de goddeloosheid om zijn mening te stellen tegenover het Woord van de Heere. Vanaf die dag werd hij nooit meer door ongeloof aangevochten. Bij het licht van de Heilige Geest zag hij de dingen heel helder. En dit zien is écht zien. De grote reus Twijfel wordt dodelijk gewond door het zwaard van de Geest. Omdat de Geest de gelovige zo overtuigend de waarheid laat zien, wordt alle achterdocht door volledig vertrouwen vervangen. Als de Heilige Geest afrekent met de vleselijke en visuele begeerten en het hoogmoedige leven, liggen die aan zijn voeten, als trofeeën van behaald succes. Want zo machtig is Zijn wapen, het Woord van God! De Heilige Geest is machtig in het gebruik van het zwaard en Hij wenst geen ander wapen te gebruiken. Laten wij het ook gebruiken met vreugde. Hoewel het het zwaard is van de Geest, kan onze zwakke hand het toch nemen. We zullen dan zelfs ondervinden dat daardoor ook iets van de Goddelijke kracht in ons zal komen. 

			

			Is het niet een grote eer voor u, als strijders van het kruis, als u bevel krijgt het zwaard van de Geest te vatten? De pas aangeworven soldaat wordt het zwaard van de veldheer niet toevertrouwd. Maar hier wordt u toegerust met het wapen van God, de Heilige Geest. U wordt geroepen om dat heilige zwaard te dragen, dat op zo’n bijzondere manier door de Heere zelf wordt gebruikt. Dit zwaard, en geen ander, moeten we dragen. Als in uw bange hart de vraag rijst: “Waarmee, o God, moet ik nu mijn vijanden bestrijden?” antwoordt de Heilige Geest: “Hier, neem Mijn eigen zwaard. Ik heb er grote wonderen mee verricht en niemand zal tegen u op kunnen.” Denk aan de bijzondere macht van dit zwaard in uw eigen leven. Dan neemt u het met vertrouwen en kunt u het met een rustig hart gebruiken in de strijd. Het Woord van God, dat u bekeerde, kan iedereen bekeren. Als het uw hoogmoed en wil heeft overwonnen, is datzelfde ook mogelijk bij uw kinderen en buren. Omdat het Woord tot stand bracht wat bij u gebeurde, kunt u ervan overtuigd zijn, dat geen enkel geval hopeloos is voor Zijn macht. Let er dan op, dat u vanaf dit moment geen enkel ander wapen gebruikt dan het zwaard van de Geest, het Woord van God.

			Nu kom ik bij het tweede deel van mijn toespraak: het Woord van God is het zwaard van de Geest, maar het moet ook ons zwaard zijn! Ik ben verplicht om hier veel te herhalen van wat ik al gezegd heb. We hebben een zwaard nodig. Onze strijd is geen kinderspel, maar bittere ernst. We hebben te doen met woeste, wrede vijanden, die alleen met scherpe wapens benaderd kunnen worden. Vuistslagen zijn niet voldoende in deze strijd; het scherpe zwaard zal gevoeld moeten worden. U kunt wel vreedzaam van aard zijn, maar uw vijanden zijn dat niet. Al zou u de christelijke strijd als een spel zien, dan nog zien uw vijanden dat niet zo. Zij hebben uw ondergang op het oog. Alleen uw eeuwige ondergang geeft het boze hart van de Satan en diens volgelingen voldoening. U moet geen vlag laten wapperen, of de trom slaan, maar het zwaard gebruiken. En nog wel een bijzonder scherp zwaard. In deze strijd zult u een zwaard nodig hebben, dat zelfs door boze geesten gevoeld wordt. Een zwaard, dat in staat is door te gaan tot “de verdeling der ziel, des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs”.

			

			Als u deze strijd als overwinnaar overleeft, zult u dit scherpe zwaard voortdurend moeten blijven gebruiken. De vijand legt zich toe op uw hart en ontziet niets. Een speer of pijl en boog zijn niet geschikt in deze strijd, want de vijand is u te dicht genaderd. Alleen een man-tot-man-gevecht blijft over. Broeders, onze vijanden bevinden zich niet alleen in ons huis, maar ook in ons hart. Ik heb een vijand in mijn binnenste, die altijd dichtbij is, en ik kan niet van hem weg komen. Ik weet dat die vijand me zal wurgen als hij de kans krijgt. Als onze vijanden zich op een afstand bevonden konden we hen bestrijden met een werpwapen. Dat kan namelijk op grote afstand dodelijk treffen. Dat zou ons leven een stuk gemakkelijker maken. Maar dat is niet zo! Ze liggen aan de deur en zelfs binnen in ons, op kleinere afstand dan onze handen en voeten. Daarom moeten we het korte zwaard, de Bijbel, nemen om er op kleine afstand en dadelijk mee te verwonden. Een steen of slinger helpen ons hier niet, alleen het zwaard is nuttig. U moet uw vijand doden, voordat de vijand u doodt. De situatie van christenen is gelijk aan die van de Schotse Hooglanders in de oorlog, van wie de aanvoerder zei: “Mannen, daar zijn ze! Als jullie de vijand niet doden, moeten jullie zelf sterven”. Er is geen plaats voor vrede. Tot aan het einde van het leven is er een strijd van leven op dood. 

			Om aan te kunnen vallen is het zwaard nodig. Ik heb al verschillende keren gezegd, dat het voor christenen niet voldoende is om alleen te waken tegen de zonde of de verzoeking af te weren. Het is ook nodig om de machten van het kwaad aan te vallen. De aanval is de beste verdediging. Begin de strijd in het land van de vijand. Probeer terrein te winnen op uw tegenstander, dan zal hij u minder kunnen schaden. Wees niet alleen nuchter, maar bestrijd de dronkenschap aktief. Wees niet tevreden omdat u zelf niet bijgelovig bent, maar bestrijd bijgeloof, overal waar u het tegenkomt. Bid niet alleen als u bidden moet, maar bid altijd, ook om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Zeg niet alleen: “Ik zal Satan buiten mijn gezin houden door mijn kinderen goed op te voeden”, maar ga naar de zondagsschool en onderwijs andere kinderen. Zo brengt u de oorlog over de grenzen heen. God beware ons volk voor oorlog! Maar stel dat wij oorlog moesten voeren met een Europees land, dan zou ik zeker zeggen: ”Laat de Europeanen vechten op hun eigen gebied, buiten onze grenzen.” Het is verstandig de oorlog op het gebied van de vijand te laten woeden. Als wij de duivel meer bestreden hadden op zijn eigen terrein, de wereld, dan zou hij de kerk nooit zo ver binnengedrongen zijn. Val aan met het zwaard, omdat het uw roeping is en omdat het de beste verdedigingsmethode is.

			We hebben het zwaard nodig voor de echte strijd. Denkt u dat u zich de hemel in kunt dromen? Of dat u er naar toe rijdt in de koets van gemakzucht? Dan vergist u zich grandioos. Er vindt een daadwerkelijke strijd plaats. Uw tegenstanders is het dodelijke ernst, neem daarom uw zwaard. 

			Ik zeg het nog een keer: wij hebben het zwaard van de Geest, het Woord van God, nodig. We zeggen David na: “Er is zijns gelijken niet, geef het mij”. Het heeft zulke wonderlijke dingen gedaan, dat het onze voorkeur heeft boven alles. Alleen dit wapen kan zich met het wapen van de vijand meten. Als wij de duivel met het menselijke verstand bestrijden, zal het bij de eerste confrontatie al in splinters geslagen worden. U bent in gevaar als u niet een echt Jeruzalems zwaard hanteert. Uw wapen zal bij het handvat afbreken, en wat zal het gevolg voor u zijn? U zult weerloos zijn, met het handvat nog in uw handen, een mikpunt voor de spot van uw tegenstanders. 

			Dit zwaard moet u hebben, een ander zal de vijand niet kunnen doorsteken. Een ander zal ook niet de hele strijd door geschikt blijven. Wat is er na twintig jaar over van de vrome voornemens, die u toen u jong was had? Wat blijft er over van de kracht van uw toewijding? We kunnen er helaas zo slecht van op aan! Wat zou er, na dertig jaar strijd, van ons overblijven, als we het Woord van God niet hadden om op te steunen? Het Woord van de Heere blijft in eeuwigheid. Dat kan van niets anders gezegd worden. Wij kunnen voorspoedig zijn in onze jeugd, maar als we op oudere leeftijd de eeuwige Waarheid niet kennen, zullen we vergaan. 

			Ik kan dit zwaard iedereen aanbevelen, wie of hoe u ook bent. Het voegt zich naar ieders hand. Jongelui en grijsaards kunnen het op dezelfde manier gebruiken. Kinderen van een weeshuis of van de zondagsschool kunnen allebei het Woord van God gebruiken in de strijd van hun jonge leven. De Bijbel kan een gids zijn in het jongste leven en het beïnvloeden. U, die al grijs bent, en de 70 of 80 al gepasseerd bent, zult uw Bijbel meer dan ooit waarderen en ondervinden dat dit zwaard het beste wapen is, dat veteranen in de strijd kunnen gebruiken. Jonge mensen, hier is een zwaard dat voor elk van u geschikt is en uitstekend past in de hand van de zwaksten en zachtmoedigsten. De Heilige Geest heeft ons van de Bijbel voorzien, een wapen, dat geschikt is voor zowel mensen met een hoge als met een lage intelligentie, voor hoogontwikkelden als voor minder ontwikkelden. Het is een wonderlijk zwaard, dat door het geloof een bijzondere bruikbaarheid en geschiktheid laat zien. 

			Wat anderen ook zullen opmerken, voor ons is dit het zwaard bij uitstek. Het wordt de strijder niet toegestaan zelf zijn wapenrusting uit te kiezen. Hij is verplicht de wapens te dragen, die de koning voor hem heeft bestemd. In het leger van Christus is het zwaard het voorgeschreven wapen. Het zwaard van de Geest, Gods Woord, wordt u dringend geadviseerd. Als u het zwaard hoogmoedig inruilt voor een ander wapen, staat dit gelijk aan opstand. Kom, laten we allemaal het Woord van God nemen en het meer koesteren dan dat we voorheen deden. Want dit is de opdracht: “Neem het zwaard van de Geest, namelijk het Woord van God”. 

			Let op dit bevel. We hebben een zwaard nodig, sterker nog, we hebben dit zwaard nodig en we zijn verplicht het te nemen. Er wordt ons dus niet verteld dat wij het mogen neerleggen. De eis om het zwaard te nemen is tijdloos; een wapenstilstand komt niet ter sprake. Voor een soldaat, die in dienst van de koningin staat, komt een tijd dat hij zijn wapenrusting en uniform mag afleggen, maar voor een christen komt die tijd niet. Als je de laatste tijd je oor te luisteren legt lijkt het of er van het hoofdkwartier orders zijn uitgegaan om het zwaard van de Geest neer te leggen en een gemakkelijker wapen te gebruiken. Publiek vermaak, muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen worden gebruikt om datgene te bereiken, waarin het Evangelie zou falen. Dat is een treurige zaak. Als iemand dit onbenullig speelgoed wil uitproberen, moet hij het maar doen. Maar volgens mij hebben ze geen opdracht van de Heere om dit soort dingen te doen. Probeer deze zaken maar uit om te zien wat zij teweegbrengen. Maar neem deze proef op eigen risico en de gevolgen van deze mislukking zullen op uw eigen hoofd neerkomen. 

			De werkelijke orders luiden dat we het zwaard van de Geest moeten nemen. Nieuwe bevelen zijn door de Overste Leidsman van onze zaligheid niet uitgevaardigd. Vanaf de dagen van Paulus geldt het woord: “Neem het zwaard van de Geest”. Er wordt ons niet gezegd om het zwaard voor de sier aan de muur te hangen. Er zijn mensen, die een fraai gebonden exemplaar van de Bijbel als pronkstuk op hun salontafel leggen. De familiebijbel is een kostbaar voorwerp. Maar ik vraag u om de Bijbel niet alleen daarom te waarderen.

			Als een soldaat de strijd intrekt, is het niet de bedoeling dat zijn zwaard in de tent wordt opgehangen en ook niet om er alleen maar mee te zwaaien. Het wordt hem gegeven om het te gebruiken. We moeten het zwaard ook niet in de schede steken. Veel mensen, die de Bijbel nemen, leveren er zoveel kritiek op of voegen er zoveel eigen denkbeelden aan toe, dat de scherpte niet meer wordt gevoeld. Veel mensen gebruiken hun minachting voor de Goddelijke inspiratie van de Bijbel als een schede, waarmee het zwaard bedekt wordt. Hun overvloedige kennis is een heel mooie schede, waarin zij het zwaard opbergen. Ze voegen er aan toe: “Blijf daar, zwaard van de Heere, rust en houd je stil!”. Als wij onze hele ziel hebben gelegd in de prediking en de mensen de kracht ervan voelen, proberen ze angstvallig het Woord krachteloos te maken door hun ongelovige theorieën of wereldgezindheid. Gedurende de hele week houden zij stevig het Woord gevangen, omdat ze bang zijn dat de scherpte ervan hen zal verwonden. Het is de schede van de huidige ontwikkeling, filosofie of vooruitgang. Het Woord zit erin opgesloten als in een doodkist. 

			We moeten het Woord niet begraven onder andere zaken, maar het zien als een zwaard. Dat betekent volgens mij in de eerste plaats dat wij het moeten geloven. Geloof elk deel van de Bijbel. Neem het aan met een waar geloof. Niet alleen met het geloof van een uiterlijke belijdenis, door te zeggen: “Dit is rechtzinnig”. Geloof het zoals u een feit uit het dagelijks leven gelooft. En als u het gelooft, bestudeer het dan. Ik wenste dat we het Woord grondiger zouden onderzoeken. Zijn er niet sommigen onder u, die niet alles wat de Heere gesproken heeft, hebben gehoord of gelezen? Zijn er gedeelten in de Bijbel, die u nooit hebt gelezen? Het is bedroevend als er één regel in de Bijbel zou zijn, die u nog nooit onder ogen is gekomen. Lees toch de Bijbel helemaal, vanaf het begin tot het einde. Begin morgen, nee, vandaag, en zet met regelmaat door. Lees alle heilige Boeken, terwijl u erover nadenkt en bidt. Laat het nooit zover komen, dat God waarheden in Zijn Woord heeft gegeven, die u nog nooit gelezen hebt. Onderzoek het Woord en werk eraan om de betekenis ervan te begrijpen. Dring diep door in de geest van de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Wie het diepst graaft in deze “mijn”, zal de grootste hoeveelheid goud vinden. Van de mijnen in Cornwall werd gezegd dat hoe dieper men afdaalde, des te meer erts men vond. Dit is ook zo met de “mijnen” van de door God ingegeven Bijbel. Hoe dieper u gaat onder de leiding van de Heilige Geest, hoe groter loon u ontvangt voor uw werk. Neem het zwaard met de vaste greep van een oprecht geloof. Houd het vast door volledige kennis. Oefen u elke dag in het gebruik van het Woord. Het zwaard moet genomen worden voor een zeer hevige strijd. Het zal niet lang duren, voordat u in de wereld, waarin wij leven, de gelegenheid zult hebben om het te gebruiken. U zult het moeten gebruiken om er mee af te weren, om er mee te doorsteken, om er mee te verwonden en om er mee te doden. “Waar moet ik beginnen?”, vraagt iemand. Begin thuis, bij u zelf, dan heeft u al voor een hele tijd handenvol werk! Als u al de opstandelingen in uw eigen huis, oftewel uw eigen hart, heeft overwonnen (en ook al veel eerder) kunt u beginnen met de mensen rondom u in de wereld en in de gemeente. In uw eigen hart zult u een roversbende vinden, die uitgeroeid moet worden. Het is altijd nodig om het zwaard te blijven gebruiken op uw eigen terrein. Maak eerst een eind aan de burgeroorlog, voordat u in het buitenland aan het werk gaat. Als de strijd in de stad “Mensenziel” goed is afgelopen, sla dan pas het beleg om het hart van uw vriend, kind of buurman. Kijk om u heen, de wereld ligt in zonde. De dwaling krijgt de overhand, reusachtige leugenstelsels houden stand. Nog altijd wordt de mens naar beneden gesleurd door de aartsbedrieger. Als we denken aan de miljoenen mensen, die het verderf tegemoet gaan door zonde en dwaling, vliegt ons zwaard haast uit de schede. Ik bid voor een geweldige stormloop tegen de machten van de duisternis. 

			

			Nogmaals, wij moeten dit zwaard nemen met een doel voor ogen. We moeten het gebruiken met het doel staande te kunnen blijven en weerstand te kunnen bieden. Als u wilt blijven standhouden moet u het zwaard nemen en uw twijfels vernietigen. Hoe fel zijn de aanvallen van het ongeloof! Hier is de twijfel aan uw uitverkiezing. Doorsteek haar met het Woord. Daar heb je de twijfel met betrekking tot het dierbaar bloed van Christus. Houw hem compleet in stukken met de belofte uit het Woord, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En zo zijn er nog vele twijfels te noemen. Sla, zo snel als uw arm kan bewegen, met bijbelteksten door alle ontkenningen van de Bijbelse waarheid heen, en rijg ze aan de degen van het Woord. Het is goed voor u om al deze twijfels zo snel mogelijk te doden. Speel er niet mee, maar bestrijd ze in volle ernst. U zult ook ondervinden, dat verzoekingen in groten getale op u afkomen. Ga ze tegemoet met de opdrachten van de Bijbel, en versla zelfs de begeerte tot het kwaad door de toepassing van het Woord door de Heilige Geest. Ontmoedigingen zullen opkomen als een morgendamp. Moge het Woord van God ze verdrijven door de heldere, warme zonnestralen van de beloften! Uw beproevingen nemen toe; alleen door het onfeilbare Woord van God zult u in staat zijn om ongeduld en wantrouwen te overwinnen. U kunt uw beproevingen verdragen met geduld, als u dit wapen gebruikt om er de bezorgdheid mee te doden. U zult weerstand kunnen bieden in de kwade dag. En als u alles gedaan heeft en het zwaard in uw hand is, zult u stand kunnen houden.

			U moet niet alleen zelf standhouden, maar u moet ook zielen winnen voor Christus. Probeer op geen andere manier de zonde te bestrijden of een ziel te winnen voor Christus dan met het zwaard van de Geest. Hoe lacht de duivel als wij buiten de Bijbel en de Heilige Geest om mensen proberen te bekeren! Hij lacht spottend om onze dwaasheid. Wat kunt u uitrichten als u als kinderen speelt met een houten zwaard? Wat vermag u tegen mensen, die van het hoofd tot de voeten bedekt zijn met het stalen harnas van de zonde? Leraars op zondagsscholen, onderwijs uw kinderen steeds meer in het zuivere Woord van God. Predikanten van het Evangelie, streef niet naar oorspronkelijkheid, maar wees tevreden met de zaken van Christus het volk voor te houden. Want zo werkt de Heilige Geest en het is verstandig om Zijn methode te volgen en gebruik te maken van Zijn zwaard. Geen zondaar in uw omgeving zal behouden worden dan door de kennis van de grote waarheden die in Gods Woord vervat zijn. Niemand zal ooit bekeerd worden tot het geloof en het leven in Christus, buiten de voortdurende toepassing van de waarheid door de Geest om. Ik hoor groot gejuich en rumoer van alle kanten over grote dingen die staan te gebeuren. Laat dat maar eens zien. Ze zeggen: “De hele wereld zal in “de kerk” worden opgenomen”. Ik vrees dat de wereld er niet op vooruitgaat door de opname in zo’n kerk. Zij, die zo hoogmoedig roemen kunnen beter het wijze woord tot zich door laten dringen: “Die zich aangordt beroeme zich niet, als die zich losmaakt”. Als de kampioen uitgaat met een ander zwaard dan het Woord van God kan hij zich beter stil houden. Want als hij terugkomt is zijn zwaard gebroken, zijn schild verdwenen en hijzelf helemaal bedekt met schande. Wie het Woord van de Heere verlaat, staat een zekere nederlaag te wachten. 

			Ik sluit af door u er aan te herinneren dat de tekst in de tegenwoordige tijd staat: Neem nu het zwaard van de Geest. Wat een verschillende mensen zien wij hier vanmorgen. De gelovigen zijn omringd door allerlei gevaren. Laat een ieder van hen het zwaard van de Geest nemen om elke vijand te overwinnen. Hier zijn ook mensen die zoeken, mensen die christen wensen te worden, maar het niet kunnen bereiken. Iemand zegt: “Ik heb zondige gewoonten, die bijzonder sterk zijn”. Strijd tegen die zondige gewoonten met de Bijbel als het zwaard van de Geest. Alleen op die manier kunt u uw boze hart overwinnen. Zoek een tekst uit de Bijbel, waarmee u uw zonden kunt doorsteken of tot in de kern kunt vernietigen. “Ik word zo vreselijk bestreden door Satan”, roept een ander, “de laatste tijd moet ik op allerlei manieren zijn aanvallen verdragen”. Dan bent u de eerste niet, die dit ondervindt; onze Heere werd in de woestijn verzocht door de duivel. Hij zou Satan met duizenden wapens hebben kunnen bestrijden, maar Hij koos voor dit ene wapen: “Er is geschreven”. Hij heeft de vijand zo ernstig verwond met dit scherpe zwaard, dat de aartsvijand met dit wapen probeerde terug te slaan. Hij begon ook met: “Er is geschreven”. Maar juist met dit wapen verwondde hij zichzelf, want hij haalde de teksten niet juist en volledig aan. De Meester sloeg hem al snel dit wapen uit handen en verwondde hem nog ernstiger. Volg dit voorbeeld van de Heere na. “Ja, maar”, zegt iemand, “ik ben zo terneergeslagen”. Strijd tegen die verslagenheid met het Woord van God. Een ander zegt: “De dokter heeft me geadviseerd een beetje alcohol te nemen om wat opgewekter te worden”. Drankgebruik wordt nogal eens op doktoren geschoven, waardoor hun naam dikwijls misbruikt wordt. U gebruikt dit “medicijn”, omdat u het zo graag lust. Probeer eens om uw neerslachtigheid te bestrijden met het Woord van God; u zult een volmaakt medicijn ontdekken. Ik ben erachter gekomen, dat als ik een belofte van God als een snoepje onder mijn tong leg en het daar de hele dag bewaar, dat ik gelukkig ben. Maar als ik geen Bijbels woord kan vinden om mij te troosten, wordt mijn innerlijk verdriet hoe langer hoe zwaarder. Strijd tegen wanhoop en twijfel met het zwaard van de Geest. Ik weet niet in welke bijzondere moeilijkheid u zich op dit moment bevindt, maar ik geef u dit advies voor de heilige strijd: “Neem het zwaard van de Geest, het Woord van God”. U moet iedere vijand verslaan, en dit is het enige wapen dat u nodig hebt. Als u de zonde en het ongeloof wilt overwinnen moet u een zwaard nemen, zoals bijvoorbeeld dit: “Wendt u naar Mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde”. En als u uzelf op deze manier tot Hem keert, zult u behouden zijn. De twijfel zal sterven en de zonde zal worden gedood. God schenke u de hulp van Zijn Geest. Om Christus’ wil. 

			Amen.

		

	
		
			Het bewaren van Gods woord

			“Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend. Omdat gij het Woord van Mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.” (Openbaring 3:8 en 10)

			Dit is een boodschap aan de engel van de gemeente te Filadelfia. Zij is rijk aan onderwijs voor alle gemeenten en voorgangers ook in onze tijd. “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.” De gemeente in Filadelfia was niet groot, maar zij was goed. Zij was niet sterk, maar zij was trouw. De Geest zegt: “Gij hebt kleine kracht.” Iedere groep gelovigen heeft in elk geval een beetje kracht. Wij zijn zwak in onszelf. Toch bewijst het feit dat wij geloof hebben, dat wij ook een zekere kracht hebben. Maar die kracht kan meer of minder zijn. Sommige gemeenten hebben maar weinig kracht. Ik denk dat de gemeente in Filadelfia slechts weinig kracht heeft bezeten in verschillende opzichten. Zij zal niet veel leden gehad hebben, en daarom had zij ook weinig kracht om een grote taak, waarvoor veel 

			mensen nodig zijn, op zich te nemen. De broeders hadden al hun krachten nodig voor het werk in de eigen gemeente, want zij waren met weinigen. Het gemis van één of twee van hen in het evangelisatiewerk, of in het toerustingswerk, zou al pijnlijk gevoeld worden. Er zijn kerken waar misschien maar weinig mensen in de kaartenbak staan. Toch kan God zo’n kerk liefhebben. Hij stelt kwaliteit meer op prijs dan kwantiteit; gehoorzaamheid meer dan grote getallen.

			Zij waren ook klein van kracht als we kijken naar hun talenten. Ze waren niet zoals die beroemde gemeente in Korinthe. Iedereen kon daar de anderen onderwijzen, alleen niemand wilde er wat leren. Ze waren niet zo goed in het in tongen spreken, of in wonderen doen, of in onderwijzen vanuit het Woord. Maar ze bleven trouw aan wat ze geleerd hadden van de apostelen van de Heere. Ze waren niet briljant, maar ze waren wel trouw aan Gods Woord. De Heere kan met welgevallen kijken naar gemeenten waarin slechts weinig geleerde of welsprekende mensen te vinden zijn. Want Hij is meer geïnteresseerd in genade dan in geleerdheid, meer in geloof dan in talent.

			Naar alle waarschijnlijkheid hadden zij, net als de meeste gemeenten in die tijd, maar weinig economische kracht. Ze konden maar weinig van de dingen doen, waar je geld voor nodig hebt. Het was een gemeente van arme mensen, zonder een welgestelde burger in hun midden. Er zijn veel van zulke gemeenten, die in het bijzonder kostbaar zijn in Gods oog. Hij is totaal niet geïnteresseerd in goud, maar heel erg in oprechtheid.

			Misschien waren zij ook klein in de dingen die bij de genade horen. Ik bedoel: kennis, en het vermogen om onder woorden te brengen wat ze wisten. Dat was jammer. Maar dat was hun ongeluk, en niet hun schuld. Daarom verwijt de Heere hen dat niet. De Heere verwijt ons niet dat we weinig kracht hebben. Maar Hij verwijt het ons, als we weinig liefde, weinig geloof, weinig ijver, en weinig toewijding hebben.

			De heiligen uit Filadelfia hechtten zich vast aan de rots, net als oesters, die maar weinig kracht in zichzelf hebben. En daar worden ze voor geprezen. Zij hadden weinig kracht, maar ze bewaarden Gods Woord, en ze hebben Zijn Naam niet verloochend.

			Het is goed mogelijk dat als ze zich sterker gevoeld hadden, ze hoogmoedig het Woord van God losgelaten hadden, om de denkbeelden van mensen te volgen. Als ze dat hadden gedaan, zoals de Galaten, dan hadden ze hun loon verloren. Och, dat iedere gemeente van de Heere Jezus Christus, of zij nu zwak is of sterk, ernaar streefde om standvastig te zijn in het geloof; om trouw te zijn aan koning Jezus; om vast te staan in de waarheid die Christus ons door de Heilige Geest geleerd heeft.

			Maar beste vrienden, dit woord werd gericht tot de engel van de gemeente te Filadelfia. Ik neem aan dat daarmee de voorganger van de kerk bedoeld werd. Daarom geloof ik niet dat ik de tekst geweld aan doe, als ik hem toepas op iedereen persoonlijk. En ik twijfel er niet aan dat er hier vele christenen aanwezig zijn die, ondanks hun kleine kracht, Gods Woord bewaard hebben. Als dat zo is, dan zullen zij daar loon voor ontvangen overeenkomstig Gods genade. Zij zijn sterk en volhardend gebleven in het belijden van het geloof dat eens de heiligen overgeleverd werd. De Heere die hen de genade gaf om dat te doen, zal hen nog meer genade schenken als beloning voor hun trouw.

			Vanuit die gedachte zullen wij vanavond over de tekst spreken. We zullen ten eerste zien dat er een woord van lof is: God prijst deze trouwe boodschapper van de gemeente. Ten tweede geeft God hem een woord over de toekomst. Hij zegt: “Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard”. Ten derde zullen we spreken over een woord van belofte, dat we vinden in vers 10: “Omdat gij het Woord van Mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen”.

			O, ik hoop dat mijn woorden trouwe mensen oproepen om aan de slag te gaan in deze kwade tijd. We hebben pilaren nodig in het huis van onze God. Waar zijn die te vinden?

			Ten eerste wil ik u eraan herinneren dat onze tekst een woord van lof bevat. Ik geloof niet dat wij er zoveel moeite mee moeten hebben om elkaar te prijzen, als soms het geval is. De theorie dat het goed en verstandig is om een broeder op zijn tekortkomingen te wijzen, is algemeen geaccepteerd. Dat zal immers een heilzaam medicijn voor hem zijn. Het zal hem beletten al te gelukkig te zijn in dit tranendal. Geloven we, dat we iemand aanmoedigen beter te handelen door hem altijd op zijn fouten te wijzen? Als dat zo is, dan moeten sommige mensen nu wel héél goed zijn, want ze hebben zat openhartige vrienden gehad. Spui kritiek op een broeder! Dan zal hij ervoor bewaard worden trots te worden. Hij zal u ongetwijfeld diep dankbaar zijn, dat zijn nederigheid u zo ter harte gaat. Bedenk ook: een scherpe blik voor de onvolkomenheden van onze vrienden is zo’n grote hulp om de broederlijke liefde te doen groeien!

			Zou er iemand zijn die bij zijn volle verstand is, en dit denkt? Als we het lang genoeg op deze manier geprobeerd hebben, zou het net zo goed zijn om ook eens een andere manier te proberen. Namelijk dat we ons gaan verblijden in de genade die we zien in het leven van onze broeders. Het zou goed zijn als we God eens gaan danken, terwijl zij het horen, voor de vrucht van de Geest die we in hen mogen ontdekken. Als zij zijn, wat zij zouden moeten zijn, zullen zij niet zoveel waarde hechten aan onze lof, dat zij er hoogmoedig door worden. Maar soms zullen ze er zo door bemoedigd worden, dat ze kracht krijgen voor nog hogere en edeler dingen. Als iemand mijn lof verdient, betaal ik slechts een schuld als ik die lof ook geef. Het zou oneerlijk zijn om hem die te onthouden onder het voorwendsel dat hij die betaling verkeerd zou gebruiken. Mensen die lof verdienen, kunnen er tegen die te krijgen. Sommigen van hen hebben het zelfs nodig. 

			Het zou me niet verbazen als de vriendelijke woorden van Gods volk slechts een oefening blijken te zijn. Namelijk een oefening voor het “Wel gedaan, goede en getrouwe dienstknecht”, dat hen eenmaal in de oren zal klinken. En het is een nuttige oefening ook, die hen helpt op hun vermoeiende weg. Goede mensen hebben veel strijd. Laten we er dus aan bijdragen om hen te vertroosten. Het grote Hoofd der Kerk vond het in ieder geval niet onverstandig om de kerk in Filadelfia te vertellen dat Hij een hoge dunk van haar had, omdat zij Zijn Woord bewaard had. Ere wie ere toekomt! Laten we degenen die het goede pogen te doen, bemoedigen.

			Wat hadden deze gelovigen uit Filadelfia gedaan, dat ze zo geprezen werden? Dit: zij hadden het Woord van God bewaard. “Gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt mijn Naam niet verloochend.” Wat betekent dit?

			Betekent het ten eerste niet, dat zij het Woord van God ontvangen hadden? Want als ze het niet gehoord en ontvangen hadden, konden ze het ook niet bewaard hebben. Het was van hen, zij hoorden het en wilden niets anders horen. Het was van hen, ze lazen het en onderzochten het en maakten het zich eigen. Ze stapelden kennis over God op in hun geheugen, bewaarden het in hun hart, gebruikten het in hun ervaring en leefden eruit. Zij schaamden zich niet voor de geopenbaarde waarheid. Integendeel, zij maakten haar tot hun eigendom, hun erfdeel, hun schat. Het betekende alles voor hun. Ik geloof vast, dat velen van ons kunnen zeggen dat de leerstukken van de genade onze juwelen, ons bezit, ja, ons leven zijn. God heeft ons het Evangelie toevertrouwd. Wij willen liever van alles wat we hebben afstand doen, dan dat vertrouwen te beschamen. Het is een groot voorrecht om zo onderwezen te zijn door de Heilige Geest, dat we gevoeligheid ontwikkelen voor het Evangelie, en een diepe verbondenheid voelen met de waarheden van het verbond.

			Vervolgens kunnen we er zeker van zijn dat zij het Woord van God liefhadden. Zij verheugden zich er intens in. Zij waardeerden het; het was hun voedsel. Zij sloegen het op, zoals bijen honing opslaan. En ze waren net zo bereid als de bijen om hun voorraad te bewaken. Zij mediteerden over het Woord van God; ze deden hun best het te begrijpen; zij verheugden zich in alles wat uit de mond van God voortkwam. Mensen bewaren geen dingen die ze waardeloos vinden. Als men in onze dagen een hoge dunk van de waarheid had, dan zou men er meer voor over hebben. Mensen staan altijd klaar afstand te doen van datgene wat ze niet waarderen. Precies om die reden zijn zovelen bereid om de Bijbel over te geven aan critici en filosofen, die overvallers en rovers van het geloof. Maar hij die Gods Woord bewaart, heeft het van harte lief, daar kunnen we zeker van zijn. O, kind van God, misschien bent u klein in Israël. Maar als u het Woord van God liefhebt, dan is er iets in u waarin God zich verheugt. Hij ziet u als u uit de Bijbel leest. Hij merkt u op als u probeert achter de betekenis van Zijn Woord te komen. Hij heeft u in het oog als u neerzit en nadenkt over Zijn goddelijke gedachten. Hij is blij met uw verlangen te weten wat de wil van de Heere is. Hij zegt: “Ik ken uw werken”; hoewel u misschien weinig invloed hebt, of weinig talent, is hij toch blij met u, omdat u blij bent met Zijn Woord.

			Er wordt hier echter meer bedoeld dan simpelweg het Woord liefhebben. (Hoewel dat al niet gering is.) Het betekent ook dat zij het geloofden. Zij geloofden het met hun hele hart, en daarom bewaarden ze het. Ik ben bang dat er grote waarheden zijn in Gods Woord, die we niet op een doordachte manier geloven. We nemen ze als vanzelfsprekend aan. We zeggen: “Ja, ja, deze dogma’s staan in de geloofsbelijdenis”; en we leggen ze op de bovenste plank, buiten bereik. En we geloven er niet van harte in voor onszelf. We worden erg verdrietig als iemand ze ontkent. Maar als ze niet ter discussie staan, dan vergeten we ze. Is dit wijs of verstandig? We noemen onze tegenstanders ‘niet-rechtzinnig’ en onze ijver voor de rechte leer treedt naar voren. Maar toch is het mogelijk dat we nooit een persoonlijk geloof in deze dogma’s hebben beoefend, door ze voor onszelf te doordenken. 

			Het is geweldig om u een weg naar de waarheid te banen; om als een mijnwerker naar de goudader te gaan door te graven en puin te ruimen. Echte gelovigen kunnen vergeleken worden met muizen in een kaas. Zij dringen door tot het centrum van de kaas, door alles wat ze tegenkomen op hun weg, op te eten. Wij eten ons een weg in het Woord van God. We leven van wat we leren, terwijl we ons een weg banen door de waarheid. De waarheid is te groot om ooit helemaal op te eten, maar elke dag en elk uur leven we er van. We geloven op zo’n manier in de waarheid, dat we haar als een vaststaand feit accepteren. Zo is zij waardevol voor alledaags gebruik. Dat is de beste manier om haar tot het einde te bewaren.

			Nu, kind van God, zoals ik al zei: u kunt wel kleine kracht hebben en wel vaak beproefd en bedroefd worden. Maar als u gelooft in het Woord, dan is er in dat kinderlijke geloof meer dat God behaagt dan in de schitterendste geloofsbelijdenissen of in de meest opzienbarende daden. Geloof is de Koh-i-Noor onder de juwelen, de koningin der deugden. Geloof in Gods Woord, en u hebt een belangrijke geloofsdaad verricht. Geloof er in, terwijl anderen hem tegenspreken, en u bent de overwinnaar over hen allen. Geloof er in als de omstandigheden dat twijfelachtig maken. Geloof er in als uw eigen hart u in de steek laat. Geloof er in als uw zonde en verdorvenheid in u omhoog komen als een fontein van troebel water. Zo zult u de God der waarheid verheerlijken. Blijf vasthouden aan de belofte die u gedaan is in het Woord van God. Blijf vasthouden aan de openbaring van God die gezien wordt in Christus Jezus. Dan geeft u God de eer die Hij verdient. En Hij zal zeggen: “Ik weet uw werken, want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard”.

			We hebben het gehad over het innerlijk bezitten van de waarheid en het van harte erin geloven. We moeten ook bereid zijn om er altijd aan vast te houden. Dat is hier misschien wel de centrale gedachte in “u hebt Mijn Woord bewaard”. Er zijn vooraanstaande mensen onder ons die helemaal niet willen geloven in overeenstemming met Gods Woord. Zij hebben zelf bedacht wat zij geloven. Hun theologie is van eigen maaksel, zoals spinnen hun webben weven uit hun eigen binnenste. Maar zodra het gaat over de dogma’s van ons allerheiligst geloof, moeten we dat verbinden aan een “Zo zegt de Heere”. Het gaat niet om wat ik denk. Het gaan niet om wat een groter man dan ik denkt. Het gaat niet om de mening van alle verlichte mensen uit onze tijd, al zouden ze het allemaal met elkaar eens zijn. Het gaat erom wat de Heere heeft gesproken. Gods gedachten zijn zo hoog boven de onze, als de hemel boven de aarde is. Durven we die naar beneden te sleuren, en over hen te oordelen? Als de heersende denkbeelden van deze tijd toevallig waar zijn, prima! Maar onze zekerheid rust niet op een voorbijgaande opvatting. Ons geloof rust niet op de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Wat onderwezen wordt in de Heilige Schrift, staat voor ons vast. Elke andere bewering moet daarvoor buigen. 

			Chillingworth zei eens: “De Bijbel en de Bijbel alleen is de godsdienst van de protestanten”. Dat zou waar moeten zijn, hoewel ik bang ben dat het niet waar is. Ik zou graag meer van zulke protestanten zien. Velen zeggen dat we ‘op de hoogte moeten blijven van onze tijd’, wat dat dan ook mag betekenen. Ze zeggen dat er een ‘tijdgeest’ is, waaraan we ons moeten onderwerpen. Voor mij is dit het verraden van de waarheid. Ik ken maar één geest waaraan ik mij wens te onderwerpen, en dat is de Geest van alle tijden, die nooit verandert. Door Zijn onderwijzing lopen we niet alleen negentien eeuwen achter op deze eeuw. We gaan zelfs terug tot het allereerste begin van de geschiedenis van de mens. 

			Als we maar weinig kracht hebben, dan laten we de tijden en de geesten gaan waarheen ze willen. Wij zullen bij de Heilige Geest blijven, en bij zijn eeuwige onderwijs. Stel dat wij niet zoveel hersens hebben als sommige anderen, en dat we geen slimmigheden en nieuwigheden kunnen uitdenken zoals zij. Dan nog zal het geen kleine zaak zijn om uiteindelijk geprezen te worden met de woorden: “U hebt kleine kracht, maar u hebt Mijn Woord bewaard.” 

			Broeder, klem u vast aan Gods Woord. Klem u vast aan de onfeilbare en onveranderlijke openbaring. Welke nieuwigheid er ook opkomt, blijf bij het Woord van Jezus. Welke ontdekking er ook gedaan wordt door de wijzen van deze eeuw, laat Christus uw wijsheid zijn. Heb niet meer respect voor de wijzen van deze eeuw dan voor dwazen, want mensen die zich verzetten tegen Gods Woord zijn dwazen. Laat hen maar schreeuwen ‘kijk hier, kijk daar’, maar geloof hen niet. Dit is de grond waarin uw anker zeker houdt: het Boek is ons laatste houvast. 

			Wat niet in de Heilige Schrift staat, moet niet als geloofswaarheid in de christelijke kerk aangenomen worden. Maar wat er in staat, moet aangenomen worden. En het moet vastgehouden worden met vastberaden standvastigheid en met onvergankelijk geloof, die net zo min veranderen als de waarheid waar ze aan vasthouden. Wee de mens die eerst een Calvinist is, vervolgens een Arminiaan wordt, dan een Pelagiaan, dan een Unitariër. Wee hem die nooit rust vindt voor zijn voetzool, en nooit iets vasthoudt, omdat hij niets heeft om vast te houden. Deze Kerk uit Filadelfia heeft de lof verdiend dat ze Gods Woord bewaard hebben. Beste hoorder, zie dat u diezelfde lof krijgt!

			Het Woord van God bewaren betekent zonder twijfel ook het gehoorzamen. “U hebt kleine kracht”: er zijn maar weinig leden in uw kerk, maar u hebt trouw alle geboden en verordeningen onderhouden. Sommigen denken dat het heel wat voorstelt om leden van een bepaalde groep binnen de kerk te zijn. Maar straks wordt het grote gordijn opgerold, en worden alle dingen gezien zoals ze werkelijk zijn, en niet zoals ze lijken. Denkt u dan niet dat die gemeente het meest geprezen zal worden die in alles het meest trouw was aan het onderwijs van de Heilige Geest? 

			Christelijke eerlijkheid zou er voor moeten zorgen dat u liever lid bent van een kerk met zes leden die gewetensvol het werk van de Heere doen, dan van een kerk met zes miljoen leden die zich daarvan afgekeerd hebben. Ik kan geen gemeenschap hebben met een kerk wiens belangrijkste gids en autoriteit niet de Bijbel is, maar een ander boek. Ik kan niet in gemeenschap zijn met een kerk die iemand anders als hoofd erkent dan de Heere Jezus Christus. Liever sta ik alleen, dan dat ik samen met een menigte instem met een van hogerhand opgelegde manier om God te aanbidden. Eens zal het blijken dat de christelijke minderheden zowel de wereld als de kerk gered hebben. Een handjevol worstelende mensen mogen zichzelf als de meerderheid rekenen, als zij alleen staan met God aan hun zijde. Want Hij betekent voor hun meer dan al de duizendtallen van de aarde bij elkaar. 

			Degenen die trouw, standvastig en godvrezend zijn, die geen centimeter toe willen geven en geen letter willen veranderen terwille van alle koningen en machthebbers van de aarde, dat zullen degenen zijn die lof en eer zullen krijgen op de dag dat de Heere verschijnt op de wolken. Dat zijn de mensen voor wie Christus van Zijn troon zal komen om hen te eren. Maar degenen die Gods Woord niet serieus genomen hebben, zullen niet geacht zijn. Degene die moedwillig een van de kleinste van Zijn geboden heeft gebroken, en de mensen geleerd heeft om dat te doen, zal de minste zijn in het Koninkrijk der hemelen. Zalig en gelukkig zal diegene zijn, die het Lam volgt, waar Hij ook gaat. Zalig degene die alleen maar de wil van de Heere zocht om die te doen, zonder te vragen en zonder zich iets aan te trekken van de wil van andere mensen.

			Ik zal het weer dicht bij huis brengen voor u, beste vrienden. U heeft maar weinig kracht, maar bewaart u Gods Woord? Misschien zal deze gemeente niet groeien, of invloedrijker worden. Maar laat dit van u gezegd kunnen worden, dat u Gods Woord bewaard hebt. Bestudeer Gods Woord en houdt er aan vast. Let niet op wat ik zeg, als het niet ondersteund wordt door Gods Woord. En let niet op wat wie dan ook zegt, of het nu een redenaar, denker of bisschop is. De koperen munten waarmee de massa betaalt, zijn niet van waarde. In de wereld kun je er wat mee, maar in het koninkrijk van God zijn ze waardeloos. Voor mensenwoorden koop je niet veel. Heel veel woorden bij elkaar zijn nog geen cent waard. Eén woord van de Heere is echter een lading goud waard. Als een leer van God is, als het uit de liefdevolle mond van de Heere Jezus is gekomen, houd het dan vast als aan uw eigen leven. Laat de mensen u maar een dweper vinden. Trek u er niets van aan. Houd uit alle macht vast wat u heeft, en de Heere zal goedkeurend op u neerzien.

			Nu heb ik uitgelegd wat de gelovigen in Filadelfia deden. Zij deden dit alles onder moeilijke omstandigheden, maar dat zorgde er alleen maar voor dat ze nog meer lof ontvingen. Ze hadden weinig talent, maar ze bewaarden Gods Woord. Och, dat mensen die tien talenten ontvangen hebben, niet zo graag origineel wilden zijn in wat ze brengen! Och, dat ze eens op zouden houden hun eigen gedachten uit te meten, hun eigen slimheid en persoonlijkheid. 

			Als u weinig talenten hebt, is het jammer dat u er niet meer hebt. Maar toch is het in u te prijzen wanneer u stáát voor de goede zaak en standvastig bent in het geloof. Misschien hebt u weinig geestkracht. Ik hoop zelfs dan dat genade u in staat stelt pal te staan voor de waarheid. In andere zaken wordt u misschien snel overreed en omver gepraat. Wees dan echter dubbel vastbesloten in de dingen van God. Maak het duidelijk waar u staat. Laat het blijken, dat u niet in verwarring gebracht zult worden wat betreft de belangrijke punten. Doe dat net zo lang, tot uw vrienden zeggen: “O, die Willem kun je alles wijsmaken, maar niet over zijn godsdienst. Op dat punt is hij een echte Puritein. Er is geen beweging in te krijgen”. Moge dit altijd zo zijn! Zelfs als u slechts kleine kracht hebt, zorg ervoor dat u Christus’ Woord bewaart.

			Misschien hebt u niet veel kracht op het gebied van invloed uitoefenen: de kring waarin u zich beweegt is maar klein, en uw macht daarin stelt niet veel voor. Dat is niet belangrijk. Maar het is wel belangrijk of u trouw bent aan God. Als u trouw bent aan Gods Woord, dan kunt u een invloed uitoefenen die uitgaat ver boven wat u zich voor kunt stellen. Goede mensen kwamen achter de waarheid in de donkere dagen van het pausdom. Maar ze leefden ergens in een stil dorpje, of zaten opgesloten in een klooster, en het enige wat ze konden doen was opschrijven wat ze wisten en het op die manier bewaren. Er zijn gevallen bekend van mensen die een gedeelte van het Woord van God overschreven en in een muur verstopten. Later, toen de muur afgebroken werd, werd het onbetaalbare geschrift gevonden en gebruikt. De waarheid sterft niet door begraven te worden. Sommigen onderwezen het Evangelie in het geheim in hun eigen gezin. Zo bewaarden ze Gods Woord. Sommigen hadden een paar exemplaren van het Nieuwe Testament, en reisden rond om die te verkopen. Zo bewaarden ze de waarheid. Deze mensen uit de Middeleeuwen hadden schijnbaar maar weinig invloed op hun eigen tijd. Toch maakten zij de weg vrij voor de nog moediger geesten die langzamerhand begonnen te schijnen als sterren in de morgenschemering. 

			Hou vast aan Gods Woord en trek u er niets van aan wat daaruit voortvloeit op dit moment. Gods zaad begint misschien niet na een dag te groeien, maar groeien zal het. Als u slechts één kind beïnvloedt, wie zal er dan kunnen zeggen hoe dat kind zal worden? Als u slechts één alleenstaande christin helpt bemoedigen, wie weet wat door haar nog tot stand zal komen? We zien de telegraafdraden, maar we zien niet welke berichten zij overbrengen. De touwen hangen in de klokkentoren, maar het klokkenspel is daarboven. We kunnen de grote klokken niet zien, maar het is onze taak aan de touwen te trekken die bij de hand zijn. Het is onze taak te doen wat God ons vraagt om te doen. Op de een of andere manier zal daar muziek uit voortkomen. Het belangrijkste is: zelfs als we maar zo weinig kracht hebben als een kind, laten we dan Gods Woord bewaren.

			Waarom moet Gods Woord eigenlijk bewaard worden? Wat is er te prijzen in het bewaren van Gods Woord? Mijn antwoord is: omdat het iets heiligs is om Gods Woord als een schat te bewaren.In Europa ben ik in kerken geweest, waar in de sacristie goud- en zilverwerk bewaard werd dat miljoenen waard was. Dat was dan de ‘schat der kerk’, zei men. Ach, het zijn maar menselijke schatten, en zij zullen voorbijgaan. Maar de vaste waarheid van de openbaring, de leer van de Heilige Geest, een ervaring van de Heere, die u door die Heilige Geest wordt gegeven - dàt is de schat der kerk. En u doet iets heiligs, als u haar bewaakt tegen iedere tegenstander. Voor dit doel worden heiligen de wereld ingezonden: om de schat der kerk te bewaren tegen alle tegenstanders. De waarheid is het juweel, waarvoor alle gelovigen bereid moeten zijn, te sterven. 

			

			Salomo maakte gouden schilden, die voor de koning uitgedragen werden, als hij het huis van de Heere binnenging. Maar Rehabeam nam de gouden schilden weg, en zette er koperen schilden voor in de plaats. Velen doen vandaag hetzelfde. Laten we daartegen protesteren: goud is goed genoeg voor ons. Gooi het beste wat je hebt niet weg om iets anders te krijgen, dat misschien wel nieuwer is, maar ook veel minder goed. Een enkele zin uit Gods Woord heeft voor mij meer zekerheid en meer kracht, dan al de ontdekkingen van alle geleerden uit alle tijden.

			Ik zou de bibliotheek van Alexandrië hebben kunnen zien verbranden, zonder dat ik er een minuut minder om sliep. Want de meeste boeken die daar bewaard werden, waren rommel. Maar als er een vers van het Nieuwe Testament zou kunnen verdwijnen, en uit het geheugen van de mensen zou kunnen worden gewist, dan zou je je leven willen geven om die heerlijke zin te redden. In de geest van de mens borrelt helder en troebel water naar boven. En het is moeilijk om het onderscheid tussen die twee te zien. Maar uit het hart van God komt een stroom van levende waarheid, onvervuild en onvermengd. Daar heeft een mens meer aan dan aan alle aardse dingen. Soldaten bewaken koningen en kronen en tronen. Maar de levende waarheid van de levende God is het oneindig meer waard dat wij er over waken. Och, dat er tienduizend dappere mannen zouden staan bij het bed van de waarheid, allemaal met het zwaard aan de dij uit vrees voor de nacht. Daarom, omdat het iets heiligs is, iets hemels, iets onbetaalbaars, moet u Gods Woord bewaren.

			Daarnaast is het ook verstandig om Gods Woord te bewaren, als u maar kleine kracht hebt. Hoe zwakker u bent, hoe dichter u bij de Schriften moet blijven. Denk aan wat Salomo zei: “De konijnen zijn een machteloos volk”. Toch noemt hij ze wijs, want ze hebben hun holen in de rotsen. Als u met iemand discussieert die u weg kan krijgen van de Bijbel, dan kan hij u levend verslinden. Maar u moet bij de Schrift blijven, en als wapen gebruiken: “Er staat geschreven, er staat geschreven”. Zelfs al zou u dan met de duivel zelf discussiëren, dan kan hij met geen mogelijkheid de overwinning over u behalen. Uw wijsheid is er niet in gelegen om zo slim te worden dat u de criticus kunt overtroeven. Het is uw wijsheid om uw hand op Gods Woord te leggen, en dat vast te houden, want daarin ligt uw veiligheid en uw overwinning.

			

			Nogmaals, beste vrienden, we moeten vast houden aan Gods waarheid. Want als we dat doen, zullen we meer kracht krijgen als we maar kleine kracht hebben. We zullen nooit sterker worden door het eeuwige Woord te verlaten. Nee, maar als we in al onze zwakheid ons vastklampen aan Gods Woord, dan stroomt de goddelijke kracht van het Woord in onze ziel. Trouwens, Gods Woord ondersteunt ons. Wie het verlaat, verlaat zijn voornaamste helper. Wie het ontvangt, zal leven. Maar zonder dat Woord is er geen geestelijk leven. Laten we het daarom vasthouden. Als mensen bepaalde lekkernijen van ons weg zouden nemen, die wel lekker maar niet nodig zijn, dan zouden we ons tevreden kunnen stellen met wat we overhouden. Het gaat immers maar om het verspillen van onze overvloed. Als ze echter komen om het brood en water van de armen en behoeftigen weg te nemen, dan kunnen we dat niet verdragen. Hiervoor moeten wij opkomen en hiervoor moeten wij tot de dood vechten. Het Woord dat uit Christus’ mond voortkomt is het dagelijkse manna van ons hemelse leven. En elke christen, hoe zwak of sterk hij ook is, hoort het Woord van God te bewaren tegen ieder die het aanvalt. Want het is zijn leven! Als ik voor mezelf spreek, zal ik eerder sterven dan het Evangelie prijsgeven. Ik mag een dwaas zijn, een ouderwetse dweper, maar ik ben geen afvallige. Ik kan het Woord van de Heere niet loslaten. Al moet ik de laatste van de Puriteinen zijn, daar zal ik me niet voor schamen. Mijn Heere zal zijn begraven waarheid weer doen herleven, zo zeker als hij God is. De dwaasheid van vandaag de dag zal ook niet langer leven dan vandaag.

			Tot zover dan het woord van lof.

			Over het volgende punt zal ik niet lang spreken. Maar ik wil u eraan herinneren dat er ook een woord voor de toekomst is: “Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten: want gij hebt kleine kracht, en hebt mijn Woord bewaard”.

			Het lijkt me dat het simpelweg het volgende betekent: “U bent getrouw geweest; daarom zal Ik u gebruiken. U bent standvastig geweest; daarom zal Ik u in Mijn dienst nemen.” Het kan zijn dat God ons gedurende een aanzienlijke periode in ons leven, ons geen werkveld geeft, maar een veld van beproeving. Voor sommigen zet hij al vroeg de poort van de bruikbaarheid open. In hen ziet hij een geest die de verleiding van het succes kan verdragen. Maar in vele andere gevallen is het de vraag of zij promotie aankunnen. Daarom staat de Heere toe dat zij op verschillende manieren beproefd worden, totdat Hij ziet dat ze getrouw bevonden worden. Dan neemt Hij ze in Zijn dienst, en geeft hen de mogelijkheid om van Hem te getuigen.

			Nu, beste vriend, misschien bent u tot nu toe volmaakt tevreden geweest met het vasthouden van de waarheid en met het trouw zijn aan de waarheid in uw persoonlijke en alledaagse leven. Als u dat nu een poosje hebt gedaan, dan moet u er eens over denken of de tijd niet is aangebroken om nog wat verder te gaan. Er liggen nu kansen voor u die er vroeger niet waren. Die zijn er speciaal voor ú, omdat u beproefd bent, en getrouw bent gebleken. Als u nu wilt gaan praten met anderen over uw grote liefde, dan zult u verbaasd staan hoe graag ze dat van u ontvangen. Tot nu toe bent u zelf een ‘ontvanger’ geweest, en dat is prima. Maar nu u gevuld bent, stroom over voor anderen. Laat hen uw vreugde ontvangen.

			“Hoe kan ik weten of ze dat willen ontvangen?” vraagt u. Ik weet het, omdat over het algemeen de man die Gods Woord bewaart, ook een open deur voor zich heeft. Als u een twijfelaar bent, en telkens verandert, en grillig bent, dan zal niemand bijzonder veel aandacht schenken aan wat u zegt. Behalve dan misschien om de deur te sluiten voor uw onzekere gebazel. Als ze echter gezien hebben hoe u staat voor de waarheid, hoe standvastig en onwankelbaar u bent, dan zullen ze het opgeven om met u te discussiëren. Dan zullen ze naar u toe komen om te vragen wat uw opvatting precies is. Mensen vinden het niet leuk om met hun hoofd tegen stenen muren te lopen, of te vechten tegen ijzeren pilaren. En als ze zien dat u stevig staat en niet van uw plaats te krijgen bent, dan zullen ze zeggen: “Hij moet zijn eigen gang maar gaan”. 

			Als iemand zijn christelijke leven twijfelend en halfslachtig begint, weten zijn vrienden niet of hij door zal gaan op die weg. Omdat hij zijn best doet elke vervolging te vermijden, weten ze niet wat ze van hem moeten denken. Dat moedigt hen aan om hem te behandelen als iemand die aan alle kanten onder druk gezet kan worden. Als er een geheime ingang naar de hemel is, dan geeft hij daar de voorkeur aan. Als hij de kans krijgt, loopt hij om en klimt ergens over de muur, of slipt naar binnen door de achteringang. Zo iemand heeft geen kracht of invloed. Hij is eerder belachelijk dan nuttig. Niemand respecteert hem. Niemand geeft een rooie cent om wat hij vindt. De duivel zelf valt hem nauwelijks lastig, want hij weet dat hij geen gevaar is voor zijn koninkrijk, wat hij ook zegt. 

			Maar de mens die zegt: “Ik ga recht op de heerlijkheid af, en als iemand mij in de weg staat, des te erger voor hem, want ik neem de rechte weg en geen andere”, zo iemand zal een duidelijk pad vinden. Moody zou zeggen: Ga recht op de hemel af, zoals een bij op zijn korf afgaat. Ik wil ieder van u horen zeggen: “Ik ga geen omwegen maken of zijpaden bewandelen. Maar ik ga rechtuit en doe wat God mij vraagt om te doen. Ik zal geloven wat God mij vraagt te geloven. En als ik daar soms voor moet lijden, dan moet dat maar. Ik heb het allemaal berekend, en ik acht de smaadheid van Christus groter rijkdom te zijn dan alle schatten van Egypte.” Dit is een goed voornemen. God helpe u om het te houden. Voor u, mijn broeder, heeft de Heere God een geopende deur gegeven. Ga voorwaarts! Wees niet bang. Er zullen mensen zijn die willen luisteren naar wat u te zeggen hebt. Wat meer is, er zullen mensen bekeerd worden door wat u zegt, want God heeft u een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten. Het is verbazingwekkend makkelijk om door een deur te gaan als hij wijd open is. U zult zien dat het voor u heel makkelijk is. Veel makkelijker dan u denkt. U bent nu immers geschoold door Gods Geest in standvastigheid, om in Gods Naam, afhankelijk van Zijn kracht, te zeggen wat Hij u geleerd heeft. U zult velen tot Christus brengen, omdat u zelf in Christus blijft.

			Broeder, u had er niet op gerekend dat u ooit zo nuttig zou kunnen worden, wel? Kop op, aan het werk. Ontwaak tot een heilige ijver. In de zondagsschool zijn kleine kinderen die door u tot Christus geleid zullen worden, als u een klas onder uw hoede neemt. En buiten op de hoeken van de straten, zijn mensen die u tot de Heiland mag brengen, als u maar de moed hebt om daar te staan en te preken. Ver weg in de dorpen, of in de dichtbevolkte stad zijn er harten die op u wachten. Ik zeg dit niet tot u allen. Ik zeg dit slechts tot degenen die bevestigd zijn in hun geloof, en er vast in staan. Als u voelt “ik kan nooit de Bijbel opgeven. Ik kan nooit de waarheden verzaken die ik daar uit geleerd heb. Zij zijn op mijn hart gestempeld, ze zijn in het centrum van mijn ziel ingeprent”, dan bent u iemand die veilig uit mag gaan om de waarheid te verkondigen. Er is een open deur voor u die niemand kan sluiten. Gord uw lendenen en ga er binnen. Storm naar de voorste linie. De overwinning ligt voor u. God wil u gebruiken. U bent een vat dat geschikt is om door de Meester gebruikt te worden. En er is nog nooit een bruikbaar vat geweest dat Hij niet gebruikte. Elke tijd heeft zijn mensen nodig, net zoals elke mens de tijd nodig heeft. Gebruik uw tijd ten volle en eer uw God. De Heere helpe u om Zijn Woord vast te houden, en dan openlijk van Hem te getuigen.

			Ons laatste punt is een woord van belofte, want in het tiende vers staat geschreven: “Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.” Degenen doe Gods Woord bewaren, zullen zelf bewaard worden van verzoeking. De Heere geeft terug aan Zijn dienaren wat zij Hem gegeven hebben. Omdat zij bewaren, zullen ze bewaard worden.

			Nu zal ik spreken voor mijzelf, maar ook voor u. Want ik weet dat we kunnen getuigen dat deze belofte waar is. Iemand zegt tegen me: “Bent u niet van slag door de kracht van het moderne denken? Door de nieuwe theologie die de laatste tijd zo sterk opkomt? Doet u dat niets?” Helemaal niets! Moderne ideeën hebben niet de geringste invloed op me. Als alle mensen die leven of ooit zullen leven het oude Calvinisme zullen uitspuwen, blijft er nog één iemand over die er aan vast zal houden. Hij kan immers aan niets anders houvast vinden. Ik moet helemaal uit dit bestaan worden weggerukt voordat mijn overtuiging dat die ouderwetse leer der genade waar is, van mij kan worden afgenomen. Ik ben ongelukkig, ellendig, verloren als de leer der genade niet waar is. Ik ben blij, opgewekt, sterk en gelukkig als deze leer waar is. Daarom kan ik haar niet opgeven. En al helemaal niet omdat ik in het Woord van God deze leer terugvind. Hoe meer ik er in lees, hoe meer ik dat zie. Daarom moet ik aan deze leer vasthouden.

			

			In deze kerk voelen we weinig van de verleiding die heel de wereld treft. Zelden beginnen enkele van onze vrienden te twijfelen in hun hart. Zelden worden ze gekweld door deze ketterse horzels. Een dominee zei tegen mij: “Ik zie dat enkele van mijn beste mensen scepticus worden. Ben jij niet bezorgd dat degenen die nadenken afdwalen naar die nieuwe theologie?” “Nee, helemaal niet.” “Waarom niet?” “Omdat de genade van God onze mensen vasthoudt. Ze weten wat ze geloven en ze verlangen niet naar verandering.” Als iemand de leer der genade niet gelooft, dan komt hij één keer om naar mij te luisteren, en dan zegt hij: “Ik ga niet meer.” Hij praat met sommigen van u, en ziet dat u zo dogmatisch bent, en zo vast geworteld. Hij noemt u stijfkoppig, en zegt dat het geen zin heeft te discussiëren met zulke dwepers. Daarom gaat hij ergens anders naar toe om te redetwisten. En dat is precies zoals wij het willen hebben. Als een schepel vol tarwe zit, zorgt het goede koren ervoor dat het kaf buiten blijft. Dit is Gods manier om degenen die Zijn Woord bewaren te verlossen. Zo zorgt hij ervoor dat zij geen verleidingen hoeven te weerstaan zoals anderen. Het lijkt wel of Hij zegt: “Mijn lieve kind, omdat jij niet buiten Mijn geschreven Woord om wilt gaan, zul je niet verleid worden om er buiten te treden. Ik zal zorgen dat de vijanden van de waarheid je met rust laten. Zij zullen zich aan je ergeren, of jij je aan hen, zodat je elkaar niet lang zult willen zien.” 

			Bedenk hoe Bunyan die situatie schildert. Toen Praatgraag langskwam bij Christen en Hoopvol, kletste hij over allerlei onderwerpen. Ze kregen al snel genoeg van hem. Om van hem af te komen, zei Christen tot Hoopvol: “Nu zullen we een poosje praten over onze ervaringen in godsvrucht.” En toen ze begonnen te praten over wat zij geproefd en gemerkt hadden van de goddelijke waarheid, bleef meneer Praatgraag achter. Hij hield niet van geestelijke conversatie en niemand van dat soort houdt daarvan. De heilige pelgrims waren niet zo onbeschoft om hem weg te sturen. Ze praatte alleen maar over de hemelse dingen. Die begreep hij niet, en daarom ging hij zelf maar weg. Ik geloof dat dat het resultaat is van heilige conversatie en gezonde prediking. Blijf bij de waarheid, en de moderne theologie zal ver bij u uit de buurt blijven. Maar als iemand onder u van twee walletjes probeert te eten, als u van plan bent een beetje van alles te geloven, en nergens veel van te geloven, als u twee meesters wil dienen, dan zult u verleid worden tot een dodelijke dwaling. En dat heeft u dan echt verdiend. Als u verleid wordt, zult u vallen, omdat u in werkelijkheid al gevallen bent. Bewaar het Woord van God, en het Woord van God zal u bewaren. U zal afgeschermd worden van verleidingen die zelfs maar half zo erg zijn als de verleidingen waar nu professoren in de theologie over tobben.

			Of misschien betekent de tekst dat als de verleiding komt, dat u haar zult kunnen doorstaan. De diepe overtuiging dat het Woord van God de maatstaf is voor ons geloof, zal ons misschien niet behoeden voor elke dwaling. De vaste gewoonte om alles te beoordelen op grond van het Woord van God misschien ook niet. Maar ze zullen ons redden van de oorsprong en de voedster van elke dwaling: dat wil zeggen, te vertrouwen op ons eigen verstand, of op dat van andere mensen.

			Ik stel een vast vertrouwen op het Woord van God zelfs meer op prijs dan de kennis die daaruit voortkomt. Want dat vertrouwen is een reddende eigenschap, een heiligende eigenschap, en ook een versterkende en bevestigende en bewarende eigenschap. Moge God het ons geven dat, welke verleiding er op deze aarde ook opdoemt, wij pal mogen staan voor Zijn waarheid. Dan zal niemand van ons omkomen zoals Judas, de zoon des verderfs.

			Dit alles heb ik gesproken tot het volk van God. Maar ik weet dat er hier mensen zijn die Gods Woord niet kennen, en het niet liefhebben. Zij hebben het nooit omhelsd. Zij kunnen er ook geen zegen uit ontvangen. Maar waarom zou u het niet ontvangen? Lijkt het u niet logisch dat als God gesproken heeft, Zijn schepselen horen te geloven wat Hij sprak? Lijkt het u niet logisch dat er geen ruimte voor vragen meer zou moeten blijven bestaan, nadat Hij zijn Wet gegeven heeft?

			Komt u dan, en onderzoekt de Schriften. In hen denkt u immers 

			eeuwig leven te hebben, en zij zijn het die van Christus getuigen. En laat het niet zo zijn, dat u niet tot Hem wilt komen om leven te ontvangen. God geeft in Zijn Woord Zijn getuigenis over Zijn eigen, geliefde Zoon. Geloof dat getuigenis. Neem de Heiland aan, die Hij gegeven heeft, en ontvang redding, nu op dit moment. Als u nu naar buiten gaat, zeg dan: “Ik geloof het”. “Die gelooft, heeft het eeuwige leven”, want “dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige, waarachtige God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt.” Ik verzeker u, dat als u gaat geloven, en het Woord uw vreugde en troost wordt, dat u dat geloof nooit meer los zult laten. Mensenwijsheid is ijdelheid, maar Gods Woord staat vast tot in eeuwigheid. God zegene u.

			Amen.
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